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			Christus is Overwinnaar

			“En de overheden en de machten uitgetogen hebbende, heeft Hij die in het openbaar tentoongesteld, en heeft door hetzelve over hen getriomfeerd.” Kollosensen 2:15

			Voor de ogen van het verstand is het kruis het middelpunt van smart en het dieptepunt van schande. Jezus stierf de dood van een boosdoener. Hij hangt aan het vloekhout en stort Zijn bloed uit over de publieke veroordelingsplaats in gezelschap van moordenaars. Te midden van hoon, spot, minachting, vuile taal en gevloek geeft Hij de geest. De aarde verwerpt Hem en de hemel geeft Hem geen licht, maar verduistert de middagzon in het uur van Zijn beproeving.

			Een diepere smart dan die van de Zaligmaker is niet denkbaar. Satan zelf kon geen bozere laster bedenken dan die op Christus geworpen werd. Hij verborg Zijn gezicht niet voor schande en gespuug, hoe erg dat ook was! Voor de wereld moet het Kruis altijd het beeld van de schande zijn: voor de Joden een steen des aanstoots, voor de Grieken een dwaasheid. Hoe anders is het beeld echter gezien door het oog van het geloof!

			Het geloof schaamt zich niet zozeer voor het kruis als wel voor degenen die de Zaligmaker aan dat kruis genageld hebben. Het ziet geen reden voor verwijten, maar werpt een verontwaardigde blik op de zonde, de vijand die de Heere doorboord heeft. Het geloof ziet zeker ellende, maar uit die ellende ontspringt een stroom van genade. Zeker, het rouwt om een stervende Zaligmaker, maar het ziet ook hoe Hij leven en onsterfelijkheid brengt op het ogenblik dat Zijn ziel wordt verduisterd door de schaduw van de dood. Het geloof beschouwt het kruis niet als het teken van schande, maar als het bewijs van glorie.

			De Belialszonen leggen het kruis in het stof, maar de christen maakt er een sterrenbeeld van dat glanst tot in de zevende hemel. De natuurlijke mens spuugt erop, maar de gelovigen buigen samen met de engelen neer en aanbidden Hem Die leeft in eeuwigheid, hoewel Hij eens gekruisigd was.

			Mijn broeders, onze tekst biedt ons een beeld dat het geloof vast en zeker zal ontdekken wanneer de ogen gezalfd zijn met de ogenzalf van de Heilige Geest. Het kruis was het veld van de overwinning van Jezus Christus. Daar heeft Hij gevochten en overwonnen. Als Overwinnaar aan het kruis heeft Hij de buit verdeeld.

			Nee, sterker nog, in onze tekst wordt het kruis gezien als de triomfwagen van Christus. Daarin reed Hij toen Hij de gevangenen gevankelijk wegvoerde en geschenken voor de mens ontving. Calvijn verklaart de laatste zin van onze tekst op bewonderenswaardige wijze als volgt: “De uitdrukking in onze tekst kan in het Grieks inderdaad ook vertaald worden met in Hemzelf. In het verband van dit gedeelte moeten we dat echter anders lezen. Want wat op Christus toegepast karig zou zijn, past wonderlijk goed wanneer het op het kruis toegepast wordt. Eerder al had Hij het kruis vergeleken met een wisselbeker of overwinningsparade waarin Christus Zijn vijanden meevoerde. Nu vergelijkt Hij het ook met een triomfwagen waarin Hij Zichzelf toonde in al Zijn luister. Want er is geen rechtbank zo indrukwekkend, geen troon zo statig, geen vertoning van de overwinning zo voornaam, geen wagen zo verheven, als de galg waaraan Christus de dood en de duivel, de prins van de dood, heeft gehangen. Of liever gezegd, Hij heeft ze volledig onder Zijn voetzolen vertrapt.”

			Vanmorgen zal ik met Gods hulp u wijzen op de twee gedeelten van de tekst. Ten eerste zal ik proberen u te beschrijven hoe Christus Zijn vijanden aan het kruis ontwapend. Daarna zal ik u een beeld schetsen van de Zaligmaker in triomftocht aan Zijn kruis. Dan voert Hij Zijn vijanden gevankelijk weg, en maakt hen openlijk te schande voor de ogen van het verbijsterde heelal.

			Christus berooft de overheden en machten.

			Satan heeft een verbond gesloten met de zonde en de dood. Deze wereld heeft hij tot een klaaghuis gemaakt. De prins van de hemelmachten, die niet tevreden was met zijn bezittingen in de hel, wilde zich deze goede aarde toe-eigenen. Hij vond onze voorouders in Eden. Hij verleidde hen om een verbond met hem te sluiten, en ze werden meteen zijn slaven. Als de Hemelkoning niet bemiddeld had om ze vrij te kopen, zouden ze voor eeuwig slaven zijn.

			De stem van genade werd gehoord terwijl de boeien vastgeklonken werden aan hun voeten: “U zult vrij zijn!” In de volheid van de tijd zal er Iemand komen Die de kop van de slang zal vermorzelen en de gevangenen zal bevrijden uit de gevangenis. De vervulling van de belofte liet lang op zich wachten. De aarde kreunde en leed ontberingen in gevangenschap. De mens was slaaf van satan. De rammelende boeien drukten zwaar op zijn ziel. Eindelijk, in de volheid van de tijden, kwam de Verlosser. Geboren uit een vrouw. Hij lag in een kribbe. Hij Die eens de oude draak zou binden en hem in de bodemloze put zou werpen, om die vervolgens te verzegelen.

			Toen de oude slang wist dat zijn vijand geboren was, ging hij een plan beramen om Hem te doden. Hij sloot een verbond met Herodes om het jonge Kind te zoeken, zodat hij het kon vernietigen. Maar Gods voorzienigheid bewaarde de toekomstige Overwinnaar. Hij ging naar Egypte, waar Hij korte tijd werd verborgen. Toen Hij volwassen was geworden, ging Hij in het openbaar preken over vrijheid voor de gevangenen en over de opening van de gevangenis voor de gebondenen. Toen begon satan zijn 
pijlen af te schieten. Hij wilde dit zaad doden.

			Op verschillende manieren probeerde hij Hem vroegtijdig te vermoorden. Eens wilden de Joden Hem stenigen. Dat probeerden ze nog een keer. Ze wilden Hem van een steile rand van een heuvel werpen. Alle middelen stelden ze in het werk om Hem van het leven te beroven, maar Zijn tijd was nog niet gekomen. Hij was omringd door gevaren, maar Hij was onkwetsbaar. Uiteindelijk brak die vreselijke dag aan. Van man tot man moest de Overwinnaar vechten met de gevreesde tiran. Toen klonk er een stem uit de hemel: “Dit is uw tijd, en de macht van de duisternis.” Christus Zelf riep uit: “Dit is het beslissende ogenblik voor deze wereld. Nu moet de vorst der duisternis uitgeworpen worden.” De Verlosser stond te middernacht op van de avondmaalstafel en ging ten strijde. Wat was het een vreselijk gevecht! Bij het allereerste begin leek het al of de machtige Overwinnaar Zelf werd verslagen! Na de eerste aanval viel Hij ter aarde. Op Zijn knieën riep Hij het uit: “Mijn Vader, indien het mogelijk is, laat deze drinkbeker aan Mij voorbijgaan.” Gesterkt door kracht uit de hemel sidderde Hij niet langer.

			Vanaf dat ogenblik sprak Hij geen woord meer dat de indruk wekte dat Hij de strijd wilde opgeven. Na de vreselijke schermutseling, rood van bloedig zweet, wierp Hij zich in het heetst van de strijd. De kus van Judas was als het ware de eerste klank van de bazuin. De staf van Pilatus was als het glinsteren van een speer. De wrede zweep was het kruisen van de zwaarden. Maar het kruis was het middelpunt van het gevecht. Daar, op Golgotha, moest het ontzettende gevecht over de eeuwigheid worden gevochten. Nu moest de Zoon van God opstaan en Zijn zwaard gorden aan Zijn lende. Een afgrijselijke nederlaag of glorieuze overwinning wacht de Voorvechter van de kerk. Wat zal het worden? We houden onze adem vol angstige spanning in, terwijl de storm woedt.

			Ik hoor de bazuin klinken. Al luider klinkt het gejammer van de hel met afschuwelijk geschreeuw. De groeve laat haar legioenen los. Vreselijk als leeuwen, hongerig als wolven, zwart als de nacht schieten de drommen demonen vooruit. De reservetroepen van satan, die lange tijd achter de hand zijn gehouden tot op deze dag van vreselijke strijd, brullen nu vanuit hun holen. Kijk eens hoe ontelbaar hun legers zijn en hoe kwaadaardig hun gezichtsuitdrukking is. Zwaaiend met zijn zwaard gaat de aartsvijand voorop. Hij beveelt zijn volgelingen niet met groot of klein te vechten, maar alleen met de Koning van Israël. De leiders van de strijd zijn verschrikkelijk. De zonde is er, met alle ontelbare nakomelingen. Ze spugen het venijn van de adder uit en zetten hun giftanden in het vlees van de Zaligmaker. De dood is er op haar vale paard. Haar wrede pijl baant haar weg door het lichaam van Jezus tot in het diepst van Zijn hart. Hij is “buitengewoon bedroefd, tot de dood toe.” De hel komt, met alle vlammende kolen en vurige pijlen. Maar hun leider is de satan. Hij herinnert zich maar al te goed die dag, langgeleden, toen Christus hem uit de hemel wierp. Met alle boosaardigheid die in hem is, haast hij zich in de aanval. De pijlen schieten door de lucht. Er zijn er zo veel van dat ze de zon verduisteren. Duisternis bedekt het slagveld, en net als in Egypte was het een duisternis die gevolgen had. Lange tijd lijkt het gevecht onzeker, want het is er maar één tegen velen. Eén mens, nee, ik kan beter zeggen –voor het geval dat iemand me verkeerd zou begrijpen– één God staat in de strijd in slagorde tegen duizenden vorsten en machten. Ze blijven komen en Hij ontvangt ze allemaal. Eerst laat Hij in stilte de gelederen op Hem aanvallen. De beproeving die Hij ondergaat, is te zwaar om zelfs maar aan schreeuwen te denken.

			Dan wordt er eindelijk een strijdkreet gehoord. Hij Die vecht voor Zijn volk schreeuwt, maar het is een geluid dat de kerk laat schudden. Hij roept het uit: “Mij dorst.” De strijd is zo hevig voor Hem en het stof zo dik dat Hij het benauwd krijgt van de dorst. Nu is Hij zeker bijna verslagen? Wacht even, kijk eens naar die menigte. Die zijn allemaal geveld. Wees maar niet bang voor de uitkomst. De vijand gaat snel zijn eigen ondergang tegemoet. Tevergeefs zijn al zijn razernij en getier. Kijk maar, het laatste gelid valt aan, de strijd der eeuwen is bijna voorbij. Ten slotte is de duisternis verdwenen. Hoor hoe de Overwinnaar uitroept: “Het is volbracht.” Waar zijn nu Zijn vijanden? Ze zijn allemaal dood. Daar ligt de koning van wreedheden, doorboord met een van zijn eigen pijlen! Daar ligt satan met bloedend hoofd, verslagen! Verderop kruipt de slang met gebroken rug, ineen­kronkelend van afgrijselijke ellende. En wat de zonde betreft, die is in stukken gehakt en verstrooid over de windstreken van de hemel! “Het is volbracht”, riep de Overwinnaar uit toen Hij met geverfde klederen uit Bozra kwam. “Ik heb de wijnpers alleen getreden, Ik heb hen vermorzeld in Mijn woede, en hun bloed over Mijn klederen gesprenkeld.”

			En nu gaat Hij verder met het verdelen van de buit. We willen hierbij opmerken dat wanneer de buit verdeeld wordt, dat een vast en zeker bewijs is dat de strijd volledig gewonnen is. De vijand zal nooit toelaten dat de buit onder de overwinnaars verdeeld wordt zolang er nog enige kracht in hem over is. Uit onze tekst mogen we met zekerheid vaststellen dat Jezus Christus al Zijn vijanden totaal verpletterd heeft, volledig verslagen, eens en voorgoed. Zijn vijanden hebben zich teruggetrokken, anders zou Hij de buit niet hebben verdeeld.

			Wat betekent nu die uitdrukking dat Christus de buit verdeelt? Volgens mij betekent het ten eerste dat Hij al Zijn vijanden ontwapende. Satan kwam tegen Christus op. Hij had een scherp zwaard in zijn hand dat de wet heette. Dat was gedoopt in het vergif van de zonde, zodat elke wond die de wet toebracht dodelijk was. Christus sloeg dit zwaard uit de hand van satan. Daar stond de vorst der duisternis, ontwapend. Zijn helm was in tweeën gespleten. Zijn hoofd was vermorzeld met een ijzeren roede. De dood kwam in opstand tegen Christus. De Zaligmaker pakte de dood haar pijl­koker af, gooide alle pijlen eruit en brak ze in twee stukken. Hij gaf de dood het veren uiteinde terug, maar hield Zelf de giftige punten. Zo kon zij nooit meer de verlosten vernietigen. De zonde viel Christus aan. Maar de zonde werd totaal in stukken gehakt. Zij was altijd de wapendrager van de satan geweest, maar haar schild werd weggeworpen en zij lag dood op het slagveld. Is dat geen mooi beeld om vast te houden? Alle vijanden van Christus, of liever gezegd, mijn broeders, al uw vijanden en de mijne, volledig ontwapend. Satan heeft nu niets meer over waarmee hij ons zou kunnen aanvallen. Hij kan wel proberen ons te verwonden, maar het lukt hem nooit, want zijn zwaard en speer zijn helemaal weggenomen. Vroeger was het in de strijd, vooral onder de Romeinen, de gewoonte alle wapens en munitie van de vijand weg te nemen wanneer die overwonnen was. Vervolgens werden hun harnas en hun kleren afgenomen en met de handen op de rug gebonden moesten ze een juk dragen. Dat heeft Christus gedaan met zonde, dood en hel. Hij heeft ze ontwapend, hun harnas afgenomen en ze allemaal onder een juk gebukt laten gaan. Nu zijn ze dus onze slaven en wij zijn in Christus overwinnaars van hen die machtiger waren dan wij.

			In de tweede plaats nemen de overwinnaars wanneer ze de buit verdelen niet alleen de wapens weg, maar ook alle schatten van hun vijanden. Ze halen hun vestingen leeg en plunderen hun voorraden, zodat ze in de toekomst niet in staat zijn opnieuw aan te vallen. Christus heeft datzelfde gedaan met al Zijn vijanden. De oude satan had al onze bezittingen weggenomen. Hij had het paradijs aan zijn grondgebied toegevoegd. Alle vreugde, geluk en vrede van de mens had hij weggenomen. Niet dat hij er zelf van kon genieten, maar hij genoot ervan ons in de armoede en veroordeling te storten. Nu heeft Christus al onze verloren erfenissen weer teruggenomen. Het paradijs is voor ons, en meer vreugde en geluk dan Adam had heeft Christus voor ons teruggebracht. O, dief van ons mensdom, hoe word je nu berooid en gevankelijk weggevoerd! Heb je Adam zijn rijkdom afgenomen? De tweede Adam heeft jou geplunderd! Kijk nu eens hoe de hamer van de hele aarde in stukken geslagen en gebroken is en de verwerper is verworpen. “Dan wordt de prooi van een grote buit verdeeld en de lamme neemt de prooi mee!”

			Wanneer overwinnaars de buit verdelen, is het bovendien gebruikelijk alle versieringen van de vijand weg te nemen, de kronen en de juwelen. Christus deed dat ook aan het kruis. Satan had een kroon op zijn hoofd, een arrogante overwinningskroon. ”Ik heb met de eerste Adam gevochten”, zei hij. “Ik heb hem overwonnen, en kijk nu eens naar mijn glinsterende kroon.” Christus griste haar van zijn hoofd op het moment dat Hij de kop van de slang vermorzelde. En nu kan satan niet meer pochen op één enkele overwinning, want hij is volledig verslagen. In de eerste schermutseling versloeg hij de mens, maar in de tweede strijd heeft de mens hem verslagen. De kroon is van hem weggenomen. Hij is niet langer de vorst van Gods volk. Zijn macht om te regeren is weg. Hij kan wel verleiden, maar niet meer opeisen. Hij kan wel dreigen, maar niet onderwerpen. De kroon is van zijn hoofd genomen, de machten worden vernederd. Volk van God, zing een nieuw lied voor de Heere! Verlosten, maak een vrolijk geluid voor Hem met psalmen! Want Hij heeft de koperen poorten in stukken gebroken en de ijzeren tralies heeft Hij weggehaald. Hij heeft de boog gebroken, de speer kapotgesneden. De strijdwagens heeft Hij in het vuur verbrand. Onze vijanden heeft Hij vermorzeld en de buit heeft Hij met de sterken verdeeld.

			Wat heeft dit ons nu te zeggen? Als Christus aan het kruis satan beroofd heeft, laat ons dan niet bang zijn om deze grote vijand van onze zielen te ontmoeten. Mijn broeders, in alle dingen moeten we worden als Christus. We moeten ons kruis dragen en aan dat kruis moeten we net als Hij vechten met zonde, dood en hel. Laten we niet vrezen. De uitkomst van de strijd is zeker. Zoals onze Heere en Zaligmaker eens overwonnen heeft, zo zullen wij vast en zeker overwinnen. Weest u geen van allen bevreesd wanneer de boze plotseling tot u komt. Als hij u beschuldigt, antwoord hem dan met deze woorden: “Wie zal iets inbrengen als beschuldiging tegen de uitverkorenen?” Als hij u veroordeelt, lach hem dan smalend uit en roep: ”Wie is het die veroordeelt? Christus is het Die gestorven is. Ja, wat meer is, Hij is verrezen.” Dreigt hij u te scheiden van de liefde van Christus, treed hem dan vol vertrouwen tegemoet: “Ik ben verzekerd dat noch tegenwoordige, noch toekomende dingen, noch hoogte, noch diepte, noch enig ander schepsel ons zal kunnen scheiden van de liefde van God die is in Jezus Christus onze Heere.” Wanneer hij u al uw zonden laat zien, snoer de hellehond dan de mond met de volgende woorden: “Wanneer iemand onder u gezondigd heeft, wij hebben een voorspraak bij de Vader, Jezus Christus de Rechtvaardige!” Mocht de dood u bedreigen, schreeuw haar dan in haar gezicht: “O dood, waar is uw prikkel; o graf! Waar is uw overwinning?” Houd het kruis hoog. Laat dat uw schild en rondas zijn. Uw Meester heeft de vijand niet alleen verpletterd, maar daarna ook de buit verdeeld. Wees ervan verzekerd dat u dat net zo zult doen.

			Uw strijd met satan zal in uw voordeel beslist worden. U zult rijker worden van uw vijanden. Des te talrijker zij zullen zijn, des te groter uw deel van de buit. Uw beproeving zal lijdzaamheid worden, uw lijdzaamheid bevinding, uw bevinding hoop, een hoop die niet beschaamt. Door deze beproeving zult u het koninkrijk beërven. Door die aanvallen van satan zult u des te meer genieten van de rust die overblijft voor het volk van God. Stel u op in de slagorde tegen de zonde en satan. Iedereen die de boog spant: schiet ze neer. Spaar uw pijlen niet, want uw vijanden zijn opstandelingen tegen God. Maak u tegen hen op, zet uw voet op hun nek, vrees niet en wees niet wanhopig, want de strijd is van de Heere en Hij zal ze in uw handen overleveren. Wees zeer moedig, denk er maar aan dat u moet vechten met een draak zonder stekels. Hij kan wel sissen, maar zijn tanden zijn gebroken en zijn giftanden zijn uitgetrokken. U moet strijden met een vijand die al littekens heeft door de wapens van uw Meester. U moet vechten met een naakte vijand.

			Elke slag die u hem toebrengt is raak, want hij heeft niets om zich te beschermen. Christus heeft hem uitgekleed, zijn wapens afgenomen en hem weerloos achtergelaten voor Zijn volk. Wees niet bevreesd. De leeuw brult wel, maar kan u niet verscheuren. De vijand kan wel op u aanvallen met vreselijk lawaai, maar er is geen echte reden tot vrees. Wees standvastig in de Heere. U vecht tegen een koning die zijn kroon kwijt is. U strijdt tegen een vijand van wie de jukbeenderen verbrijzeld zijn en de gewrichten van zijn lendenen zijn slap geworden. Verheug u in de dag van de strijd, want dat is voor u het begin van een eeuwige overwinning.

			Hiermee heb ik geprobeerd het eerste gedeelte van de tekst te verklaren. Christus aan het kruis verdeelde de buit, en Hij wil dat wij dat ook doen.


			2. Christus’ triomftocht aan het Kruis.

			Wanneer een Romeinse generaal grote heldendaden had verricht in het buitenland, dan was de hoogste onderscheiding dat de Senaat hem de overwinning toeschreef. Natuurlijk werd de buit verdeeld op het slagveld, en elke soldaat en elke leider namen hun deel. Maar iedereen keek vooral vol verlangen uit naar de dag waarop zij in het openbaar bejubeld zouden worden. Op een vastgestelde dag werden de poorten van Rome opengegooid. Alle huizen waren versierd. De mensen klommen op daken of stonden in grote menigte langs de straten. De poorten gingen open en weldra begonnen de eerste legioenen binnen te stromen met wapperende vaandels, en de trompetten klinken. De mensen zagen hoe de geharde strijders over de straten marcheerden bij hun terugkeer van de bloedrode slagvelden. Nadat zo de helft van het leger was voorbijgetrokken, werd je oog getrokken naar degene die het middelpunt was van alle aandacht. Rijdend in een deftige strijdwagen, getrokken door sneeuwwitte paarden, kwam daar de overwinnaar, gekroond met de lauwerkrans en rechtopstaand. De koningen en bevelhebbers van de gebieden die hij overwonnen had, waren aan zijn wagen vastgeketend. Direct daarachter kwam een gedeelte van de buit. Er werden ivoor en ebbenhout meegedragen en dieren uit de verscheidene landen die hij had onderworpen. Daarachter kwamen de overige soldaten. Een lange stoet van dappere mannen, die allen deelden in de overwinning van hun commandant. Achter hen kwamen de vaandels, de oude vlaggen die hadden gewapperd in de strijd, de vaandels die men de vijand afgenomen had. Vervolgens grote geverfde veldtekenen van de grote zeges van de overwinnaar. Op één ervan stond een enorme plattegrond met daarop aangegeven de rivieren die hij was overgestoken of de zeeën waarover zijn vloot was gevaren. Alles werd weergegeven in een afbeelding, en het volk schreeuwde het telkens uit als het het gedenkteken van weer een overwinning zag. Daarachter kwamen zij die wat lager in rang waren met de trofeeën. De gelederen werden gesloten met de klank van de trompet die het gejuich van de menigte nog versterkte. Het was een prachtige dag voor het oude Rome. Kinderen vergaten deze overwinningen nooit meer. Ze berekenden precies hoeveel tijd er zat tussen de ene en de andere overwinning. Er werd uitbundig genoten van de vrije dag. Vrouwen strooiden bloemen voor de overwinnaar, en hij was de ware held van de dag.

			Zo’n overwinning had onze apostel blijkbaar gezien of hij had erover gelezen. Hij neemt dit als voorbeeld van wat Christus aan het kruis deed. Hij zegt: “Jezus heeft hen in het openbaar tentoongesteld, en heeft door hetzelve over hen getriomfeerd.” Had u ooit gedacht dat het kruis een toonbeeld van overwinning zou kunnen zijn? De meeste oude commentatoren kunnen dat nauwelijks geloven. Ze zeggen: “Dit moet vast en zeker verwijzen naar de opstanding en hemelvaart van Christus.” Niettemin zegt de Schrift dat Christus aan het kruis een overwinning genoot. Terwijl die handen bloedden, werd het gejuich van de engelen over Zijn hoofd uitgestort. Toen Zijn voeten vastgespijkerd werden, toen verdrongen de edelste geesten van de wereld zich vol bewondering om Hem. En toen Hij stierf onder onuitsprekelijke kwellingen aan dat met bloed bevlekte kruis, klonk er een schreeuw zoals nog nooit gehoord was door de verlosten in de hemel. Alle engelen van God zongen Zijn lof uit volle borst. Het lied van Mozes, de dienaar van God, werd gezongen door een groot koor. En ook het lied van het Lam, want Hij had werkelijk Rahab doorstoken en de draak ernstig verwond. Zing voor de Heere, want Hij heeft vol glorie overwonnen. De Heere zal voor eeuwig regeren, Koning der koningen en Heere der heren.

			Ik voel me vanmorgen echter niet capabel om een beeld uit te werken dat zo groots is en tegelijkertijd zo strijdt met de voorstelling die de mens heeft van Christus’ eigenlijke overwinning aan het kruis. Dat Hij al bloedend, gewond en pijn lijdend eigenlijk een triomfantelijke Overwinnaar was, door iedereen bewonderd. Ik leg deze tekst liever zo uit: het kruis is de grondslag van de uiteindelijke overwinning van Christus. Al wordt er gezegd dat Hij daar werkelijk overwon, omdat het door die ene daad van Hem was, door dat ene offer van Zichzelf, dat Hij al Zijn vijanden volkomen overwon en voor eeuwig ter rechterhand van de Majesteit in de hemel zit. Het kruis bevat voor het geestelijk oog de volledige overwinning van Christus. Misschien is het daar niet feitelijk, maar het is wel de uitwerking daarvan. De kiem van Zijn overwinningen kan door het oog van het geloof ontdekt worden in de beproevingen van het kruis.

			Staat u mij toe dat ik een voorzichtige poging zal doen om de overwinning te schilderen die het gevolg is van het kruis.

			Christus heeft voorgoed al Zijn vijanden overwonnen en de buit verdeeld op het slagveld. En nu, tot op dit moment toe, geniet Hij van de welverdiende beloning en overwinning na Zijn vreselijke strijd. Hef uw ogen op naar de hemelse kantelen, de geweldige wereldstad van God. De paarlen poorten staan wijdopen. De stad schittert met haar muren vol juwelen, zoals een bruid die zich gereedgemaakt heeft voor haar bruidegom. Ziet u de engelenscharen naar de kantelen gaan? Merkt u hoe ze op elke woning van de hemelstad vol verlangen staan uit te kijken naar iets dat nog niet gekomen is? Eindelijk, daar klinkt een bazuin, en de engelen haasten zich naar de poorten. De voorhoede van de verlosten nadert de stad. Abel komt alleen naar binnen, gekleed in een scharlaken gewaad, als held van een roemrijk leger van martelaren. Hoor het gejuich! Dit is de eerste christenstrijder, soldaat en trofee tegelijk, die wordt thuisgebracht. Vlak achter hem volgen anderen die in het begin van de tijd al wisten van de roem van de komende Zaligmaker. Achter hen kunnen we een enorme menigte van oude aarts­vaders zien die getuige geweest zijn van de komst van de Heere in een lichtzinnige tijd. Enoch wandelt met zijn God, en zingt liefelijk: “Zie, de Heere komt met tienduizenden van Zijn heiligen.” Daar is Noach ook, die in de ark heeft gevaren met de Heere als zijn stuurman. Verder volgen Abraham, Izaäk en Jakob, Mozes, Jozua, Samuel en David, allemaal machtige helden. Hoor eens hoe ze binnenkomen! Ze zwaaien met hun helmen en roepen: “Hem Die ons heeft liefgehad en ons door Zijn bloed heeft gewassen van onze zonden, Hem zij de eer en glorie en de heerlijkheid en de macht voor eeuwig.”

			Mijn broeders, kijk vol bewondering naar dit edele leger! Let op de helden als ze over de gouden straten marcheren. Overal worden ze hartelijk begroet door de engelen die in hun eerste staat zijn gebleven. Ze blijven alsmaar binnenstromen, die talloze legers. Heeft u ooit zo’n schouwspel gezien? Het is niet alleen de optocht van de dag, het is het grootste ”schouwspel” aller tijden. Vierduizend jaar lang blijft het leger van de verlosten van Christus voortstromen. Soms is er een korte rij, want het volk is vaak in aantal afgenomen en uitgeput. Maar een menigte volhardt en ze blijven komen, al roepend en lofprijzend Hem Die hen heeft liefgehad en Die zichzelf voor hen gegeven heeft. Maar kijk, Hij komt! Ik zie Zijn heraut, gekleed in een kemelsharen mantel, met een leren gordel om zijn lenden. De Prins uit het huis van David is vlak achter hen. Houd nu allemaal uw ogen open. Let eens op hoe niet alleen de engelen, maar ook de verlosten zich verdringen voor de vensters van de hemel! Hij komt! Hij komt! Het is Christus Zelf! Geef de sneeuwwitte renpaarden de zweep op de eeuwige heuvels. “Heft uw hoofden op, gij poorten, en verheft u, gij eeuwige deuren, opdat de Koning der ere inga.” Kijk, Hij komt binnen onder gejuich. Hij is het! Maar Hij is niet met doornen gekroond. Hij is het! Zijn handen hebben nog wel de littekens, maar zijn niet meer met bloed bevlekt. Zijn ogen zijn vurig vlammend. Op Zijn hoofd zijn vele kronen. Op Zijn kleed en op Zijn dij staat geschreven: Koning der koningen, Heere der heren. Hij staat rechtop in die wagen, die overtrokken is met liefde van de dochters van Jeruzalem! Gekleed in een kleed dat in het bloed geverfd is, toont Hij Zich in Zijn ware gedaante als de Heerser van hemel en aarde. Hij rijdt maar voort en het geluid van de vele wateren en de stem van zeven donderslagen worden overstemd door het gejuich om Hem heen!

			Het visioen van Johannes is werkelijkheid geworden. Nu kunnen we het zelf zien en horen, het nieuwe lied waar hij over schrijft. “En zij zongen een nieuw lied, zeggende: U bent waardig dat boek te nemen, en zijn zegelen te openen; want U bent geslacht, en hebt ons Gode gekocht met Uw bloed, uit alle geslacht, en taal, en volk, en natie; En Gij hebt ons onzen God gemaakt tot koningen en priesteren; en wij zullen als koningen heersen op de aarde. En ik zag, en ik hoorde een stem veler engelen rondom den troon, en de dieren, en de ouderlingen; en hun getal was tienduizendmaal tienduizenden, en duizendmaal duizenden; Zeggende met een grote stem: Het Lam, Dat geslacht is, is waardig te ontvangen de kracht, en rijkdom, en wijsheid, en sterkte, en eer, en heerlijkheid, en dankzegging. En alle schepsel dat op de aarde, en onder de aarde is, en die in de zee zijn, en alles wat in dezelve is, hoorde ik zeggen: Hem, Die op de troon zit, en het Lam, zij de dank­zegging, en de eer, en de heerlijkheid, en de kracht in alle eeuwigheid. En de vier dieren zeiden: Amen. En de vierentwintig ouderlingen vielen neder, en aanbaden Dengene, Die leeft in alle eeuwigheid.”

			Maar wie zijn dat, bij die wielen van Zijn wagen? Wie zijn die akelige monsters die erachter lopen te janken? Ik ken ze wel. Allereerst is daar de aartsvijand. Kijk die oude slang, hoe hij is vastgebonden, al voortkronkelend met zijn grillige lijf! Zijn azuurblauwe kleuren zijn dof geworden. Terwijl hij zich voortsleept door het stof verliezen zijn schubben de felheid waar hij eens zo op pochte. Nu wordt de gevangene gevankelijk weggevoerd. Hij zal de dood en de hel in de vurige poel werpen. Wat wordt de aanvoerder van de opstandelingen nu bespot! Hij is het voorwerp van eeuwige minachting geworden. Hij Die in de hemel zit zal lachen, de Heere zal hem bespotten. Kijk eens hoe de kop van de slang vermorzeld is, en hoe de draak wordt vertrapt! Let eens goed op dat afschuwelijke monster, zonde, met de hand geketend aan haar satanische heer. Ze draait met haar vurige oogballen, ze draait en kronkelt van ellende. Kijk haar eens loeren naar de heilige stad. Zij kan er echter niet haar vergif spuwen, want zij is geketend en gekneveld. Zij wordt voortgesleept met een onwillige gevangene aan de wielen van haar overwinnaar. Daar is ook de oude dood. Haar pijlen zijn allemaal gebroken. Haar handen zijn op haar rug gebonden. Ook de barse koning van verschrikkingen is gevangen. Luister naar de liederen van de verlosten die het paradijs binnen zijn gegaan. Als ze zien hoe deze machtige gevangenen voortgesleept worden, roepen ze: “Hij is waardig te wonen en te regeren naast Zijn almachtige Vader, want Hij is opgevaren naar de hemel, Hij heeft de gevangenen gevankelijk weggevoerd en Hij heeft geschenken voor de mens ontvangen.”

			Achter hen allen zie ik een grote menigte vrijgekochten binnenstromen. De apostelen komen als eersten in eensgezinde broederschap, zingend voor hun Heere. Dan komen hun directe opvolgers. Daarna een lange stoet van mensen die ondanks wrede bespotting en bloed, ondanks vuur en zwaard, hun Meester zijn gevolgd. Dat zijn degenen die de wereld niet waard waren, de helderste sterren van de hemel. Let ook eens op de geweldige predikanten en geloofsbelijders, zoals Chrysostomus, Athanasius en Augustinus. In heilige eensgezindheid prijzen ze hun Heere. Laat dan uw ogen maar eens dwalen langs de schitterende rijen tot u bij de tijd van de Reformatie komt. Midden in het eskadron zie ik Luther, Calvijn en Zwingli, drie heilige broeders. Vlak voor hen lopen Wycliffe, Huss en Jerome samen op. En dan zie ik een menigte die niemand tellen kan, bekeerd tot God door deze geweldige reformators, die nu de Koning der koningen en de Heere der heren volgen. Verder kijkend tot in onze tijd zie ik de stroom breder en dieper worden. Want de laatste tijd zijn vele strijders binnengegaan in de overwinning van hun Meester. We mogen rouwen omdat ze niet meer bij ons zijn, maar we moeten ons verheugen omdat ze bij de Heere zijn. Wat is die eenstemmige uitroep daar? Wat is dat ene lied dat weerklinkt van de eerste tot de laatste rij? “Voor Hem Die ons heeft liefgehad en onze zonden heeft weggewassen in Zijn eigen bloed, Hem zij de glorie en de heerschappij voor eeuwig en altoos!” Hebben ze de tijd verzet? Hebben ze Zijn Naam vervangen door een andere? Hebben ze de kroon op een ander hoofd gezet of een andere held in de wagen vereerd? O nee, ze laten nog steeds met voldoening de triomfantelijke optocht in zijn glorieuze lengte doorstromen. Ze verheugen zich nog steeds bij het zien van de verse zegetekenen van Zijn liefde, want elke soldaat is een zegeteken, elke strijder in het leger van Christus is weer een bewijs van Zijn macht om te redden en Zijn overwinning op dood en hel.

			Ik heb geen tijd om verder uit te wijden, anders zou ik de geweldige beelden beschrijven aan het eind van de stoet. Bij de overwinningen van de oude Romeinen werden de daden van de overwinnaar allemaal uitgebeeld in schilderijen. De steden die hij had ingenomen, de rivieren die hij was overgestoken, gebieden die hij had onderworpen, het strijdtoneel, alles werd uitgebeeld op schilderijen en tentoongesteld voor het volk. Een grote menigte begeleidde hem met veel feestelijkheid. Anderen keken vanuit de ramen van hun huizen naar hem en vervulden de lucht met hun gejuich. Ik zou u ook eerst het beeld kunnen schetsen hoe de kerkers van de hel verbrijzeld worden. Satan had in de diepste donkerheid een gevangenis klaargemaakt voor de door God uitverkorenen, maar Christus heeft niet één steen op de andere gelaten. In mijn verbeelding zie ik de ketenen in stukken gebroken, de deuren van de gevangenis verbrand en de peilloze diepten schudden tot op hun funderingen. In een ander beeld dat ik voor ogen heb, zie ik de hemel geopend voor alle gelovigen. Ik zie de poorten, die eerst vast vergrendeld waren, geopend door de gouden hendel van Christus’ verzoening. Nog een beeld dat ik zie is het lege graf. Ik zie Jezus in het graf, een tijdlang sluimerend, en vervolgens de steen wegrollend om op te staan in onsterfelijkheid en glorie. Maar we kunnen niet langer stilstaan bij de beschrijving van deze machtige overwinningen van Zijn liefde. We weten dat de tijd zal komen waarin de triomfstoet zal ophouden. Wanneer de laatste van Zijn verlosten binnen zal zijn gegaan in de stad van geluk en vreugde en het geluid van de bazuin voor het laatst zal schallen, dan zal Hij ten hemel varen en Zijn volk meenemen om bij God onze Vader voor eeuwig en altijd te regeren.

			We besluiten met de enige vraag die ons rest: Hebben wij door genade goede hoop dat we in die schitterende optocht mee zullen lopen? Zullen wij ook in die parade lopen op die dag vol pracht en glorie? Zeg mij, mijn ziel, zult u op bescheiden wijze deelnemen aan die glorierijke optocht? Zult u Zijn wagen volgen? Zult u meedoen met de hosanna’s? Zal uw stem meeklinken in het eeuwige koor? Soms ben ik bang van niet. Er zijn tijden waarin die vreselijke vraag tot me komt: Stel dat mijn naam overgeslagen wordt wanneer Hij het boek der boeken voorleest? Broeders, maakt u zich daar geen zorgen over? Ik stel die vraag nogmaals. Kunt u er antwoord op geven? Zult u erbij zijn, zult u al deze pracht zien, zult u Hem uiteindelijk zien triomferen over zonde, dood en hel? Kunt u antwoord geven op die vraag? Er is nog een vraag, maar het antwoord geldt voor beide vragen: Gelooft u in de Heere Jezus Christus? Is Hij uw steun en toeverlaat? Heeft u uw ziel aan Hem overgeven? Wanneer u op Zijn macht vertrouwt, kunt u zeggen voor uw onsterfelijke geest: “Ik heb geen andere Toevlucht, mijn hulpeloze ziel klampt zich vast aan U.” Wanneer u dat kunt zeggen, dan zullen uw ogen Hem zien in de dag van Zijn glorie. Sterker nog, u zult delen in Zijn glorie en met Hem zitten op Zijn troon, net zoals Hij heeft overwonnen en zit bij Zijn Vader op Zijn troon.

			Met grote schroom heb ik vanmorgen voor u gepreekt over een onderwerp dat ver buiten mijn vermogen ligt. Toch kon ik het niet nalaten. Moge God uw geloof laten groeien, uw hoop versterken, uw liefde ontsteken en u gereedmaken om mede-erfgenamen te worden met de verheerlijkte heiligen. Zodat u gereed zult zijn om Hem te ontmoeten wanneer Hij zal komen op de wolken des hemels, op de vleugels van de wind, en u met Hem zult ten hemel varen om voor eeuwig Zijn glorie te zien.

			God geve u Zijn zegen, om Christus’ wil.

			Amen.

			Jezus, De Vriend van zondaren

			“Een Vriend van tollenaren en zondaren.” Matthéüs 11:19

			Gekscherend worden vaak rake dingen gezegd en vaak wordt onwetend de deugd eer aangedaan door snerende uitspraken. De vijanden van onze Heere Jezus Christus dachten Hem te schande te kunnen maken en Zijn naam door het slijk te kunnen halen als “een Vriend van tollenaren en zondaren.” Hun laster vergrootte Zijn reputatie. Tot op deze dag wordt de Redder aanbeden met deze titel, die bedacht werd als kleinering. Zij werd opgedrukt als een stempel waarvoor ieder weldenkend mens zou huiveren en terugdeinzen. Maar deze Naam heeft de harten van de gelovigen gewonnen. Gods Kerk in de hemel en op de aarde bezingt Hem graag als volgt:

			“Saviour of sinners they proclaim,
Sinners of whom the chief I am.”

			Wat de boosaardige Joden in bittere haat zeiden, is door de Heilige Geest Hem tot genade en eer aangerekend. Waar ze hun fiolen van toorn uitstortten, rees de geur van heilige wierook op. Onrustige gewetens hebben alleen al in de klank zoete balsem gevonden. Jezus “de Vriend van tollenaren en zondaren”, heeft Zich een Vriend betoond, en zij zijn vrienden van Hem geworden – zo volledig heeft Hij juist de naam die Zijn vijanden Hem al spottend gaven, gerechtvaardigd.

			We zullen deze titel van Jezus zien als onderscheidingsteken om Zijn grootheid bekend te maken. Onder Gods leiding zullen we proberen Zijn Naam te verhogen en Zijn eer te verkondigen als we proberen uit te leggen hoe Hij de Vriend van zondaren was; en hoe Hij laat zien dat Hij nog dezelfde is.

			Onze Heere bewees in Zijn tijd dat Hij de Vriend van zondaren was.

			Welk bewijs zou Hij beter kunnen geven dan Zijn nederdaling vanuit de heerlijkheid van het huis van Zijn Vader naar de armoede van de kribbe van Bethlehem? Welk beter bewijs kon Hij geven dan de gemeenschap van engelen te verlaten om te liggen in de bak waar de ossen gevoederd werden? Zo werd Hij de metgezel van de gevallen mensen. De vleeswording van de Redder, het vlees van zondaren aangenomen hebbende, geboren uit een zondaar, een zondaar als vermeend vader én Zijn menselijk wezen zelf, wat nog erger is dan hetzelfde lichaam als zondaren te hebben – dat alleen al was genoeg om te bewijzen dat Hij een Vriend van zondaren is.

			Als u de stamboom van Zijn aards voorgeslacht door begint te lezen, zal het u opvallen dat er maar weinig vrouwen in genoemd worden. Drie van de genoemde vrouwen waren hoeren. Zelfs Zijn voorgeslacht was dus bevlekt met zonde, en als Hij de echte zoon van Jozef was geweest, had er zondaarsbloed door Zijn aderen gestroomd. Omdat Hij verwekt was door de Heilige Geest, Die de maagd had overschaduwd, was er in Hem geen zonde. Toch liep Zijn vermaarde afkomst via de aderen van zondaren. Thamar, Rahab en Bathséba zijn drie namen die herinneren aan schaamteloze daden. Maar ze staan toch opgetekend als de voorouders van de Zoon van Maria, de Vriend van zondaren.

			Zodra Jezus Christus, geboren in de gedaante van zondig vlees, tot volwassenheid gekomen is en Zijn echte levenswerk begonnen is, onthult Hij meteen Zijn vriendschap voor zondaren door met hen om te gaan. U vindt Hem niet op een afstand, de zondaren bevelend hun leven te beteren, maar u vindt Hem te midden van hen, als een goede vakman die bij zijn werk staat. Hij neemt Zijn plaats in waar zonde en ongerechtigheid zijn, en Hij bemoeit er Zich persoonlijk mee. Hij schrijft geen recept uit en stuurt er geen hulp op af met medicijnen om de ziekte van de zonde te genezen. Hij komt helemaal tot midden in het ziekenhuis, raakt de gewonden aan, kijkt naar de zieken: en er is genezing in de aanraking. Er is leven in de aanblik. De grote Heelmeester nam onze ziekten op Zich en droeg onze zwakheden, en bewees zo echt een Vriend van zondaren te zijn. Sommige mensen lijken een filantropische liefde voor het gevallene te hebben. Toch zouden ze het zelf alleen met een tang aanraken. Ze zouden het oprichten als ze konden, maar dan wel met behulp van het een of andere stuk gereedschap, zodat ze zich niet zouden vernederen of hun handen zouden besmetten. Hoe anders is het met de Zaligmaker. Tot aan Zijn ellebogen schijnt Hij die genadige arm in het moeras te steken om het verlorene uit de verschrikkelijke put en de moerassige klei te trekken. Hij neemt Zelf het houweel en gaat aan het werk in de grote groeve om de ruwe stenen eruit te kunnen halen, die Hij daarna Zelf zal polijsten met Zijn eigen bittere tranen en bloedig zweet om ze geschikt te maken om voor eeuwig te schitteren in de heerlijke tempel van de Heere Zijn God. Hij komt Zelf in direct persoonlijk contact met de zonde, zonder ermee besmet te worden. Hij komt er zo dicht mogelijk bij. Hij eet en drinkt met zondaren. Als Hij op een dag aan de tafel van de Farizeeër zit, staat Hij niet op als een menigte van mensen, die in wezen niets beter zijn dan hij, Hem daarover benadert. Op een andere dag gaat Hij naar het huis van de tollenaar. De tollenaar was ongetwijfeld een woekeraar geweest. Jezus zit daar, en op die dag komt er redding voor het huis van de tollenaar. Geliefden, dit is de aard van Christus, en het bewijst hoe echt en hoe waarachtig Zijn liefde was, dat Hij omgang had met zondaren en dat Hij zelfs de voornaamste zondaar niet schuwde.

			Hij begaf zich niet alleen onder zondaren, maar Hij zocht altijd het goede voor hen in Zijn pastorale zorg. Als er ergens een zondaar was, een verloren schaap van het huis van Israël, was Christus op zoek naar hem. Er is nooit een zo onvermoeibare schaapherder geweest. Hij zocht het verlorene tot Hij het gevonden had. We zullen u in het kort over een van Zijn eerste werken van genade verhalen. Hij was eens op reis. Samaria was maar een kleine omweg. In de stad van dat land woonde een vrouw. O, het is maar beter over haar te zwijgen. Zij had vijf mannen gehad. Degene die ze toen had, was haar man niet. Met de anderen was ze ook niet getrouwd geweest. Ze was een schande voor die stad in Samaria. Maar Jezus, Die een scherp oog had voor zondaren en een hart dat voor hen sneller ging kloppen, neemt Zich voor haar te redden. Hij moest en zou haar inwinnen. Vermoeid gaat Hij bij een put zitten om te rusten. Een bijzondere voorzienigheid brengt de vrouw bij de bron. De mensen verbieden Hem met haar te spreken. Hij doorbreekt echter het enge bijgelovige kastendenken. Al is iemand een Samaritaan van geboorte, dat maakt voor Hem niet uit. Wil Hij als aller­heiligst Wezen neerbuigen om gewoon met haar te spreken, terwijl zij een schande voor haar geslacht is? Ja, dat wil Hij. Zijn discipelen zullen wellicht versteld staan als ze terugkomen en Hem zien praten met haar, maar Hij doet het. Hij begint haar het Woord des levens uit te leggen, en die vrouw wordt de eerste christelijke zendeling van wie we ooit hebben gehoord. Immers, zij rende terug naar de stad, haar waterkruik achterlatend, en roepend: “Kom en zie de Mens Die me gezegd heeft alles wat ik gedaan heb, is Deze niet de Christus?” En zij kwamen en geloofden, en er was grote vreugde in die stad van Samaria.

			U weet ook dat er nog een zondaar was. Hij was een slechterik. Ik ben zelfs bang van hem. Hij was voortdurend bezig geweest de armen te onderdrukken en hun meer geld afhandig te maken door middel van belasting dan hij moest doen. De kleine man kon echter zijn nieuwsgierigheid niet bedwingen, hij moest en hij zou de Prediker zien. En de Prediker moest hem wel liefhebben. Daarom zeg ik dat Jezus een geweldige aantrekkingskracht had op zondaren. Het hart van die zondaar was als een stuk ijzer. Het hart van Christus werkte als een magneet. Telkens als er een zondaar was, begon de magneet hem te voelen, en weldra begon de zondaar de magneet ook te voelen. “Zacheus”, zei Jezus, “haast u en kom af, want Ik moet heden in uw huis zijn.” En de zondaar kwam naar beneden, en in dat uur kwam er redding voor zijn huis. O, Christus preekte nooit zo liefelijk als wanneer Hij een preekt tot zondaren hield. Ik had zo graag eens dat dierbare gezicht gezien toen Hij riep: ”Kom tot Mij, allen die vermoeid en belast zijt, en Ik zal u rust geven.” Wat had ik graag Zijn ogen gezien, vol tranen, toen Hij zei: “Jeruzalem, Jeruzalem, hoe menigmaal heb Ik uw kinderkens bijeen willen vergaderen, gelijk een hen haar kiekens onder haar vleugels vergadert, en gij hebt niet gewild!”

			Hij heeft drie geweldige preken gehouden over zondaren. In de eerste beschreef Hij die vrouw die het huis veegde en het stof weghaalde zodat ze haar verloren muntstuk terug zou kunnen vinden. In de tweede de herder die van heuvel naar heuvel loopt achter aan de weglopende schapen. In de derde die vader die zijn in vodden geklede verloren zoon tegemoetloopt, hem kust met kussen van liefde, hem het beste kleed aantrekt en hem uitnodigt voor het feest, terwijl ze dansten en vrolijk waren omdat hij verloren was en weer was gevonden, dood was en nu weer leefde. Werkelijk, Hij was zonder twijfel de geweldigste predikant voor de zondaren. O, hoe lief hadden ze Hem! Denk maar niet aan de Farizeeërs. Hun geeft Hij een donderpreek. “Wee u, gij Schriftgeleerden en Farizeeërs!” Maar als er hoeren en tollenaars komen, heeft Hij altijd de poort van genade openstaan. Voor hen heeft Hij altijd een liefdevol woord, zoals: “Wie tot Mij komt, zal Ik geenszins uitwerpen.” “Alle zonde en godslastering zal de mens vergeven worden”; en nog meer van dergelijke zachte lokkende woorden. De voornaamste der zondaren werd zo in de kring van Zijn discipelen opgenomen.

			En u weet, beste vrienden, dat Hij Zijn liefde niet alleen bewees door tot hen te prediken. Hij woonde onder hen. Geduldig verdroeg Hij tegenspraak, en al hun slechte woorden en daden. Maar Hij bewees het ook door Zijn gebeden. Hij gebruikte Zijn sterke invloed bij de Vader in hun voordeel. Hij nam hun bezoedelde namen op Zijn heilige lippen. Hij schaamde zich niet hen broeders te noemen. Hun zaak werd Zijn zaak, Zijn hart klopte voor hun belangen. Hoe vaak bleef op de koude bergen Zijn hart vol warme liefde voor hen! Ik kan u niet zeggen hoe vaak het zweet langs Zijn gezicht liep als Hij in geestelijke pijn was over hen. Wat ik wel weet is dat diezelfde nacht, toen Hij grote druppels bloed zweette die op de grond vielen, Hij dit gebed bad. Nadat Hij voor Zijn heiligen had gebeden, ging Hij verder en zei: “Ik bid U niet alleen voor dezen, maar ook voor degenen die door hun woord in Mij geloven zullen.” Hier kwam waarlijk het hart van de Zaligmaker naar boven en vloeide over voor zondaren. En je kunt nooit vergeten dat Hij vlak voor Hij stierf zei: “Vader, vergeef het hun, want ze weten niet wat ze doen.” Hoewel ze opzettelijk en gemeen Zijn handen en voeten doorboorden, waren er toch geen boze woorden, alleen dat korte, liefde­volle, hartelijke gebed: “Vader, vergeef het hun, want ze weten niet wat ze doen.” O vrienden, als er ooit iemand een vriend is geweest voor anderen, is dat Jezus. Zijn leven lang was Hij een Vriend voor zondaren.

			Dat is echter nog maar een kleinigheid. Als het om de rivier van liefde van de Zaligmaker voor zondaren gaat dan heb ik u nog maar tot aan de oever gebracht. U hebt alleen nog maar aan de oever gestaan en uw voeten in het water gedoopt. Maak u maar klaar om te zwemmen. Zo lief had Hij zondaren, dat Hij Zijn graf had tussen goddelozen. Hij werd met de overtreders gerekend. Gods vurige zwaard werd getrokken om een wereld vol zondaren naar de hel te slaan. Het moet deze zondaren aanvallen. Maar Christus heeft hen lief. Zijn gebeden houden de arm van God een tijdje tegen, maar toch moet het zwaard te zijner tijd vallen. Wat moet er gedaan worden? Op welke manier kunnen ze worden gered? Sneller dan het weerlicht zie ik het zwaard neerkomen. Maar wat zie ik daar als in een visioen? Het valt – maar waar? Niet op de nek van zondaren. Het is niet hun nek die door de wrede punt gebroken wordt. Het is niet hun hart dat bloedt onder de vreselijke kracht. Nee, de Vriend van zondaren heeft Zelf de plaats van de zondaren ingenomen! Dan lijdt Hij, bloedt Hij, en sterft, alsof Hij de zondaar was, terwijl er in Hem geen zonde was. Het is geen gewoon lijden, geen gewoon bloeden, geen dood zoals van stervelingen. Het was een dood waarin de tweede dood was inbegrepen. Een bloeden waardoor de aderen van God Zelf werden geleegd. De mensgeworden God leed goddelijk. Omdat Hij God en mens was, verdroeg Hij meer dan tienduizend miljoenen mensen samen hadden kunnen lijden. Hij verdroeg werkelijk de hel voor allen voor wie Hij stierf. De kwellingen, of iets dat daaraan gelijkwaardig was, die zij alleen hadden moeten ondergaan. De eeuwige wraak van God samengeperst en in een beker gedaan die te bitter was voor een menselijke tong en die tot op de bodem leeggedronken werd door de liefelijke lippen van Jezus. Geliefden, dit was liefde. “Hierin is de liefde, dat toen wij nog zondaren waren, Christus stierf voor de goddelozen.” “Geen mens heeft groter liefde dan Deze, dat Hij Zijn leven gaf voor Zijn vrienden.” Dat heeft Christus gedaan. Daarmee is aangetoond dat Hij de Vriend van zondaren is.

			Maar de beproeving is voorbij, de strijd is gestreden. De Zaligmaker is gestorven en begraven. Hij staat weer op en Hij brengt veertig dagen op de aarde door. In die veertig dagen bewees Hij nog steeds Zijn liefde voor zondaren. Toen is Hij opgestaan voor hun rechtvaardigmaking. Ik zie Hem opvaren ten hemel. De engelen vergezellen Hem als Hij op de wolken aankomt.

			Wat een pracht! Wat een optocht! Nu zal Hij vast wel Zijn arme zondige vrienden vergeten? Nee hoor, Hij niet! Ik geloof dat ik het lied hoor: “Heft uw hoofden op, gij poorten, en verheft u, gij eeuwige deuren, opdat de Koning der ere inga.” De grote lichtstralen worden losgelaten. De paarlen poorten worden allemaal wijd opengezwaaid. En als Hij voorbijkomt, moet u erop letten dat de grootste vreugde die in Zijn ziel opwelt, is dat Hij die poorten niet voor Zichzelf heeft geopend –want ze zijn nooit voor Hem gesloten geweest– maar dat Hij ze geopend heeft voor zondaren. Daarvoor stierf Hij nu. Daarom is Hij opgevaren ten hemel, om het hemels koninkrijk te openen voor alle gelovigen. Kijk hoe Hij door de hemelse straten rijdt! “ ten hemel gevaren, Gij hebt de gevangenen gevankelijk weggevoerd; Gij hebt geschenken van de mens ontvangen.” Luister maar eens naar het refrein, want dat is het mooiste gedeelte van alle gezangen: “Ja, ook voor de opstandelingen, opdat de Heere God onder hen kan wonen.” De rondgestrooide geschenken van Zijn kroning, de overvloedige gaven van Zijn hemelvaart zijn nog steeds voor zondaren. Waarvoor is Hij verhoogd? Om berouw en vergeving van zonden te geven. Hij draagt nog steeds op Zijn borststuk de namen van zondaren. Op Zijn handen en op Zijn hart staat nog steeds het aandenken aan deze zondaren. En omwille van de zondaren rust Hij niet, maar roept tot God totdat elke zondaar veilig thuisgebracht zal zijn. Iedere zondaar die gelooft, iedere zondaar die Hem gegeven was, iedere zondaar die Hij kocht met Zijn bloed. Hij zal niet rusten, zeg ik, tot ze allen vergaderd zullen zijn bij de juwelen van Zijn kroon, voor eeuwig en altijd.

			Verder kunnen we, denk ik, niets zeggen. Ik denk dat u zult zeggen dat we ook niet minder hadden kunnen zeggen over de manier waarop de Zaligmaker bewezen heeft de Vriend van zondaren te zijn. Mocht er nog iemand zijn onder u die nog aan Hem twijfelt, dan weet ik niet wat ik nog moet toevoegen. Als er iemand is geweest die bewezen heeft uw vriend te zijn, dan Jezus wel. Hij is bereid u nu te ontvangen. Wat Hij gedaan heeft doet Hij nog steeds. O, als u toch eens genade zou ontvangen om te beseffen dat Jezus uw ziel liefheeft! Vond u ook maar de zaligheid die al deze bewijzen van vriendschap waarover we gesproken hebben aangebracht heeft voor gelovige zondaren!

			We veranderen het onderwerp een klein beetje, maar we blijven bij de tekst en we merken op wat Christus nu doet voor zondaren.

			Hier zit een dieper beginsel achter. Een beginsel dat de oude Farizeeër niet kon begrijpen. Het koude hart van het mensdom kan het vandaag de dag ook nog maar nauwelijks bevatten. Ik heb twee verklaringen voor de manier waarop Jezus Zelf ontdekt dat Hij de Vriend van zondaren is. Ik zal deze twee even noemen voor ik tot de toepassing kom van het onderwerp dat ik in gedachten had. Er was eens een vrouw bij Jezus gebracht door de Schriftgeleerden en Farizeeërs. Ze was een overspelige, op heterdaad betrapt. Ze vertellen de Vriend van zondaren welke straf Mozes zou hebben uitgesproken in zo’n situatie, en vragen Hem: “Wat zegt Gij?” Dit zeiden ze Hem verzoekende. Ze waren niet erg bezorgd over de ongelukkige vrouw. De beschuldiging die ze wilden inbrengen was tegen de Man van Nazareth. U weet hoe Hij de zaak afhandelde en haar beschuldigers van hun stuk bracht. Hij bracht de zondares niet voor de rechter. Nee, Hij wilde niet als rechter optreden en straf opleggen. Hij wilde liever de naaste zijn. Hij gedroeg zich als een vriend. Er is een gezegde onder een bepaalde groep keiharde zakenmensen: “We kennen geen vriendschap in zaken.” Dat voeren ze ook uit, als ze zonder medelijden de armen onderdrukken en elkaar proberen te bedriegen. Er was ook geen vriendschap en totaal geen genade aanwezig bij deze heren van de rechtbank. Rechtvaardigheid was naar hun idee het uitspreken van recht met onverbiddelijke ernst. Slechtheid was alleen maar schandelijk als het openbaar werd. Wie op de daad betrapt werd, moest gestenigd worden. Wie het in het geheim gedaan had, moest aangeklaagd worden. De ware vriendschap van Jezus blijkt uit Zijn medelijden. Waar zij Hem beschuldigen van heulen met de misdaad en het in huis halen van een misdadiger, legde Hij werkelijk de bijl aan de wortel van de boom en beschermde de slachtoffers. Ondertussen berispt Hij de hoogmoedige leiders, van wie de geheime ondeugden de werkelijke oorzaak waren van de ellende die over het uitschot van de natie was gekomen. Ik geef u de volgende gedachte in overweging: Wanneer er van Hem gezegd wordt dat Hij een Vriend van tollenaren en zondaren is, wordt daarmee bedoeld dat Hij geen Vriend is van Schriftgeleerden en Farizeeërs. Nogmaals wil ik u erop attent maken dat de taak die Christus kwam volbrengen een zuivere onbaatzuchtige vriendschap voor zondaren was.

			We zullen u eens het volgende verhaal als voorbeeld geven. Er is een moordenaar veroordeeld. De arme ongelukkige die de moord begaan had, heeft zijn eigen keel doorgesneden. Een agent en een arts zijn snel ter plaatse. De een komt in het belang van de wet, de ander vanuit menselijk oogpunt. De politieagent zegt: “Man, u bent mijn gevangene.” De dokter zegt: “Mijn beste kerel, u bent mijn patiënt.” Hij legt voorzichtig de hand op de wond, stelpt het bloeden, brengt zachte smeersels aan en verbindt de wond met verband. Dan buigt hij zich over de patiënt om de hartslag te beluisteren en neemt zijn hand om de pols te voelen. Voorzichtig tilt hij het hoofd op, geeft hem wat wijn of een ander opwekkend middel en brengt hem naar het ziekenhuis. Daar krijgt een verpleegster de opdracht op hem te letten. Zodra de patiënt het kan verdragen, moet hij iets voedzaams krijgen. Dag na dag blijft de arts hem bezoeken en gebruikt al zijn vaardigheid en al zijn ijver om de wonden van de man te helen. Ga je zo met een misdadiger om? De politie zeker niet. Het is voor haar van belang alle sporen en bewijzen van zijn schuld te vinden. Maar de arts is niet bezorgd om de man omdat hij een misdadiger is, maar omdat hij lijdt. Zo is het nu ook met de zondaar. Mozes is als de openbare aanklager, die hem komt arresteren. Christus is de goede Heelmeester, Die gekomen is om hem te genezen. Hij zegt: “O Israël, u heeft uzelf vernietigd; maar Ik kan hulp bieden.” Hij behandelt de ziekte, de wonden en het lijden van de zondaren. Daarom is Hij hun Vriend. Natuurlijk gaat de vergelijking maar gedeeltelijk op. In het geval van de moordenaar zou de arts de patiënt zo gauw deze hersteld was, overleveren aan de politie. Onze Verlosser redt de ziel uit de handen van de wet en verlost van de straf op de zonde, en herstelt ook nog de verwondingen die door eigen schuld ontstaan zijn. Maar o, kon ik u maar eens laten zien dat Christus de zondaar eerder met medelijden dan met verontwaardiging behandelt. De Zoon des mensen is niet gekomen om levens te vernietigen, maar om hen te behouden. Zijn komst naar onze wereld was bemiddelend – niet om de wereld te veroordelen, maar om Zijn leven te geven als losprijs voor velen. Dan zou u vast beter begrijpen waarom de zondaar Hem werkelijk als een Vriend moet beschouwen.

			Dan zou ik nog verdergaan. Ik zou mijn uiterste best doen om u als zondaar ervan te overtuigen dat Hij uw Vriend is.

			Onlangs was u ziek. De dokter keek heel ernstig en fluisterde iets tegen uw vrouw. Ze vertelde u niet wat het was, maar uw leven stond op het spel, en het is een wonder dat u hier vanavond bent. Zal ik u eens vertellen waarom u hier bent? Ziet u die boom daar? Die staat daar al vele jaren, maar heeft nog nooit vrucht gedragen. Verscheidene malen heeft de eigenaar van de tuin gezegd: “Hak hem maar om.” De volgende dag kwam de houthakker met zijn bijl. Hij voelde of de bijl scherp genoeg was en begon te hakken. De spaanders vlogen in het rond, en hij maakte een diepe inkeping. Maar toen kwam de tuinman langs die voor de boom gezorgd had en nog steeds hoop had, en die zei: “Spaar hem nog maar even. Misschien geneest de wond die u gemaakt hebt. Ik zal eromheen graven en hem bemesten. Wanneer hij vrucht draagt, dan is het goed. Als hij na een jaar nog steeds geen vrucht draagt, hak hem dan maar om.” Zo’n boom bent u zelf. De houthakker is de dood. De spaanders van de stam van de boom waren uw ziekte. Jezus heeft u gespaard. U zou hier vanavond niet geweest zijn, maar u zou in de hel geweest zijn tussen alle vervloekten, huilend van onuitsprekelijke ellende, wanneer de Vriend van zondaren niet uw leven had gered.

			Waar zit u dan vanavond? Misschien, beste luisteraars, is dit een ongewone plaats voor u. U brengt misschien uw zondagavond niet vaak door in het huis van God. Op andere plaatsen bent u beter bekend, maar daar is uw plaats vanavond leeg. Het heeft heel wat overtuigingskracht gekost om u hier te krijgen. Het kan zijn dat u hier tegen uw zin bent gekomen. Een vriend vroeg u met hem mee te komen, en daar zit u dan. Weet u waarom u hier bent? Dat is goede voorzienigheid, geregeld door de Vriend van zondaren, Die heeft u hier gebracht, zodat u kunt horen over genade en u een liefdevolle uitnodiging kunt ontvangen. Wees dankbaar dat de Verlosser u onder het Woord heeft gebracht. Geef u vanavond toch eens over, zodat u gewassen kunt worden van de zonde! Wat is het vriendelijk van Hem en wat bewijst het weer dat Hij een ware Vriend van zondaren is dat Hij u hier heeft gebracht. Ik laat u nu even voor wat u bent en vertel u hoe Hij andere zondaren heeft behandeld. Misschien dat dat u dan tot Hem kan leiden zodat Hij met u hetzelfde kan doen.

			Ik ken een zondaar – zolang ik leef ken ik hem al. Maar al te goed herinner ik me hoe verhard zijn hart was en wat een vijand hij was tegenover God door zijn vele slechte daden. De Vriend van zondaren had hem echter lief. Toen Hij op een dag langskwam, keek Hij hem dwars door zijn ziel met een blik die zijn harde hart liet breken. Er waren barensweeën, alsof er een goddelijk iets werd geboren. Er was lijden en onuitsprekelijk verdriet. Die arme ziel vond het helemaal niet aardig van Jezus. Maar het was wel nodig. En mens valt pas te redden wanneer hij beseft dat hij gered moet worden. Eerst moet er geleegd en neergehaald worden voor er gevuld en weer opgebouwd kan worden. Die mens kende jarenlang geen vrede en vond geen rust voor zijn voet. Tot op een dag:

			“I heard the voice of Jesus say,
Come unto Me and rest;
Lay down, thou weary one – lay down
Thy head upon My breast.
I came to Jesus as I was,
Weary, and worn, and sad;
I found in Him a resting-place,
And He has made me glad!

			
I heard the voice of Jesus say,
Behold, I freely give
The living water – thirsty one,
Stoop down and drink, and live!
I came to Jesus, and I drank
Of that life-giving stream;
My thirst was quenched, my soul revived,
And now I live in Him.

			I heard the voice of Jesus say,
I am this dark world’s light;
Look unto Me – thy morn shall rise,
And all thy days be bright!
I looked to Jesus, and I found
In Him my star, my sun;
And in that light of light I’ll walk,

			Till travelling days are done.”


			Christus is de Vriend van zondaren. Dat heb ik gezegd, en dat zal ik blijven zeggen zolang deze arme stamelende mond nog een geluid kan voortbrengen. Het was wel een buitengewoon genadig werk van God toen Hij mijn leven redde. Toen geloofde ik het nog niet, hoewel een moeder het mij liefdevol in mijn oren fluisterde. Maar het lijkt wel of Hij me er steeds weer aan wilde herinneren, tot liefde en vrees zich in mij vermengden. “Denk erom dat je het Evangelie moet verkondigen.” O, mijn gezegende Meester! Dat U mijn lippen durft te vertrouwen terwijl U weet wat er in mijn hart leeft! U beveelt mijn lippen terwijl U mijn hart beheerst. “Ben ik een uitverkoren vat?” Dan is dat om Zijn Naam aan zondaren te verkondigen. Zoals een volle fles een uitweg zoekt, zo snak ik ernaar om mijn getuigenis te laten horen. O zondaar! Wanneer u Hem vertrouwt, zal Hij zo’n goede Vriend voor u zijn. Als u nu een gebroken hart hebt en vol berouw bent, dan is dat Zijn werk. Het is een bewijs van Zijn grote liefde voor u als Hij u hongerig en dorstig naar Hem maakt.

			Jezus is werkelijk de Vriend van mensen die geen vrienden hebben. De vrouw die al haar geld had uitgegeven aan artsen, zonder verlichting van haar kwaal te krijgen, kreeg een gratis middel tot genezing toen ze tot Hem kwam. De man die geen geld had om te betalen, kreeg kwijtschelding van al zijn schulden door deze Vriend. En iemand die bijna van de honger was omgekomen, krijgt niet alleen eten, maar een voortdurende voorraad in zijn handen.

			We kennen een plaats in Engeland die nog steeds bestaat, waar elke voorbijganger die erom vraagt een stuk brood krijgt. Wie het ook is, hij hoeft maar aan te kloppen op de deur van het St.-Kruis-ziekenhuis en er wordt brood aan hem uitgedeeld. Jezus heeft zondaren zo lief dat Hij een St.-Kruis-ziekenhuis heeft gebouwd, zodat een zondaar die honger heeft maar hoeft aan te kloppen en hij krijgt wat hij nodig heeft. Nee, Hij heeft het nog veel beter gedaan. Hij heeft bij dat ziekenhuis van het kruis een bad gemaakt. Iemand die zwart en vuil is kan daar gewoon heen gaan om gewassen te worden. De bron is altijd vol, altijd werkzaam. Er is nog nooit een zondaar geweest die gevonden heeft en niet in staat was zijn vlekken weg te wassen. Zonden die rood waren als karmozijn zijn allemaal verdwenen, en de zondaar werd witter dan sneeuw. En alsof dat nog niet genoeg was: er is ook nog een kledingkast aan het ziekenhuis van het kruis verbonden. Een zondaar die daar eenvoudig als zondaar aankomt, met niets in zijn hand, maar helemaal leeg en naakt, die mag komen en hij wordt van top tot teen aangekleed. Als hij soldaat wil worden, krijgt hij niet alleen kleding, maar ook een wapenuitrusting, een harnas, een zwaard en een schild. Wat zijn hart ook begeert, als het goed voor hem is dan krijgt hij het ook. Zolang hij leeft zal hij geld genoeg hebben en hij zal een eeuwige erfenis ontvangen van een heerlijke schat wanneer hij ingaat in de vreugde van zijn Heere.

			Geliefden, ik kan u niet alles vertellen wat Christus voor zondaren gedaan heeft. Ik weet wel, dat wanneer Hij vanavond uw Vriend wordt, Hij u bij zal staan tot het einde. Hij zal vanavond met u mee naar huis gaan. Hoeveel trappen u ook op moet, Jezus gaat met u mee. Al is er geen stoel om op te zitten, Hij zal u niet verachten. U zult morgen hard moeten gaan werken. Wanneer u het zweet van uw voorhoofd afveegt, zal Hij bij u zijn. Misschien zult u veracht worden om Zijnentwil, Hij zal u niet verlaten. In dagen van ziekte zal Hij voor u zorgen. Misschien zult u arm worden. Er zal toch altijd brood en water voor u zijn, want Hij zal daarin voorzien. Dikwijls zult u Hem ergeren en Zijn Geest bedroeven. Vaak zult u aan Hem twijfelen en een andere liefde volgen. U zult Hem uitdagen tot jaloersheid, maar Hij zal altijd van u blijven houden. Het kan zelfs zijn dat uw liefde voor Hem verkilt en dat u Zijn dierbare Naam een tijdje vergeet. Hij zal u echter nooit vergeten. Al onteert u Zijn kruis en beschadigt u Zijn roem onder de mensen, nooit zal Zijn liefde voor u ophouden. Hij zal u zelfs niet minder gaan liefhebben – Hij kan u niet méér liefhebben. Vanavond wil Hij met u trouwen. De trouwring die Hij om uw vinger doet, zal het geloof zijn. Hij belooft Zijn trouw aan u.

			Zijn hart zal zo volledig naar u uitgaan dat Hij u nooit zal begeven of verlaten. U zult eens sterven, misschien binnenkort. De Vriend van zondaren, Die u liefhad als zondaar en u niet wilde verstoten toen u steeds weer zondigde, zal met u zijn wanneer u de straf op de zonde, dat is de dood, zult ondergaan. Ik zie u gaan langs de oevers van de Jordaan, maar de Vriend van zondaren gaat met u mee. Hij zal u ondersteunen en u smeken niet te vrezen. In de zwarte schaduw van die akelige nacht verwacht u het vreselijke gezicht van de dood te zullen zien. In plaats daarvan zult u Zijn dierbare en glimlachende gelaat zien, helder als een ster, en u zult Hem horen zeggen: “Vrees niet, want Ik ben met u; wees niet verslagen; Ik ben uw God.” U zult in de wereld van geesten van het hiernamaals belanden. Zal de Vriend van zondaren u dan verlaten? Nee, Hij zal u maar al te graag de Zijne noemen. Hij zal u ontmoeten aan de overkant van de Jordaan, en Hij zal zeggen: “Kom, Mijn beminde, Ik heb u liefgehad met een eeuwige liefde, en heb u gekocht, hoewel u toen nog een arme zondaar was, en nu schaam Ik Me niet u voor Mijn heilige engelen te erkennen; nee, kom met Mij mee en Ik zal u voor het aangezicht van Mijn Vader brengen en u daar erkennen.” Wanneer de dag zal komen waarop de wereld geoordeeld zal worden, zal Hij uw Vriend zijn. U zult met Hem op de rechterstoel zitten. Aan de rechterhand van de Rechter zult u staan, aangenomen door Hem Die uw Voorspraak was, en Die nu als uw Rechter u vrijspreekt. Als de pracht van het duizendjarig rijk zal aanbreken, zult u eraan deel nemen. Het einde zal komen. De wereld zal worden opgerold als een versleten kleed. De hemelse gewelven zullen als een droom vergeten zijn. De eeuwigheid zal met rollende golven op de rotsen van de tijd breken en ze voorgoed wegspoelen. Dan zult u daar staan, aan die zee van glas vermengd met vuur. En Christus zal nog steeds uw Vriend zijn en bij u staan, ondanks al uw wangedrag in de wereld die voorbijgegaan is, en Hij zal u nog steeds liefhebben en voor eeuwig blijven liefhebben. O, wat een Vriend is Christus voor de zondaren, uitgerekend voor zondaren!

			We hebben het over zondaren gehad. Er wordt wel gedacht dat Jezus Christus in de wereld gekomen is om keurige mensen te redden. Mensen die regelmatig naar de kerk gaan en netjes leven, die zullen wel gered worden. Maar, Jezus Christus kwam in de wereld om zondaren te redden. Wat betekent dat? Nu, dat houdt in degenen onder ons die bewaard zijn voor uitbrekende zonden, maar ook degenen die de allerergste zonden hebben begaan.

			Als we het over zondaren hebben: loop maar eens bij maanlicht door de straten, als u durft, en daar zult u zondaren zien. Kijk maar eens als het aardedonker is en de wind huilt en de inbreker de deur aan het openbreken is, dan zult u zondaren zien. Ga eens naar de gevangenis en loop daar door de afdelingen, en daar kunt u de mensen zien met woeste gezichten, die u niet graag in het donker zou tegenkomen, echte zondaren. Of in de opvoedingsgestichten, waar zondaren zitten die in hun jeugd misdaden hebben begaan. Aan de overkant van de zee kunt u kannibalen vinden, die mensenvlees eten; dat zijn pas zondaren. Gaat u de wereld maar over en overal zult u zondaren vinden, want er zijn er meer dan genoeg. In wat voor stad of dorp of nederzetting dan ook, overal zijn ze. En voor hen is Jezus nu gestorven. Zoek de slechtste onder de mensen maar uit. Ik heb toch hoop voor hem, omdat het Evangelie van Christus is voor zondaren en Jezus Christus is gekomen om zondaren te zoeken en zalig te maken. Verkiezende liefde heeft de slechtsten uitgekozen om ze tot de allerbesten te maken. Verlossende liefde heeft juist die slechten gekocht, als beloning voor de liefde van de Verlosser.

			Over die liefde van mijn Meester voor zondaren heb ik vanavond geprobeerd te preken. Die liefde heeft ogen vol tranen en bloedende wonden. Die liefde is trouw, sterk, zuiver, duurzaam. Keer u toch niet af van die liefde van de Zaligmaker, alsof u er ongevoelig voor bent. Geloof in Hem en u zult behouden worden! Vertrouw uw leven aan Hem toe, en Hij zal u brengen aan de rechterhand van Zijn Vader in eeuwige heerlijkheid.

			God zegene ons om Jezus’ wil.

			Amen.

			Het Lam is het Licht

			“En de stad behoeft de zon en de maan niet, dat zij in dezelve zouden schijnen; want de heerlijkheid Gods heeft haar verlicht, en het Lam is haar Kaars.” Openbaring 21:23

			Wie Jezus liefheeft, vindt het zeer aangenaam om te zien hoe de Heere Jezus Christus altijd de voornaamste is geweest in glorie, al van voor de grondlegging van de wereld en tot in eeuwigheid. Wanneer we in het geloof terugzien op de tijd van de schepping, dan vinden we onze Heere bij Zijn Vader, door Wie Hij grootgebracht werd. Toen er nog geen diepten waren, werd Ik voortgebracht. Toen er nog geen overvloeiende fonteinen waren. Toen Hij de aarde nog niet geschapen had, noch de velden, noch de hoogste delen van het stof van de wereld. Toen Hij de hemelen toebereidde, was Ik daar. Toen Hij de diepten begrensde, toen Hij de wolken daarboven maakte, toen Hij de fonteinen uit de diepten sterk maakte. Hij was die Wijsheid Die nooit afwezig was tijdens de beraadslagingen van de Vader over het grote werk van de schepping. Of het nu om de geboorte van engelen ging of over het maken van een wereld voor de mens. Een van de eerste gebeurtenissen die ooit opgeschreven werden in de bijbelse geschiedenis is: Toen Hij Zijn Eerstgeborene in de wereld bracht, zei Hij: Laat alle engelen van God Hem aanbidden. Dergelijke woorden waren nog nooit door enig schepsel gesproken, maar alleen door Hem Die gelijk is aan de Vader, en ook eeuwig is, eeuwig vol glorie. De Eerstgeborene van alle schepselen, het Hoofd van Gods huisgezin, het beeld van Zijn persoon en de volheid van Zijn glorie. In de allervroegste tijd waarvan wij iets weten, stond Jezus Christus ver boven alle machten en overheden verheven. Wanneer de menselijke geschiedenis aanbreekt en de geschiedenis van de Kerk van God begint, dan is Christus nog steeds heel bijzonder aanwezig. Alle vormen van de vroege kerk zijn alleen maar te openen door Hem als sleutel te gebruiken. Het zou van geen enkele waarde zijn geweest om van het zaad van Israël te zijn wanneer er niet de belofte was geweest van de komende Silo. De offers die in de wildernis werden geofferd, zouden tevergeefs zijn geweest. Dat de ark tussen de voorhangsels was of dat de gouden pot met manna was bedekt met het verzoendeksel, dat alles zou tevergeefs zijn geweest zonder een werkelijke betekenis van Christus in dat alles. Het geloof van de Jood zou erg leeg zijn zonder Christus, Die de werkelijkheid is van de eerdere schaduwen. Wanneer u verdergaat tot de tijd van de profeten, ziet u dan niet in al hun profetieën nog meer sprankjes van de glorie van Christus? Wanneer ze de grootste hoogten van welsprekendheid bereiken, spreken ze dan niet van Hem? Als hun ziel opvaart, zoals in een vurige wagen, dan verwijst de mantel die achtergelaten wordt toch naar de glorie van Jezus? Ze waren alleen zo vurig als het over Hem ging. Wanneer ze de oordelen van God aankondigden, dan wachtten ze even tussen de donderslagen van God om wat druppels genade te laten vallen op de mens in woorden vol beloften over Hem Die komen zou. Het is aldoor Christus, van de eerste bladzijde van Genesis tot het slotwoord van Maleachi. Christus, Christus en niets anders dan Christus. Het is zeer verheugend, broeders, wanneer we bij een tekst zoals deze terechtkomen, om te merken dat wat in het begin was nu is en voor eeuwig en altijd zal zijn. Amen.

			In dat duizendjarig rijk waarover de tekst gaat, zal Jezus Christus het Licht zijn. Alle glorie spruit voort uit Hem. Wanneer de tekst gaat over de hemel en de zegeningen van het hiernamaals, komen al het licht en de zegeningen en de glorie bij Hem vandaan. “Het Lam is het Licht.” Bij het lezen en overdenken van wat de tekst ons nu wil zeggen, moeten we belijden dat al onze vreugde en vrede uit dezelfde fontein vloeien. Jezus Christus is de Zon van de Gerechtigheid voor ons en voor de engelen in de hemel.

			In het besef van mijn zwakheid om zo’n groots onderwerp te bespreken, zal ik zo goed als ik kan proberen de Heere Jezus te verheerlijken. In de eerste plaats in de uitnemendheid van Zijn glorie in het duizendjarig rijk; vervolgens in de hemel en in de derde plaats in de staat van elk hemelsgezind mens die onderweg is naar het paradijs. In al deze situaties is “het Lam de Kaars (het Licht).”

			Ten eerste dus het duizendjarig rijk.

			Vanaf deze plaats willen we niet gaan profeteren. Er zijn broeders die dat maar al te graag doen. Misschien is het wel goed dat er mensen zijn die hun tijd en gedachten wijden aan dat deel van het Woord van God dat over die mysteries gaat. Maar wij zijn zo druk bezig geweest met het winnen van zielen en met het worstelen met de gewone dagelijkse zonden dat we het nauwelijks aandurven om bij de rots van Patmos aan te landen of in de donkere hoeken van Daniël en Ezechiël te gluren. Maar zoveel hebben we wel geleerd, dat op deze aarde, waar de zonde en satan een overwinning op God behaald hebben door de val van de mens, Christus een volslagen overwinning zal behalen op al Zijn vijanden. Niet op een ander slagveld, maar hier. Het gevecht is nog niet voorbij. Het begon met de aanval van satan op Eva. Van toen af tot nu toe heeft Christus nooit het slagveld verlaten. Het gevecht duurt al duizenden jaren. Elke dag wordt het grimmiger. Het is nog niet voorbij. Het zal ook nooit tot een halt komen totdat de kop van de slang met succes vermorzeld is en Jezus Christus de volkomen overwinning behaald zal hebben. Denk maar niet dat de Heere de satan ook maar één overwinning zal laten opeisen. In de grote veldtocht, die geschiedenis zal schrijven, zal worden gezegd: “De Heere regeert.” Over de hele linie behaalt Hij de overwinning en de verovering van Jezus zal volkomen volmaakt zijn.

			Wij geloven dat op deze aarde, waar het bijgeloof afgoden heeft gemaakt, Jezus Christus aanbeden zal worden. Hier, waar het gevloek de menselijke mond bezoedeld heeft, zullen de lofliederen klinken van de eilanden in de zee en degenen die in spelonken wonen. In dit land, tussen deze mensen, die werktuigen van de satan waren geworden en die woonden in tenten der ongerechtigheid, zullen gereedschappen voor gerechtigheid worden gevonden, lippen die God prijzen, aanleiding tot eeuwige glorie voor de Allerhoogste. O satan! Je kunt nu wel pochen op wat je hebt gedaan en je denkt dat je scepter nog veilig is, maar Hij komt! Hij Die rijdt op het witte paard van de overwinning. En als Hij komt, dan zul je niet tegen Hem opgewassen zijn. Het tweesnijdend zwaard dat uit Zijn mond zal komen, zal je met al je legers terugdrijven naar de plaats waar je vandaan kwam. Laten we ons erover verheugen dat de Schrift zo helder en beslist is over dit geweldige leerstuk van de komende overwinning van Christus over de hele wereld!

			We gaan niet in bijzonderheden treden over welke vorm die triomf zal aannemen. We geloven dat de Joden bekeerd zullen worden en dat ze hun eigen land weer zullen terugkrijgen. We geloven dat Jeruzalem de hoofdstad van het Koninkrijk van Christus zal zijn. Alle natiën zullen wandelen in het licht van de schitterende stad die gebouwd zal worden bij Jeruzalem. We verwachten dat de glorie die daar haar middelpunt zal hebben zich over de hele wereld zal uitbreiden, om die zo te bedekken met een zee van heiligheid, geluk en verrukking. Daar zien we met vreugdevolle verwachting naar uit. Tijdens die periode zal de Heere Zelf, door Zijn heerlijke aanwezigheid, de uiterlijke godsdienstigheid afschaffen. “De stad behoeft de zon en de maan niet, dat zij in dezelve zouden schijnen.” Misschien worden met de zon en maan hier de gewone middelen voor verlichting bedoeld die de kerk nu nodig heeft. We weten dat het heilig avondmaal ons herinnert aan het lichaam en bloed van Christus. Maar wanneer Christus komt, zal er geen heilig avondmaal meer zijn, want er staat geschreven: ”Doe dat totdat Hij komt.” Wanneer Hij komt, dan zal dat de laatste keer zijn van dat herinneringsteken, omdat de persoon van Christus in ons midden zal zijn. U zult ook geen predikanten meer nodig hebben, net zomin als u kaarsen nodig heeft wanneer de zon opkomt. De een zal niet tegen de ander zeggen: “Ken de Heere”, want iedereen zal Hem kennen, van de kleinste tot de grootste! Misschien zijn er dan wel bepaalde plechtige bijeenkomsten en sabbatdagen, maar die zullen niet hetzelfde zijn als nu. Want de hele aarde zal een tempel zijn. Elke dag zal het sabbat zijn. Het werk van de mannen zal helemaal priesterlijk zijn. Ze zullen één priestervolk zijn. Zonder ophouden zullen ze God dienen in Zijn tempel. Alles wat ze ter hand nemen, zal deel uitmaken van het lied dat zal opklinken tot de Allerhoogste. O, gezegende dag! Als God de dageraad eens laat aanbreken wanneer deze tempels verlaten moeten worden, omdat de hele wereld een tempel voor God zal zijn! Maar hoe de pracht van die dag ook zal zijn –en het is wel heel verleidelijk om onze verbeelding de vrije loop te laten– hoe helder de muren ook zullen zijn bekleed met chalcedon en amethist, hoe schitterend de paarlen poorten en de gouden straten, we weten dat het hierop neerkomt: het licht en de glorie van dat alles zal de persoon van onze Heere Jezus Christus zijn. “Want de heerlijkheid Gods heeft haar verlicht, en het Lam is haar Kaars.” Nu, ik wil dat christenen daarover nadenken. In het hoogste, heiligste, gelukkigste tijdperk dat ooit op deze arme aarde zal aanbreken, zal Christus het Licht zijn. Wanneer de kerk haar bruidskleed aantrekt en zich versiert zoals een bruid versierd is met juwelen, dan zal Christus haar glorie en haar schoonheid zijn. In haar oren zullen alleen maar oorringen hangen die gemaakt zijn uit het goud dat uit Zijn goudmijn van liefde komt. De kroon op haar hoofd is door niemand anders gemaakt dan door Zijn handen vol wijsheid en genade. Ze zit om te regeren, maar wel op Zijn troon. Zij voedt, maar alleen maar van Zijn brood. Ze triomfeert, door de macht van Hem die de Rots der eeuwen is. Kom dan, christen, sta eens een ogenblik stil om over uw geliefde Heere na te denken. Jezus zal het Licht en de Glorie zijn in de stad van het nieuwe Jeruzalem in het duizendjarig rijk. Let er eens op dat Jezus het licht van het millennium maakt, omdat Zijn tegenwoordigheid onderscheid zal maken tussen die tijd en de tegenwoordige tijd. Die tijd is verwant aan het paradijs. God begon met het paradijs te maken op aarde en God eindigt ermee. Satan had het verwoest. God zal Zijn vijand nooit verslagen hebben voor Hij het paradijs weer opgericht heeft, tot het nieuwe Eden een zegen zal zijn voor de ogen van Gods schepselen. Bij de glorie van Eden denk ik niet allereerst aan de rivier die erdoorheen vloeit, met haar vier aftakkingen. Ik denk ook niet aan het land van Havilah, dat gouden stof heeft. De glorie van Eden ligt denk ik niet in de grazige weiden of in de takken die doorbuigen van het zoete fruit. Maar de glorie is daarin, dat de “Heere God wandelde in de tuin in de koelte van de dag.” Daarin was het hoogste voorrecht dat Adam had, dat hij omgang had met de Allerhoogste. In die tijd zongen de engelen liefelijk dat de tabernakel Gods bij de mens was en dat Hij onder hen woonde. Broeders, het paradijs dat we weer terug zullen krijgen, zal als wezenlijk en onderscheidend kenmerk hebben dat de Heere onder ons zal wonen. Die stad zal heten: Jehova Shannah, de Heere is daar. Het is waar dat we de tegenwoordigheid van Christus nu in de kerk hebben: “Want zie, Ik ben met u, tot de voleinding van de wereld.” We hebben de belofte van Zijn voortdurende inwoning: “Waar twee of drie vergaderd zijn in Mijn Naam, daar ben Ik in het midden.” Maar dat is toch plaatsvervangend door Zijn Geest. Spoedig zal Hij persoonlijk bij ons zijn. Diezelfde Man Die eens stierf op Golgotha komt hier wonen. Hij, diezelfde Jezus Die van ons is opgevaren, zal komen op dezelfde wijze als Hij ten hemel is gevaren voor het oog van mensen die Hem nastaarden in Galiléa. Verheug u, verheug u, geliefden, omdat Hij komt, werkelijk komt. Dat zal de vreugde van die tijd zijn, dat Hij onder Zijn heiligen zal zijn en bij hen zal wonen en lopen en wandelen in hun midden.

			De tegenwoordigheid van God zal de oorzaak zijn van de vrede in dit tijdperk. In die zin zal Christus het Licht zijn, want Hij is onze vrede. Door Zijn tegenwoordigheid zal de leeuw stro eten net als de os, zal de luipaard bij een kind liggen. Het is niet omdat de mens meer verlicht is of meer gestudeerd heeft door de toenemende beschaving dat hij zijn zwaarden in ploegscharen zal omsmeden. Het is bekend, dat hoe beschaafder een land wordt, des te vreselijker de middelen tot vernietiging worden. Wanneer de mensen oorlog gaan voeren, worden die steeds bloediger en langduriger. Ik durf zelfs te beweren dat als Christus niet binnen duizend jaar terug zal komen, en er een oorlog zou uitbreken, die nu tien of twintig jaar zou duren, we dan een zeer giftige haat tegen elkaar zullen hebben en de mogelijkheid om een oorlog wel een eeuw te laten doorgaan. In plaats van vooruit te zijn gegaan in vreedzaamheid vrees ik dat de wereld achteruit is gegaan. We kunnen ons er bepaald niet op beroemen dat we in een rustige, vredige tijd leven. Maar de tegenwoordigheid van Christus zal de harten van de mensen veranderen. Dan zullen ze uit eigen beweging bij het zien van de grote Vredevorst hun wapenrusting en oorlogswapens wegwerpen en niet meer de oorlog leren. In die zin zal Hij hun Licht zijn, omdat Zijn aanwezigheid de oorzaak van die gelukkige periode zal zijn.

			Nogmaals: de aanwezigheid van Christus is voor die periode het speciale onderricht. Ze zullen geen kaars meer nodig hebben, ook geen licht van de zon of de maan. Waarom niet? Omdat de aanwezigheid van Christus voldoende leerzaam zal zijn voor de mensenkinderen. Wanneer de Heere Jezus Christus komt, zal het bijgeloof geen getuige nodig hebben om tot zwijgen te worden gebracht; het zal zijn hoofd verbergen. De zendeling hoeft dan niet meer te preken tegen de afgodendienst. Hij zal de afgoden volslagen vernietigen en hen voor de mollen en vleermuizen werpen. Mannen en vrouwen zullen hun ongeloof opgeven bij het zien van Christus en in de wetenschap dat Hij vol glorie de aarde regeert. De Jood zal de Zoon van David herkennen en de heiden zal zich verheugen om Hem te aanbidden Die eens werd gedood als de Koning der Joden. De aanwezigheid van Christus zal meer doen voor de verlichting van Zijn kerk dan al de lessen van de ambtsdragers en predikanten door de eeuwen heen. Bij het zien op haar Heere zal ze dan tot volle kennis komen en Gods Woord volmaakt begrijpen.

			Nogmaals: Christus zal het Licht zijn van die periode omdat Hij er de glorie van is. O, wat is het een heerlijkheid voor de christen om te bedenken dat Christus nu in de hemel regeert! We verheugen ons daarop, in tijden van depressie en neerslachtigheid, dat Hij verhoogd is en zit aan de rechterhand van de Vader. Maar de heerlijkheid van die tijd zal vooral zijn dat Christus gekomen is. Dat Hij zit op de troon van David en op de troon van God. Zijn vijanden buigen voor Hem en happen in het stof. Denkt u zich eens in, broeders, wat een pracht dat in die tijd zal zijn, wanneer mensen uit alle volken en natiën Hem de eer zullen brengen. Vanuit elk land zullen de lofzangen opklinken. De straten van de steden zullen elke dag vol zijn met aanbidders. Hij zal al overwinnend voort rijden en Zijn heiligen zullen Hem volgen op witte paarden! Soms hebben we hoogtijdagen en vakanties, wanneer koningen en prinsen naar het buitenland gaan. Op de straten zullen de mensen zich verdringen en zelfs op de daken klimmen om hem langs te zien rijden. Hoe groots zal het zijn om Koning Jezus te zien, gekroond met dé kroon! Wat een verschil met de stoet die door de straten van Jeruzalem slingert, langs de Via Dolorosa naar de kruisheuvel, wat een enorm verschil! Toen werd Hij gevolgd door huilende vrouwen, nu zullen mannen Hem volgen die juichen van vreugde. Toen droeg Hij Zijn kruis, nu zal Hij vol staatsie rijden. Toen werd Hij bespot door Zijn vijanden die vol wellust toekeken hoe Hij leed. Dan zullen Zijn vijanden verward zijn en vol schaamte. Zijn kroon zal bloeien. Toen was het het uur van de donkerheid en de tijd van de vorst der duisternis. Nu zal het de dag van het licht zijn en de overwinning van Immanuël, en de lofzangen voor Hem zullen klinken in de hemel en op de aarde. Denkt u het zich eens is. Hoewel ik er slechts zo gebrekkig over spreek, mag het uw harten wel in vervoering brengen dat Christus de Zon is op die lang verwachte, gezegende dag! Christus zal de hoogste berg zijn tussen alle heuvels van vreugde, de breedste rivier van alle stromen van verrukking. Wat er ook maar mag zijn aan luister of triomf, Christus zal het hart en de ziel ervan zijn. Als we daar toch eens bij mogen zijn om Hem te zien in Zijn eigen licht, de Koning der koningen en Heere der heren!

			Nu willen we onze gedachten eens laten gaan van het duizendjarig rijk naar de toestand van de verheerlijkten in de hemel. “De stad behoeft de zon en de maan niet, dat zij op dezelve zouden schijnen.”

			De inwoners van de betere wereld zijn onafhankelijk van gemakken van schepselen. Laten we daar eens over nadenken. We hebben geen enkele reden om aan te nemen dat ze dagelijks bidden: “Geef ons heden ons dagelijks brood.” Hun lichamen zullen voor eeuwig jong zijn. Ze zullen geen kleding nodig hebben. Hun witte klederen zullen nooit verslijten, ze zullen ook niet vuil worden. Met voedsel en kleding zijn we op aarde tevreden. In de hemel “arbeiden zij niet en spinnen niet; en ik zeg u nochtans dat zelfs Salomo in al zijn glorie niet was gekleed als een van deze.” Toch geven de velden de hemelbewoners geen vlas of ander materiaal om kleding van te maken. Ook brengen de hemelse akkers geen brood voort. Ze zijn tevreden omdat ze op God mogen steunen. Ze hebben geen mens nodig. Medicijnen om ziekten te genezen zijn niet meer nodig “want de inwoners zullen niet zeggen: “ Ik ben ziek.” Ze hebben geen slaap nodig om nieuwe krachten op te doen. Hoewel de slaap zoet en verkwikkend is –Gods eigen medicijn– zullen ze nooit rusten, maar onvermoeibaar Hem prijzen in Zijn tempel. Sociale banden zijn niet meer nodig in de hemel. Hier hebben we vriendschappen en liefde van het gezin nodig. Daar zullen ze niet trouwen of ten huwelijk gegeven worden. Alle troost die ze mogen putten uit de relatie met hun vrienden is extra, ze hebben ze niet werkelijk nodig, want God is hun genoeg. Leraren zijn daar niet nodig. Ongetwijfeld zullen ze met elkaar spreken over goddelijke dingen, en elkaar vertellen over de wonderen die de Heere voor hen heeft gewerkt. Daar zullen ze echter geen aanwijzingen voor nodig hebben. God zal hun alles leren. In de hemel “zal de heerlijkheid van God alles verlichten, en het Lam is het Licht.” Alle schepselen zullen dus in de hemel volledig onafhankelijk zijn. Zon en maan zijn niet meer nodig, niets dat geschapen is. Hier leunen we op de arm van een vriend. Daar leunen ze op hun Geliefde, alleen op Hem. Hier hebben we de hulp van vrienden nodig. Daar zullen ze alles wat ze nodig hebben, vinden in Christus alleen. Hier kijken we naar het vlees dat vergaat en de kleding die wordt verteerd. Daar zullen ze alles vinden in God. Wij moeten een emmer gebruiken om water uit de put te halen. Daar drinken zij vanuit de bron, met hun lippen aan het levende water. De engelen brengen ons hier zegeningen. Dan zullen we geen boodschapper vanuit de hemel meer nodig hebben. Zij hebben dan geen Gabriëls meer nodig om liefdesbrieven van God te brengen, want ze zullen Hem zien van aangezicht tot aangezicht. O, wat een gezegende tijd zal dat zijn, wanneer we boven alles wat minder belangrijk is zullen zijn uitgestegen en zullen leunen op de ontblote arm van God! Wat een heerlijk uur, als niet Zijn schepselen, maar God, en niet Zijn werk, maar God Zelf, Christus Zelf onze dagelijkse vreugde zal zijn!

			Onze zielen zullen dan de volmaakte zegen bereikt hebben. Hoewel het in de hemel duidelijk is dat de verheerlijkten tamelijk onafhankelijk zijn van hulp van schepselen, moet u niet vergeten dat ze volkomen afhankelijk zijn van Jezus Christus voor hun vreugde. Hij is hun enige geestelijke licht. Niets in de hemel geeft hun volmaakte voldoening behalve Hijzelf. De taal die hier wordt gebruikt, “Het Lam is het Licht”, kan op twee of drie manieren worden gelezen. Wanneer u wat geduld heeft, zullen we daar eens naar kijken.

			In de hemel is Jezus het Licht in de betekenis van vreugde, want licht wordt in de Bijbel altijd gebruikt als symbool van vreugde. Donkerheid betekent verdriet, maar het opgaan van de zon geeft de terugkeer van heilige vreugde aan. Christus is de vreugde van de hemel. Verblijden ze zich met gouden harpen, palmtakken en in witte klederen? Misschien wel, maar ze verblijden zich daar alleen in als ze die dingen beschouwen als liefdegaven van Hem. Hun blijdschap bestaat alleen hieruit: “Jezus koos ons, Jezus had ons lief, Jezus kocht ons, Jezus waste ons, Jezus kleedde ons, Jezus onderhield ons, Jezus verheerlijkte ons; hier zijn we, volkomen door de Heere Jezus, door Hem alleen.” Elk van deze gedachten zal voor hen zijn als een druiventros van de wijngaard van Eskol. Me dunkt dat er een eeuwige bron van blijdschap is in die ene gedachte: “Jezus kocht me met Zijn bloed.” O, als we eens op die hemelse bergen zitten zullen om uit te kijken op de kruisheuvel om onze Zaligmaker te zien bloeden! Wat een gevoel van blijdschap zal er dan vanuit onze ziel opwellen wanneer we beseffen dat daar op het vloekhout Hij Zijn eigen leven veracht heeft om ons te kunnen verzoenen met God!

			“Calvary’s summit shall I trace,
View the heights and depths of grace,
Count the purple drops, and say,
“Thus my sins were washed away”


			Vol glorie denken ze aan de persoon en persoonlijkheid van Jezus, en dat zijn bronnen van vreugde voor hen. Ze mijmeren: Jezus is eeuwig God; Zijn vijanden beschimpen Hem, maar toch is Hij God. Jezus werd geboren uit een maagd. Jezus leefde een heilig leven en Jezus stierf. Maar kijk eens wat een overwinning Zijn vernedering en schande teweegbrengen! Hij is opgestaan en ten hemel gevaren en voert de gevangenen gevankelijk weg. Hij deelt geschenken uit onder de mensen. Hij regeert over hemel en aarde en hel, Koning der koningen, Heere der heren. “De heerschappij zal op Zijn schouder zijn; en Zijn Naam zal zijn Wonderlijk, Raad, Sterke God, Vader der eeuwigheid, Vredevorst.” Toen ik eens naar de Messiah van Händel had geluisterd, waarin die geweldige musicus elk instrument gebruikt om de Naam van Jezus te prijzen, toen kon ik wel sterven van buitensporige vreugde dat zulke muziek ooit door een sterfelijk mens gecomponeerd was om onze Messias te eren. Welke muziek zullen de hemelkoren laten horen? Hoe zouden onze harten barsten van vreugde en onze zielen opspringen uit onze lichamen als ze konden weten welke hemelse vreugde hierboven te vinden is! Maar geliefden, onze talenten zullen versterkt worden, onze gaven zullen vergroot worden, ons hele wezen zal toenemen, en dan zullen we in staat zijn de volle kracht van de engelenmuziek te verdragen en mee te doen zonder flauw te vallen van blijdschap als ze zingen over de glorie van de Mensenzoon, de Zoon van God. Christus is het Licht van de hemel, omdat Hij het wezen van de blijdschap is.

			Licht kan ook vanuit een ander oogpunt bekeken worden. Licht is de oorzaak van schoonheid. Dat is voor u allen duidelijk. Neem het licht weg, en er is nergens meer schoonheid. De knapste vrouw betovert het oog niet meer dan een hoop as wanneer de zon weg is. Uw tuin is vrolijk, vol veelkleurige bloemen, maar als de zon ondergaat, kunt u ze niet meer van het gras onderscheiden. U kijkt naar de bomen, die een prachtig gebladerte hebben in de zomer. Als de zon ondergaat is dat helemaal zwart. Zonder licht straalt er geen schittering van de saffier en sprankelt de parel niet. Er is geen enkele schoonheid over wanneer het licht weg is. Licht is de moeder van schoonheid. In die zon zijn de almachtige God en het Lam het Licht van de hemel. Dat wil zeggen, alle schoonheid van de heiligen daarboven komt van de eeuwige God. Hun uitmuntendheid, hun vreugde, hun triomf, hun glorie en hun geweldige zegen komen allemaal uit Hem voort. Zoals planeten weerkaatsen ze het licht van de Zon van de gerechtigheid. Ze leven als stralen uitgezonden vanuit de centrale lichtkring. Als stromen die voortspringen uit de eeuwige fontein. Als Hij Zich zou terugtrekken, zouden zij moeten sterven. Wanneer Zijn glorie zou versluieren, zou hun glorie moeten wegvallen. Denk daar eens aan, christen, en ik weet zeker dat u eraan zult worden herinnerd hoe waar dat is onder de zon en daarboven, dat wanneer het licht de moeder is van de schoonheid, Christus het Licht is. Er is niets goeds, of moois aan één van ons behalve wanneer we dat krijgen van Christus, en van Hem alleen. “Het Lam is het Licht.”

			Nog een betekenis van licht in de Bijbel is kennis. Onwetendheid is duisternis. Nu dan, in de hemel zullen ze geen kaars nodig hebben, noch het licht van de zon, omdat ze voldoende licht krijgen van Christus. Christus is immers de bron van al hun kennis. Ik geloof dat het dr. Dick is die spreekt over de genieting van de hemel die er waarschijnlijk uit zal bestaan dat we van ster naar ster zullen gaan om de werken van God te zien in de verschillende delen van Zijn heelal en om de anatomie van levende schepsels te bewonderen, geografie te bestuderen, te reizen over de meridianen en van wereld naar wereld. In zo’n hemel geloof ik absoluut niet. Dat vind ik helemaal geen waardevolle bezigheid voor onsterfelijke geesten. Als er niets anders was om me dat te doen denken, dan zou deze tekst al genoeg zijn: “En de stad behoeft de zon niet en de maan, dat zij in dezelve zou schijnen.” Er is geen reden voor Gods werken om hun inwoners les te geven, “want de heerlijkheid Gods heeft haar verlicht.” De heerlijkheid, niet van Gods werken, maar van Gods Zoon, die is hun heerlijk Licht.

			Waar Jezus is hebben ze geen licht van de zon of de maan nodig. Hoe mooi de zon en de maan ons ook kunnen vertellen van God, we zullen ze toch niet meer dagelijks nodig hebben om de aarde te verlichten en hun woord te verspreiden tot aan de einden van de wereld, want de heerlijkheid van Christus zal ons alles leren wat we maar willen. Het zien van de onverhulde glorie van God zal veel beter zijn dan het staren op de natuur, al hadden we het vermogen als van een engel om te kunnen ontdekken. Wanneer we in de hemel zullen komen, zullen we binnen vijf minuten meer van Christus kennen, denk ik, dan we in al onze jaren op aarde te weten zijn gekomen.

			Dr. Owen was een meester in de theologie. Maar het kleinste zondagsschoolkind dat naar de hemel gaat, weet binnen vijf minuten in de hemel meer dan dr. Owen. Johannes Calvijn heeft heel diepgaand gestudeerd en Augustinus wel tot aan de poort van het grote geheim. Maar Augustinus en Calvijn zouden daar maar kinderen uit de eerste klas zijn. Ik bedoel: als ze niets meer zouden weten dan op aarde. O, wat zal God Zich daar openbaren! Onduidelijke zaken uit de voorzienigheid die u nog nooit begrepen hebt, zullen daar zichtbaar worden zonder het licht van een kaars of van de zon. Veel leerstellingen zijn voor u een raadsel geweest. U kon de sleutel maar niet vinden van het labyrint van de raadselen. Daar zal alles helder en klaar zijn, zodat de dwalende mens het begrijpen kan. U heeft veel meegemaakt en bent heen en weer geslingerd en u hebt uw onwil gezien, uw verdorvenheid en zwakheid. Daar zult u tot op de bodem van de menselijke natuur kijken. U zult begrijpen hoe kwaadaardig de verdorvenheid van de mens is en hoe hoog Gods soevereiniteit, de wonderen van verkiezende liefde en de geweldige grootheid van Zijn goddelijke macht, waardoor Hij ons deel laat hebben in de goddelijke natuur.

			“The pleasing lustre of His eyes
Outshines the wonders of the skies.”

			Deze kennis zal niet komen van een ondergeschikte tussenpersoon, maar van de Heere God. Hij zal uw glorie zijn en Jezus Christus Zelf zal u de waarheid leren.

			Bij dit punt moet ik niet te lang stilstaan. Ik wil alleen nog zeggen dat licht ook betekent openbaring. “Eenieder die kwaad doet haat het licht, en komt niet tot het licht, opdat zijn daden niet openbaar worden. Maar wie de waarheid doet, komt tot het licht, opdat zijn daden openbaar worden dat ze door God gewerkt zijn.” Licht openbaart. In deze wereld wordt het nog niet altijd zichtbaar hoe we moeten zijn. Gods volk is een verborgen volk. Hun leven is verborgen bij Christus in God. Ze bezitten Gods geheim, en dat geheim kunnen andere mensen niet ontdekken. Christus in de hemel is de grote Openbaarder van Gods gedachten. Wanneer Zijn volk daar zal komen, zal Hij ze aanraken met de staf van Zijn eigen liefde en hen veranderen naar het beeld van Zijn geopenbaarde heerlijkheid. Ze waren arm en ellendig, maar wat een verandering! Hun vodden vallen af, ze worden als prinsen erkend. Ze waren vuil van zonde en ongerechtigheid, maar één aanraking van Zijn vinger en ze worden zo helder als de zon en zo zuiver als kristal. Ze worden net als Hij verheerlijkt op de berg Tabor. Witter dan de witste wol. Ze waren onwetend en zwak op aarde, maar wanneer Hij hen zal onderwijzen, zullen ze kennen zoals zij gekend worden. Ze waren begraven in oneer, maar ze worden verhoogd in heerlijkheid. In zwakheid waren ze in het graf gezaaid, maar ze zijn in kracht opgestaan. De meedogenloze dood had hen weggedragen, maar ze staan op in onsterfelijkheid en leven. O, wat een openbaring! Het licht wordt gezaaid voor de rechtvaardigen. Christus is de heilige regen, die de oogst laat opkomen uit de aarde. De rechtvaardigen zijn altijd parels, maar ze waren als het ware verborgen in een oester. Christus haalt ze tevoorschijn. Ze waren altijd diamanten, ver weg in de onuitputtelijke goudmijnen van de zonde. Christus heeft ze uit die diepe mijnen omhooggehaald. Ze waren altijd sterren, verscholen achter de wolken. Christus heeft als een snelle wind de wolken weggeblazen en nu schijnen ze als sterren voor eeuwig en altijd aan het hemelrond. In die zin is Christus het Licht van de hemel omdat door Hem de ware aard van alle heiligen openbaar geworden is.

			Kom mijn ziel, stijg eens op alsof u vleugels had, het is niet ver om te vliegen. Klim omhoog en loop door de gouden straten. U zult al lopend niets anders zien dan de verheerlijkte Christus. Kom naar de troon, en daar zult u Christus zien zitten. Ga zitten en luister naar het lied, dat gaat over Christus. Ga naar het banket, waar Christus het vlees is. Doe mee met de dansers, Christus is hun vreugde. Wees één in de grote bijeenkomsten en het is Christus de Heere Die ze aanbidden:

			Nu zullen we overgaan naar het laatste punt. Hopelijk kunnen we hierover uit ervaring spreken. Over de andere twee punten konden we alleen spreken door het geloof in de belofte van God. De geestelijke staat van de mens kan door deze woorden uiteengezet worden.

			In de eerste plaats is het tot de aarde zo dat de blijdschap van de verheerlijkten niet afhangt van het geschapene. Broeders, in zekere zin kunnen we vandaag zeggen dat “de stad de zon niet nodig heeft, noch de maan, om die te verlichten.” We loven en prijzen de heerlijke helderheid waarmee de zon ons bestraalt. En wie bewondert er niet het heldere maanlicht, waardoor de golven wel van zilver lijken en de stille natuur de verentooi van een duif lijkt te dragen. Maar we hebben de zon en de maan niet nodig. We kunnen het zonder hen stellen. De Zon van de Gerechtigheid is opgegaan met genezing onder Zijn vleugels. Er zijn hier vanmorgen broeders en zusters die heel gelukkig zijn, hoewel ze de zon al lange tijd niet gezien hebben. Door blindheid opgesloten in de eeuwige nacht, hebben ze geen licht van de zon of de maan nodig, want de Heere God is hun heerlijkheid – Christus is hun Licht. Als onze ogen uitgeschakeld zouden worden, zouden we kunnen zeggen: ”Vaarwel lieflijk licht, vaarwel heldere zon en maan, we prijzen jullie wel, maar we kunnen het ook zonder jullie stellen. Jezus Christus is voortdurend een licht voor ons.”

			Zoals we zonder deze twee zo uitnemend geschapen dingen kunnen, zo kunnen we ook gelukkig zijn zonder andere aardse zegeningen. We houden van onze vrouwen, onze kinderen, onze ouders en onze vrienden, maar we hebben ze niet nodig. Hopelijk spaart de Heere ze nog lange tijd voor ons! Maar als ze weggenomen zouden worden, zijn we niet volslagen wanhopig. U weet toch, geliefden, dat vele christenen van alles beroofd zijn. En ze dachten toen hun geliefden, de één na de ander, weggenomen werden, dat ze zouden sterven van verdriet. Maar ze stierven niet. Hun geloof overwon elke golf en ze verblijden zich nog steeds in hun God. Ik weet dat bij de gedachte aan deze dierbaren de tranen van verdriet weer hoog zitten. Toch hoop ik dat u niet zult ontkennen wat ik nu zeg: Dat Zijn aanwezigheid alle verliezen weer goedmaakt. De glimlach op Zijn gelaat zal het paradijs zo heerlijk maken dat geen droefheid of zuchten er zal worden gehoord.

			“Thee at all times will I bless;
Having Thee, I all possess;
How can I bereaved be,
Since I cannot part with Thee?”

			Het is een heerlijke zaak om te verkeren in de omstandigheden waarin je geen gebrek aan brood kent. Om een huis te hebben, een comfortabel huis, en overvloed voor ons gezin, dat is heel aangenaam. Maar o, beste vrienden, wanneer het op werkelijke nood aankomt, dan heeft een christen daar geen behoefte aan. Dan heeft hij hier zelfs geen zon of maan nodig. Kijk maar naar de armen die uitverkoren zijn. Ze zwoegen van de morgen tot de avond en komen nooit een stapje verder. Ze leven bij de dag, maar ze zijn gelukkig. Sommige mensen zijn veel gelukkiger dan de rijke met al zijn overdadige voedsel en het fijne linnen waarmee hij zich omgordt. Er zijn zelfs mensen die haast tot de bedelstand geraakt waren en die zich veel meer in hun armoede verblijd hebben dan anderen in hun weelde. We hebben heiligen van God meegemaakt in het armenhuis of verblijvend in een donkere slecht gemeubileerde kamer, en we hebben hen zo vol vreugde horen spreken over God en hun geestelijke staat alsof ze in landhuizen of paleizen woonden. Ja, veel arme kinderen van God hebben leren zingen:

			“I would not change my blessed estate
For all the world calls good or great;
And while my faith can keep her hold,
I envy not the sinner’s gold.”

			Want “de stad behoeft de zon en de maan niet, dat zij in dezelve zouden schijnen; want de heerlijkheid Gods heeft haar verlicht, en het Lam is haar kaars.” We kunnen onze gezondheid niet genoeg waarderen. Wanneer we op het ziekbed liggen, dan beginnen we te beseffen hoe kostbaar een gezond lichaam is. Toch kan een christen erbuiten, hoe hij zijn gezondheid ook waardeert. Ik heb gehoord over christenen die blind waren en bedlegerig en die vele jaren niet op konden staan, die door verlamming nauwelijks hun hand konden optillen, die al jaren niet op hun voeten konden staan door een slag van Gods hand, en die zich toch verheugden in de Heere. Ze lagen daar maar, slecht verzorgd, eenvoudig levend om aan te tonen hoezeer een sterfelijk mens kan worden tot een hoopje ellende en vol verdriet. Toch heb ik, terwijl ik naast zo’n bed stond, soms meer hartstochtelijke uitdrukkingen gehoord over tegenwoordige blijdschap en uitzicht voor de toekomst dan van de sterkste heilige van God in zijn allergezondste tijd. Het stervende meisje dat door tuberculose uitgemergeld was, leek niettemin op heilige majesteit vol macht. Daardoor zag ik dat ze geen zon of maan nodig had om haar te verlichten, want door de tegenwoordigheid van Christus kon ze al haar uiterste zwakheden bestrijden, en de grimmige aanwezigheid van de dood overwinnen. Dan, lieve vrienden, leunt de christen op de arm van God. Hij heeft zich door de menigte van schepselen heen gedrongen en hun gevraagd allemaal wat opzij te gaan, zodat hij wat dichter bij zijn algenoegzame Heere kan komen. Als hij zijn Heere bereikt heeft en de schepselen hem de rug toekeren en weggaan, dan zegt hij: “Ga maar weg allemaal, ik heb Hem, ik omhels Hem, Hij heeft mij met Zijn lippen gekust. Spuugt u maar op me als u wilt. Nu Hij zacht tot mij gesproken heeft, mag u me vervloeken. Nu Hij me verteld heeft dat ik de Zijne ben en Hij van mij is, mogen zelfs mijn vader en moeder me verlaten, want de Heere heeft me aangenomen.” Ja, de geestelijke mens heeft al voor hij naar de hemel gaat de zon en de maan niet meer nodig, want de heerlijkheid van God verlicht hem.

			We eindigen met de opmerking dat zo’n mens Christus heel hard nodig heeft. Hij kan niet zonder Christus. O geliefden! Als de zon uit de hemel werd weggeslagen, wat zou de wereld dan arm, donker en ellendig zijn! Wij zouden al tastend naar het graf gaan verlangen. En dat is nu nog niets vergeleken met onze ellende als Christus weggenomen zou worden. O christen! Waar zou u zijn zonder een Zaligmaker? We zouden de ellendigsten onder de mensen zijn, wij die Hem eens gekend hebben. Ja, u die Christus niet kent, u kunt nog wel doorgaan zonder Hem, als een arme slaaf die nooit vrijheid heeft gekend en tevreden is in gevangenschap. De vogel in zijn kooi, die nooit eens uitgevlogen is over de velden, die geboren is in een kooi, die heeft het makkelijk. Maar als wij onze vleugels een keer uitgespreid hebben en weten wat vrijheid betekent, dan kunnen we niet meer buiten onze Heere. Zoals een duif rouwt tot hij doodgaat als zijn vrouwtje is doodgegaan, zo zouden wij zijn als Christus er niet meer was. We kunnen zonder licht, zonder vriendschap, zonder leven, maar we kunnen niet leven zonder onze Zaligmaker. Zonder Christus! Wat zouden we moeten beginnen in een wereld zonder Hem, te midden van de verleidingen en zorgen? Hoe zou u de dagelijkse strijd aankunnen zonder Hem? Hoe zou u het aankunnen als Hij niet Zijn hand op u legde en zei: “Vrees niet, Ik ben met u”? Als u ’s avonds moe en afgemat thuiskomt, wat zou u moeten beginnen zonder gebed, zonder toegangspoort tussen Christus en u? Waar zouden we zijn zonder Christus in onze beproevingen, onze ziekten? Wat zouden we doen als we gingen sterven, zonder iemand die ons sterfbed zo zacht laat lijken als donskussens?

			O, als de lach van de ongelovige echt is, dan klinkt dat wel bitter in onze oren, want voor ons was het de bittere waarheid. Geen Christus! Dan is sterven inderdaad vreselijk. Als je zulke hoge verwachtingen hebt en dan alle hoop de bodem ingeslagen wordt. Zo luid gepocht hebt, en dan onze monden voor eeuwig moeten sluiten. Maar geliefden, zoiets hoeven we niet te veronderstellen. Want we weten dat onze Verlosser leeft en we weten dat Hij nooit zal laten varen het werk van Zijn handen. Hij is getrouwd met ons, en Hij zal nooit een scheiding aanvragen tegen één van Zijn geliefde kinderen. Hij zal ons vasthouden, bewaren en zegenen tot we sterven. En wij van onze kant zullen getuigen van ons geestelijk leven, waarvan het Lam het Licht is. Elke dag en elke nacht, in vreugde en verdriet, is het Lam tot nu toe ons Licht geweest, en Hij zal dat zijn tot we sterven.

			Hoe donker ziet het er dan uit voor degenen die het Lam niet kennen! Wat een ellende en onwetendheid voor u die de Zaligmaker niet kent! Wilt u Christus leren kennen, wilt u het geluk kennen van aan Zijn boezem te rusten? Vertrouw Hem dan, want wie op Hem vertrouwt, is gered. Christus vertrouwen betekent reddend geloof dat de ziel uit de veroordeling haalt. “Hij die in Hem gelooft, wordt niet veroordeeld.” Vertrouw u, zo schuldig als u bent, toe aan Zijn verzoening, en die zal u wassen. Vertrouw op Zijn macht, en die zal over u heersen. Vertrouw op Zijn wijsheid, die zal u beschermen. Vertrouw u toe aan Zijn hart, en het zal u liefhebben, voor eeuwig en altijd.

			Amen.

			Jezus is Gans begeerlijk

			 “Al wat aan Hem is, is gans begeerlijk.” Hooglied 5:16

			Voordat een oude puriteinse predikant zijn redevoering beëindigde, en hij stil had gestaan bij ten eerste, ten tweede en ten derde en misschien zelfs bij ten vijfentwintigste, was het zijn gewoonte een allesomvattende samenvatting te geven van alles waarover hij gesproken had. Iedereen die goed oplette bij de samenvatting had de essentie van de preek te pakken. De puriteinse toehoorder zag de samenvatting als een van de waardevolste geheugensteuntjes en daarom ook als het belangrijkste deel van de redevoering. In een paar woorden geeft de bruid hier haar samenvatting. Ze had een verhandeling in tien punten gegeven over haar Heere. Ze had in detail Zijn schoonheid beschreven. Toen ze een overzicht van top tot teen van Hem had gegeven, verzamelde ze al haar lofuitingen in deze zin: “En al wat aan Hem is, is gans begeerlijk.” Onthoud deze woorden en ken hun betekenis, en u heeft de hoofdzaak van het gedeelte van wat de bruid in het Hooglied zegt. Welnu, zoals de bruid in dit zinnebeeldige lied haar getuigenis met deze woorden samenvat, zo kan ik zeggen dat al de aartsvaders, al de profeten, al de apostelen, al de belijders, ja, het gehele lichaam van de kerk ons geen ander getuigenis heeft nagelaten. Zij spraken allemaal van Christus en zij hebben Hem allemaal aangeprezen. Ongeacht het type, het symbool, de verborgen spreuk of het duidelijke woord waarin zij getuigenis gaven, dat getuigenis kwam helemaal hierop neer: “En al wat aan Hem is, is gans begeerlijk.” Ja, en daaraan wil ik toevoegen dat vanaf de tijd dat de canon van goddelijke inspiratie gesloten is, het getuigenis van alle heiligen, op de aarde en in de hemel, steeds de oude verklaringen heeft bevestigd. Het oordeel van elke heilige afzonderlijk en van alle uitverkorenen tezamen, luidt nog steeds: “En al wat aan Hem is, is gans begeerlijk.” In de zuchten en liederen die zich vermengen op de sterfbedden van de heiligen, hoor ik steeds deze boventoon: “En al wat aan Hem is, is gans begeerlijk.” Ook in de liederen die niet met zuchten gemengd zijn, die voortdurend klinken uit onsterfelijke monden in de aanwezigheid van de Allerhoogste, hoor ik steeds deze ene grondtoon: “En al wat aan Hem is, is gans begeerlijk.” Als de gehele kerk samen met de apostel wenste te zeggen: “Nu, van al deze dingen waarvan we u gesproken hebben, is dit de hoofdsom”, hoefde ze niet te wachten op een korte en allesomvattende samenvatting. Immers, zij ligt voor haar in deze gouden zin: “En al wat aan Hem is, is gans begeerlijk.”

			Toen ik mijn tekst vanuit dit licht ging bezien, voelde ik mij kleinmoedig worden. Ik aarzelde om erover te preken. Ik zei in mijn hart: “Dit is te hoog voor mij.” Deze diepgaande teksten laten ons de kortheid van ons loodlijntje zien. Deze ”oceaanverzen” zijn zo wijds dat onze schepen geneigd zijn uit het zicht weg te drijven. Onze beschroomde geest is bang het zeil te hijsen. Dan troost ik mezelf met de gedachte dat hoewel ik de ”afmetingen” van deze tekst niet kan bevatten, noch zijn hoogten kan wegen, ik hem toch door Gods genade kan toe-eigenen. Ik hoef dan ook niet bang te zijn om aan een meditatie over deze tekst te beginnen. Alhoewel ik de omvang van de oceaan niet kan bevatten, mag ik er toch naar tevredenheid in baden. Alhoewel ik de Koning niet in Zijn volle schoonheid kan beschrijven, toch mag ik Hem aanschouwen. Een oud gezegde stelt: “Zelfs een bedelaar mag naar een prins kijken.” Hoewel ik niet beweer dit hemelse woord zo uitputtend voor u te kunnen bepreken dat ik u al zijn merg en vettigheid kan voorhouden, toch mag ik een paar kruimels oprapen die van zijn tafel vallen. Arme mensen zijn al blij met de kruimels, en de kruimels van zo’n feest zijn beter dan de broden van de tafels van deze wereld. Het is beter een glimp van Jezus op te vangen, dan heel ons leven al de heerlijkheid van deze wereld te zien. Als we dit onderwerp niet klein krijgen, is het nog altijd beter dan slagen in een ander onderwerp. We zullen dus maar alle moed verzamelen, Gods hulp vragen en deze wonderlijke tekst benaderen zonder schoenen aan onze voeten, zoals Mozes toen hij de braambos zag branden vanwege Gods aanwezigheid.

			Dit vers is ook anders vertaald: “Hij is alle begeerten”; en dat is Jezus inderdaad. Hij was de begeerte van de ouden, hij is nog de begeerte van alle volken. Voor Zijn eigen volk is Hij hun alles in allen; zij zijn volmaakt in Hem; zij worden uit Zijn volheid vervuld.

			“Al wat wij bij machte zijn te wensen,
wordt in Hem rijkelijk vervuld.”

			Hij is de heerlijkheid van Zijn onderdanen en vervult hun verwachtingen volledig. We zullen echter niet twisten over vertalingen. Bij een tekst als deze, zo vol van onuitsprekelijke geestelijke heerlijkheid, moet iedereen zijn eigen vertaler zijn. De kracht van de boodschap moet in de ziel komen door de bekrachtiging van de Heilige Geest. Een tekst als deze is als het manna dat in de woestijn viel, waarvan de rabbijnen zeggen dat het bij iedereen in de smaak viel. Als de smaak in de mond van de mens verrukkelijk was, was het engelenvoedsel dat rond het kamp viel wel zo buitengewoon lekker dan welke lekkernij hij zich ook maar kon indenken. Wat Hij dan ook zou kunnen zijn, het manna was voor de mens zoals Hij was. Zo zal ook deze tekst zijn. De woorden zullen aan degenen die gering van Christus denken, voorbijgaan, maar als uw geest verrukt wordt door de dierbare liefde van Jezus zal er engelenzang zijn, zelfs meer dan dat: de stem van Gods eigen Geest tot uw ziel in deze korte zin: “En al wat aan Hem is, is gans begeerlijk.”

			Vanmorgen ben ik een graveur. Ik zoek iets waarin ik deze hemelse regel kan graveren. Zal ik zilver of ivoor gebruiken? Zal ik kristal of goud lenen? Deze zijn te gewoon om deze unieke inscriptie te dragen: ik leg ze allemaal aan de kant. Zal ik mijn tekst in edelstenen spellen, met een smaragd, een saffier, een robijn, een diamant of een parel voor elke letter afzonderlijk? Nee, dit zijn slechte, vergankelijke dingen: we leggen ze allemaal weg. Ik wil dat een onsterfelijke ziel de gedenkplaat voor mijn schrijven wordt. Nee, ik moet mijn graveergereedschap aan de kant leggen, en Gods Geest vragen het ter hand te nemen. Ik wil een hart toebereid door de Heilige Geest. In die vlezen gedenkplaat zal vanmorgen geen andere zin staan dan deze: “En al wat aan Hem is, is gans begeerlijk.” Geest van God, zoek het toebereide hart, en schrijf met Uw heilige hand in eeuwige letters de liefde van Christus en al Zijn onnavolgbare volmaaktheid.

			Bij de behandeling van onze tekst zullen we stilstaan bij drie kenmerkende eigenschappen en daarna zullen we laten zien hoe ze tot ons geestelijk voordeel aangewend kunnen worden.

			We zullen de drie opvallendste eigenschappen overdenken. De eerste die zich voordoet is deze: de woorden worden klaarblijkelijk geuit door iemand die aangedaan is door een overweldigende gevoelsaandoening. De woorden zijn eerder een sluier voor het hart dan een glas waardoor we zijn ontroering kunnen zien. De zin worstelt om het onuitsprekelijke uit te drukken. De persoon die deze woorden schrijft, voelt blijkbaar veel meer dan welke taal dan ook mogelijkerwijs op ons kan overdragen. De bruid begint tamelijk rustig in haar beschrijving: “Mijn Liefste is blank en rood.” Ze vervolgt in gezette volgorde, te beginnen bij het hoofd en vervolgens met de onderscheiden delen van de persoon van de Geliefde. Ze wordt warm, ze gloeit, ze staat in vlam, en ten slotte is de hitte, die voor even nog onderdrukt was, als een vuur binnen in haar beenderen. Ze roept het uit in vlammende bewoordingen. Hier is de levende kool van het altaar van het hart: “En al wat aan Hem is, is gans begeerlijk”. Het is de uiting van een ziel die helemaal is overweldigd door bewondering. Ze voelt daarom dat ze in de poging de Geliefde te beschrijven een taak onderneemt die boven haar vermogen is. Verloren in aanbiddende verwondering ziet het begenadigde gemoed af van beschrijving en roept in verrukking uit: “En al wat aan Hem is, is gans begeerlijk.”

			Zo is het vaak met echte heiligen geweest, ze voelden dat de liefde van Jezus overweldigend en bedwelmend was. Gelovigen zijn niet altijd rustig en kalm in hun gedachten over hun Heere. Er zijn tijden dat ze in een staat van vervoering geraken, hun harten branden in hen, ze zijn in extase. Ze klimmen op met vleugelen als van arenden, hun zielen worden als de wagens van Aminadab. Ze voelen iets wat ze niet zouden kunnen zeggen, al stonden de tongen van mensen en engelen hun ter beschikking. Sommige gelovigen raken helemaal in vervoering bij het zicht dat ze hebben op hun allerschoonste Heere. Het valt te vrezen dat niet alle christenen zulke gevoelens van vervoering kennen. Ik heb ernstige twijfels bij hun heiligheid als ze deze heilige vervoering nooit enigermate hebben ervaren. Er zijn echter enkele heiligen voor wie een staat van overweldigende aanbidding van hun Heere bepaald niet ongebruikelijk is geweest. Gemeenschap met Christus heeft hen zo nu en dan niet alleen in verrukking gebracht, maar heeft heel hun leven met Zijn heiligheid doortrokken. Als het hun gezichten misschien niet letterlijk deed blinken, zoals het aangezicht van Mozes, liet het de geestelijke heerlijkheid van hun gezichten stralen en verhoogde hen onder medechristenen tot leiders van de Godsschare, door anderen bewonderd.

			Wellicht spreek ik tot kinderen van God die weinig kennen van wat ik bedoel met de overweldigende emoties voortkomend uit het zien van onze Heere. Zij hebben de Heere niet zo gezien dat hun harten brandende waren terwijl Hij met hen sprak. Tot diegenen zal ik met droevig begrip spreken. Helaas ben ik zelf nog veel te veel met hen te vergelijken. Mijn gebed is echter voortdurend: “Heere, openbaar Uzelf aan ons, zodat we ook aangespoord mochten worden tot deze uitspraak: “En al wat aan Hem is, is gans begeerlijk.” Toon ons Uw handen en Uw zijde tot we met Thomas uitroepen: “Mijn HEERE en mijn God.”

			Zal ik u zeggen waarom het is dat velen van u zelden de uitnemende zegen van Jezus’ aanwezigheid genieten? De oorzaak kan gedeeltelijk gelegen zijn in wat, helaas, onder christenen maar al te gewoon is: een grote mate van onwetendheid over de persoon van Christus. Elke ziel die in het geloof op Jezus ziet, wordt daardoor gered. Als ik met ogen vol tranen op Jezus zie, en als ik al was het maar een glimp van Hem opvang, door de wolken en mist heen, toch redt mij het zicht op Hem. Maar wie zal zich tevreden blijven stellen met zo een zwak schijnsel van Zijn heerlijkheid? Wie wenst er alleen maar door een verduisterde ruit te zien!? Nee, laat mijn ogen gereinigd worden tot ze worden als duivenogen bij de waterbeken, en ik mijn HEERE kan zien zoals Hij gezien wordt door Zijn boezemvrienden en ik kan zingen van deze schoonheid, die het licht en de kroon is van de hemel zelf. Als u al was het maar de zoom van Jezus’ klederen aanraakt, zult u beter gemaakt worden. Maar zult u hiermee tevreden zijn? Zult u niet verder willen gaan dan de zoom en het kleed, tot Hemzelf en tot Zijn hart, en daar uw intrek willen nemen? Wie wenst voor altijd een zuigeling in de genade te blijven, met een slaperig, dromerig schemerbewustzijn van de Verlosser? Broeders, word ijverig in de school van het kruis; daarin is blijvende wijsheid te vinden. Bestudeer uw Zaligmaker vaak. De wetenschap van de gekruisigde Christus is de uitnemendste van alle wetenschappen. Hem te kennen en de kracht van Zijn opstanding, is dat te kennen wat het meest waard is te kennen. Onwetendheid van Jezus onthoudt veel heiligen deze goddelijke verrukkingen. Laat ons daarom ons in het gezelschap van de kinderen van Sion begeven die van de Heere geleerd worden.

			Daarnaast zult u erachter komen dat het gebrek aan meditatie en overdenking een erge dief is van de rijkdom van vernieuwde harten. Geloven is als het ware als het zien van het koele sprankelende water in het kopje; maar erover mediteren is als het drinken daarvan. Lezen vergadert de druiventrossen, overdenking perst hun heerlijke sap eruit. Overdenking is vooral voedzaam voor de ziel als zij vergezeld gaat van gebed. De bruid in dit hoofdstuk had veel overdacht, anders had ze niet zo nauwkeurig over haar Heere kunnen spreken. O geheiligde harten, volg toch haar voorbeeld! Gedenk aan onze Heere Jezus: Hij is God, de Eeuwige, de Oneindige, de voor eeuwig Gezegende. Hij is echter mens geworden voor ons – mens vanuit het wezen van Zijn moeder, gelijk aan ons. Overdenk Zijn smetteloze persoonlijkheid; blik eens terug op Zijn lijden op Golgotha; volg Hem in het graf, en van het graf tot de opstanding, en van de opstanding tot in de sterrenhemel voor Zijn triomferende troon. Laat uw ziel stilstaan bij elk van Zijn ambten, als Profeet, Priester en Koning. Bekijk elk van Zijn hoedanigheden, en elke schriftuurlijke benaming. Sta telkens opnieuw stil bij Zijn staten. Het is goed om te herkauwen door meditatie, dan zullen de zoetigheid en het vet van de goddelijke waarheid in uw ziel komen en u zult het uitroepen in verrukte bewoordingen zoals in deze tekst: “En al wat aan Hem is, is gans begeerlijk.” Velen van u zijn te druk, u hebt te veel te doen in deze wereld; maar waar gaat het nu allemaal om? Stof bijeenschrapen, uzelf beladen met dikke klei. U kunt beter druk zijn met het najagen van de ware rijkdom en even afstand nemen, om u op een eenzame plek rijk te maken en uw hart sterk te maken door u te voeden met het werk en de persoon van uw voor eeuwig gezegende Heere! U mist een hemel hier beneden door een te begerig najagen van het aardse. U leert deze blijde verrukkingen niet kennen als u de meditatie in een hoek schuift.

			Nog een reden waarom er weinig van de schoonheid van de HEERE gezien wordt, is het lage niveau van het geestelijk leven van veel christenen. Veel gelovigen zijn maar net in leven, en niet meer dan dat. Kent u zulke uitgehongerde zielen? Bent u er niet misschien zelf een van? Zijn ogen zijn niet vol van de schoonheid van Christus, hij is kortzichtig; hij wandelt niet met Jezus in de hof met granaatappelen. Hij is te zwak om op te staan van de rustbank van zijn zwakheid. Hij kan zich niet voeden met Christus, zijn eetlust is verdwenen: een zeker teken van verschrikkelijk verval. Hij zal de berg Ammon nooit beklimmen, hij zal nooit opspringen van vreugde in de tempel, niet dansen voor de ark met David. Nee, als hij dan nog maar als een zieke uit een ambulance gedragen wordt tot aan de voeten van de Heere Jezus. Dat is dan het maximale dat hij nog ontvangen heeft. Sterk te zijn in de Heere en, in de kracht van Zijn macht, vleugelen te hebben als van arenden om op te klimmen tot boven de wolken van de aarde, daarvan zijn veel mensen vreemd. Maar geliefden, er zijn edele geesten die beter geleerd hebben, die kennis hebben aan het leven van de hemel, zelfs wanneer ze nog hier beneden zijn. De Heere sterke ons met genade in ons binnenste. Dan zullen we grotere teugen nemen van de zeer verfijnde wijnen. Met geopende ogen zullen we Jezus dan duidelijker zien en groter getuigenis geven dat Hij “schoner is dan alle mensenkinderen.”

			Ik ben bang dat de bezoeken die Christus aan onze ziel brengt ondergewaardeerd zijn, en het verlies van deze bezoeken heeft ons niet het daarbijbehorende verdriet bezorgd. Wij hebben ons niet voldoende verheugd in de schoonheid van de Bruidegom toen Hij tot ons kwam. Als ons hart iets werd opgetild door Zijn liefde werden we koud en traag, en dan onttrok Hij Zijn bewuste aanwezigheid. Maar helaas hadden we geen verdriet, we probeerden het wel zonder Hem te stellen. Het is beklagenswaardig werk voor een gelovige om te proberen zonder onze Zaligmaker te leven. Misschien, dierbare broeders, hebben sommigen van u het geprobeerd tot het u bijna gelukt was. U was gewend als duiven te rouwen als u ’s morgens geen woord van uw Meester had gehoord! Zonder een liefdesteken voor het slapengaan lag u ongemakkelijk heen en weer te draaien in uw bed. Maar nu bent u vleselijk en werelds en zorgeloos en met alles heel tevreden. Jezus verbergt Zijn aangezicht, de zon is ondergegaan, maar toch is het bij u nog geen nacht. O, als God u eens zou laten ontwaken uit deze lusteloosheid en u tot berouw brengt over uw droevige staat! Zelfs als u in de nood gebracht zou moeten worden om u van verder afglijden te weerhouden, zou u er nog goedkoop van afkomen. Ontwaak, o noordenwind, met al uw snijdende kracht, als uw kille adem het lusteloze hart maar wakker schudt! Moge God ons die genade verlenen dat we Christus zo mogen liefhebben dat als we niet met Hem verzadigd zijn, we bereid zijn van honger en dorst naar Hem om te komen. Laten we nooit een plaats vinden om ons nest op te bouwen terwijl onze vleugels afdwalen van de boom des levens. Zoals de duif van Noach. Dat we liever in het water vallen en verdrinken dan dat we rust voor onze voetzool vinden op een andere plek dan op de ark, Christus Jezus, onze Zaligmaker.

			Geliefden, als geen enkele van deze aanbevelingen doel treft en de oorzaak onthult waarom zo weinig hartstochtelijke liefde voor Christus gevonden wordt, laat mij er nog een voorstellen. De harten van de gelovigen zijn vaak ijdel en werelds, door de week zijn ze druk met hun zaak. Dit lijkt misschien op een geldig excuus; maar als ze wat ruimte of tussenpozen hebben, worden die opgevuld met ijdelheid. Welnu, als de ziel de kleinigheden van deze wereld is gaan zien als het allerbelangrijkste, is het verwonderlijk dat hij niet in staat zou zijn de uitnemende dierbaarheid van Christus te zien? Wie geeft er om het koren als hij verzot is op het kaf? Hierbij gebeurt het vaak dat de gelovige zowel trots als ijdel is geworden. Hij herinnert zich zijn natuurlijke armzaligheid niet meer en ziet vervolgens ook geen rijkdom in Christus. Hij is zichzelf gaan zien als een gevestigde, ervaren christen. Hij beeldt zich in dat hij niet is zoals die dwaze beginnelingen, die nog zo wankelmoedig zijn en gemakkelijk afdwalen. Hij heeft de wijsheid der jaren en de evenwichtigheid van de ervaring. O, ziel, als u groot bent, zal Christus klein zijn. U zult Hem nooit op de troon kunnen zien voordat u zelf op de mesthoop geweest bent. Als u iets bent geworden, is Christus niets. Immers, als Hij alles in allen is, is er geen plaats voor iets anders. Als u iets bent, heeft u net zoveel van de heerlijkheid van uw Heere Jezus gestolen. Lig laag in het stof, het is uw plaats.

			Hoe nederiger ik zelf ben, hoe meer ik in staat zal zijn de bekoorlijke schoonheid van Christus te zien.

			Laat mij enkel deze twee of drie woorden zeggen. Ik geloof dat de gelukkigste heiligen die heiligen zijn die het meest worden overweldigd door een gevoel van grootheid, goedheid en kostbaarheid van Christus. Ik geloof dat diegenen ook de nuttigste heiligen zijn die in de christelijke kerk zijn als een sterke toren. Ik bid dat u en ik, wandelend door het geloof met God, niettemin vaak onze feestelijke dagen hebben, onze hoogtijden, wanneer Hij ons kust met de kussen van Zijn liefde, en we zullen met nog grotere teugen van Zijn liefde drinken, die nog beter is dan wijn. O! Om helemaal in vervoering te raken door de goddelijke openbaring van de voornaamste onder tienduizend, zodat onze ziel in verrukking zal uitroepen: “En al wat aan Hem is, is gans begeerlijk.” Dat is een kenmerkend punt in onze tekst.

			Een tweede punt wat er erg uitspringt in dit vers hier is onverdeelde toegenegenheid. “En al wat aan Hem is, is gans begeerlijk.” Merk op dat deze woorden een wereld door betekenis in zich dragen. Voornamelijk zeggen ze ons dat Jezus voor de echte heilige de enige geliefde is ter wereld. “En al wat aan Hem is, is gans begeerlijk”, dan is er verder nergens enige liefelijkheid. Het is alsof de bruid voelde dat Christus alle schoonheid en beminnenswaardigheid in het gehele heelal naar Zichzelf had toegetrokken. Wie onder ons zal durven zeggen dat ze daarin dwaalde? Is Jezus niet alle liefde en bewondering van alle intelligente wezens waard? Mogen we dan onze vrienden en familie niet liefhebben? Jawel, maar in Hem, en in ondergeschiktheid aan Hem; alleen op die manier is het veilig om hen lief te hebben. Heeft Christus niet Zelf gezegd: “Zo er iemand is die vader of moeder meer liefheeft dan Mij, die is Mijns niet waardig”? Ja, op een andere plaats stelde Hij het nog scherper. Hij zei immers: “Tenzij iemand zijn vader of moeder haat”, of hen niet liefheeft in vergelijking met Mij, “is hij Mij niet waardig.” Tenzij dat zij op een lager plan gezet worden dan Jezus, kunnen we Zijn discipelen niet zijn. Christus moet vorst worden van ons hart; onze geliefden mogen aan Zijn voetbank zitten. We mogen hen om Zijnentwil liefhebben, maar Hij alleen mag de troon van ons hart innemen. Ik mag uitnemende eigenschappen in mijn broederen zien, maar ik mag niet vergeten dat ze die aan Hem ontleend hebben. Hun liefde is maar een deel van Zijn liefde. Hij heeft het in hen geschreven door Zijn eigen Geest. Ik erken dat Jezus alle liefelijkheid naar zich toetrekt, Degene Die alles wat bewonderenswaardig is in het heelal in beslag neemt. Daarom zal ik Hem ook al mijn liefde geven, immers: “Al wat aan Hem is, is gans begeerlijk.”

			Onze tekst bedoelt weer dat in Jezus alle vormen van liefelijkheid te vinden zijn. Als er iets is wat de liefde van een onsterfelijke ziel waard is, is het in overvloed in de Heere Jezus te vinden. “Voorts, broeders, al wat waarachtig is, al wat eerlijk is, al wat rechtvaardig is, al wat rein is, al wat liefelijk is, al wat wel luidt, zo er enige deugd is, en zo er enige lof is”, alles kan zonder maat in Christus gevonden worden. Zoals al de rivieren in de zee bijeenkomen, zo komen alle schoonheden samen in de Zaligmaker. Neem het karakter van een willekeurige hoffelijke man, en u zult een zekere mate van liefelijkheid tegenkomen, maar het heeft zijn grenzen en mengvormen. Petrus heeft veel deugden, maar hij heeft ook heel wat tekortkomingen. Ook Johannes blinkt uit, maar op een aantal punten schiet hij tekort. Hierin overstijgt onze Heere al Zijn heiligen! Immers, alle menselijke deugden, al de goddelijke zijn op een harmonieuze manier in Hem vermengd. Hij is niet deze of gene bloem, maar Hij is het paradijs van volmaaktheid. Hij is niet deze of gene ster, Hij is de hele hemel aan sterren, nee Hij is de hemel der hemelen. Hij is alles wat schoon en liefelijk is, ineen verdicht.

			Als deze tekst weer van Jezus zegt: “En al wat aan Hem is, is gans begeerlijk”, verklaart het dat Hij in alle opzichten liefelijk is. Het gebeurt vaak dat de architectuur van zelfs het allermooiste gebouw vanuit een bepaalde hoek gezien onvoordelig uitkomt. Het mooiste stuk vakmanschap is niet vanuit elke richting even volmaakt. Het beste menselijke karakter wordt wel door een of meer karakterfouten of zwakheden ontsierd. Bij onze Heere is alles echter liefelijk, ongeacht uit welke hoek bekeken. U zult hem van alle kanten overdenken en alleen maar een bevestiging vinden van de stelling: “En al wat aan Hem is, is gans begeerlijk.” Als de eeuwige God, voordat de wereld was geschapen; engelen hadden Hem lief en aanbaden Hem; als kind in Bethlehem of als man in Bethanië; wandelend op de zee of genageld aan het kruis; in Zijn graf, gestorven en begraven, of triomferend op Zijn troon; opgestaan als Voorloper, of voor de tweede keer nederdalend om de wereld te oordelen in gerechtigheid; in Zijn schande, veracht, bespuwd, of Zijn heerlijkheid, aanbeden, en geliefd; met de doornen op Zijn voorhoofd en de spijkers die Zijn handen doorsteken, of met de sleutels van de dood en de hel aan Zijn gordel; hoe, waar en wanneer u Hem ook maar aanschouwt: “En al wat aan Hem is, is gans begeerlijk.” In alle opzichten, in alle ambten en verhoudingen, altijd, onder alle omstandigheden en overal: “En al wat aan Hem is, is gans begeerlijk.”

			Hij is in geen enkele mate onaantrekkelijk; het eerbewijs staat die gedachte niet toe. Als Hij ”gans begeerlijk is” laat dat toch geen ruimte voor tekortkomingen? Toen Apelles Alexander schilderde, legde hij de vinger van de koning op een afzichtelijk litteken; maar er zijn geen littekens te verbergen als u het aangezicht van Immanuël schildert. We zeggen van ons land dat we het, ondanks al zijn gebreken, toch liefhebben. Echter, we hebben Jezus lief en met die uitspraak doen wij ons hart geen geweld aan, omdat er geen spoor van gebrek aan Hem is te bekennen. Voor Hem hoeven we ons niet te verontschuldigen. Maar wat zie ik daar op Zijn schouder? Het is een hard ruw kruis. Als ik Hem volg, moet ik dat kruis om Zijnentwil Hem achternadragen. Is dat kruis niet afzichtelijk? O, nee! “Een al wat aan Hem is, is gans begeerlijk”, kruis en al. Wat er ook bij komt kijken om een christen te zijn, zelfs een verwijt van Christus achten we van grotere rijkdom dan de schatten van Egypte. De wereld wil een halve Christus eren, maar een volkomen Christus wil zij niet erkennen. De sociniaan zegt: “Ik bewonder de mens Christus, maar de godheid van Jezus zal ik niet aanbidden.” Het eeuwige Woord is voor hem hoogstens liefelijk voor de helft. Enkelen willen Christus als voorbeeld, maar aanvaarden Hem niet als plaatsvervangend offer voor de zonde, de plaatsvervanger voor zondaren. Veel mensen willen Christus in zilveren pantoffeltjes –de godsdienst van mijnheer aarts­bisschop– maar zij zouden niet willen luisteren naar het Evangelie van een arme vriendelijke methodist. Ze vinden het ook tijdsverspilling zich te voegen bij de ongeletterde menigte op het dorpsplein. Helaas! Hoeveel gouden en ivoren kruisen zien we niet, maar hoe weinig mensen hebben het vernederende kruis van Christus lief! Broeders, wij vinden Jezus ”gans begeerlijk”, zelfs in armoede of naakt hangend aan het kruis, verlaten en veroordeeld. We zien onuitsprekelijke schoonheid in Jezus in het graf, lijkbleek en toch schoon. Jezus door de oude slang verbrijzeld aan de hiel en toch bevallig. Zijn liefde voor ons maakt Hem in onze ogen steeds meer ”blank en rood.” Wij aanbidden Hem overal omdat we weten dat deze Christus, van Wie de hiel verbrijzeld is, de kop van de slang zal verbreken. Hij, Die om ons naakt was, is nu bekleed met heerlijkheid. We weten dat de verachte en verworpene ook Koning der koningen is en Heere der heren, de “Wonderlijk, Raad, sterke God, Vader der Eeuwigheid en de Vredevorst”. “En al wat aan Hem is, is gans begeerlijk.” Aan Hem is geen smet noch rimpel.

			De tekst wil ons laten weten dat Jezus uiterst liefelijk is: niet zomaar liefelijk, maar liefelijk in overtreffende, hoogst mogelijke zin. Maar verder laat ik het aan uw harten over daarover uit te weiden. Afrondend wil ik zeggen: elk kind van God erkent dat Jezus Christus voor zijn gehele wezen gans begeerlijk, liefelijk is. Hij is naar mijn oordeel liefelijk. Maar dat zijn zoveel dingen en toch ben ik er niet toe genegen. Ik weet dat ze goed zijn en toch zijn ze niet heerlijk. Jezus echter is zowel voor mijn verstand als voor mijn hart liefelijk. Hij is mij even genegen als Hij goed is. Hij is liefelijk voor al mijn hoop: is het niet alles in Hem? Is dit mijn verwachting niet – Hem te zien zoals Hij is? Maar Hij is ook liefelijk in mijn herinnering: heeft Hij me niet uit het net van de vogelvanger verlost? Liefelijk voor al mijn vermogens, al mijn begeerten, mijn zinnen en gevoelens. Zoals David het zei: “Mijn hart en mijn vlees roepen uit tot de levende God” – de gehele mens zoekt naar de gehele Zaligmaker. De gehele Zaligmaker is onuitsprekelijk dierbaar voor het gehele wezen van de mens. Mocht dit voor u en mij waar zijn. Maar is dit werkelijkheid? Richten wij geen afgodsbeelden op in ons hart? Mannen van God, heeft u vanmorgen geen zweep nodig gehad om de tempel van uw hart te zuiveren? Zijn er geen kopers en verkopers daar waar Christus behoort te zijn? Och, om Hem geheel en alleen lief te hebben, zodat we geen oog meer hebben voor andere schoonheid, geen hart voor andere liefelijkheid, omdat Hij onze zielen vervult en zo voor ons “gans begeerlijk is”.

			Het derde kenmerk van de tekst is datgene waar ik de meeste aandacht op wil vestigen, en dat is: vurige godsvrucht. Ik heb deze tekst een vurige kool van het altaar genoemd, en dat is zeker waar. Als hij in ons hart zou vallen om het in vlam te zetten, zou het een onuitsprekelijke genade zijn. Vurige godsvrucht vlamt af van deze zin. Het is de taal van iemand die voelt dat geen gevoelen te diep is als Jezus het hart beweegt. Is er iemand die u berispt omdat u uw godsdienst te hoog aanslaat? Dat is onmogelijk. Als de ijver van Gods huis ons zou verteren totdat we geen bestaan meer hadden behalve dat van Gods heerlijkheid, dan zouden we niet te ver gegaan zijn. Als er overeenkomstig kennis is om het in evenwicht te houden, kan er niet genoeg ijver voor God zijn. Deze uiting is er een van iemand van wie het hart is als een oven, waar de liefde het vuur van is. “Hij is gans begeerlijk”, is de uitroep van iemand die voelt dat er geen taal te sterk is om de Heere aan te bevelen. De bruid heeft de Hebreeuwse taal doorzocht om een intense uitdrukking te vinden en onze vertalers hebben onze taal doorgespit voor een krachtige uitdrukking. Ze hebben het zo gewichtig mogelijk uitgedrukt: “Hij is gans begeerlijk.” Er is geen gevaar van overdrijving als we over Christus spreken. Hyperbolen zijn maar eenvoudige waarheden als we Zijn uitnemendheid afschilderen. We hebben wel gehoord van schilders die hun populariteit te danken hadden aan het feit dat ze nooit waarheidsgetrouw schilderden, maar altijd het een en ander verdoezelden. Hier is iemand die zijn kunst tart, want het is onmogelijk Jezus te mooi af te schilderen. Laat ze maar opdraven, die welsprekende mannen, laat ze geen kleuren ongebruikt laten, ze zullen Hem nooit te heldhaftig kunnen afbeelden. Neem uw harpen maar, serafijnen; zing luid, u die in Zijn bloed bent gewassen; al uw lof haalt het niet bij de eer en heerlijkheid die Hem toekomen.

			Het is de taal van iemand die weet dat geen dienst te groot zou zijn om aan de Heere te bewijzen. Ik wens dat we het net zo zouden aanvoelen als de apostelen en martelaren uit vroeger tijden, dat Jezus Christus gediend zou moeten worden volgens de allerhoogste en rijkste norm. Wij doen weinig, erg weinig. Ik zou haast durven beweren dat we tegenwoordig bijna niets doen voor onze dierbare Heere en Meester. De liefde van Christus beheerst ons niet zoals het zou moeten. Vroeger droegen de mensen armoede en schande. Ze maakten afmattende tochten. Ze gingen over stormachtige zeeën, verdroegen gevaren van rovers en wrede mannen om het kruis te planten in landen waar tot dan toe Jezus niet gekend werd.

			Inspanningen die we tegenwoordig niet meer van de mensen zouden kunnen verwachten, waren heel gewoon voor de eerste christenen. Is Christus minder liefelijk of is Zijn kerk minder toegewijd? Wanneer ze God op waarde zou schatten, zou ze terugkeren naar haar dienst van weleer. Met deze tekst in ons gegraveerd, willen we en zullen we voelen dat geen geschenk te groot is voor Christus, al zouden we Hem alles geven wat we hebben en al onze tijd en gaven aan Hem wijden, en ons leven zelfs voor Hem opofferen. Geen lijden is te groot om te dragen voor de zaak van de Gekruisigde. Het is een grote vreugde om schande te verdragen voor Christus. “Hij is gans begeerlijk.”

			Daarom moet u als Hij u roept nergens voor terugdeinzen. Zoals de ridder zijn leven wijdde aan de kruistochten en een rood kruis op zijn arm droeg, zonder vrees om door de heidenen gedood te worden wanneer ze dachten dat hij een krijger van de Heere was, zo moeten wij ook alle vijanden tegemoettreden om Christus’ wil. Wij willen die ridderlijke geest weer terug in de Kerk van God, maar dan verfijnd en gezuiverd, bevrijd van de aardse grofheid. Ik zou een nieuwe bereidheid tot kruistochten willen preken. Had ik maar een stem zoals die oude kluizenaar, zodat ik het hele christendom in beweging zou kunnen brengen. Dan zou ik zeggen: “Christus, de gans begeerlijke, wordt vandaag onteerd. Kunt u dat verdragen? Vandaag staan er afgodsbeelden op de plaats waar Hij zou moeten staan. Mensen aanbidden hen. U die Jezus liefhebt, kunt u dat dulden? De Moloch rijdt door de straten op zijn bloedige wijze. Miljoenen kennen Christus nog niet,en het kostbare bloed reinigt de volken niet. Hoe lang zult u dat zo door laten gaan?”

			Wij in Engeland, met tienduizend christenen en evenzovele stemmen die welbespraakt zijn, met beurzen vol goud, zouden wij onze gaven weigeren te geven, ons getuigenis voor onszelf houden en lijdelijk toezien hoe de Heere wordt onteerd? De Kerk doet haast niets voor haar grote Heere. Ze schiet tekort in haar plicht en in de grote nood van een wereld die vergaat. Kwam er maar een flits van hemels vuur! Wanneer zal de kracht van de Geest weer tot ons komen? Wanneer zullen de mensen hun egoïsme laten varen, om alleen Christus te zoeken? Wanneer zullen ze stoppen met hun geruzie over kleinigheden en zich scharen rond Zijn Kruis? Wanneer zullen we ophouden met onszelf op te hemelen en beginnen met het verhogen van Hem, tot in eeuwigheid? God sta ons hierin bij, om in ons hart het vuur te ontsteken waardoor de mensen zullen zien dat Jezus alles in allen is voor ons.

			Nadat ik u de kenmerken van de tekst heb laten zien, wil ik nu graag de tekst op drie manieren gebruiken voor een praktische toepassing.

			In verband met de tijd moet ik het kort houden. Eerst richt ik het woord tot u, christenen. Hier staat een heel liefelijke aanwijzing. De Heere Jezus is “gans begeerlijk.” Als ik dus begeerlijk wil zijn, dan moet ik op Hem lijken, dan is Christus het voorbeeld voor mij als christen. Is het u wel eens opgevallen hoe slecht het handschrift is van jongens onder aan de bladzijde van hun schrift? Ze beginnen bovenaan met overschrijven. Vervolgens schrijven ze hun eigen handschrift over. Met elke regel wordt hun handschrift slechter. Nu, de apostelen volgen Christus. De eerste vaders volgden de apostelen na. De volgende vaders deden de eerste vaders na, en zo ging de norm van de heiligheid al snel achteruit. Nu zijn wij geneigd het droesem van de christenheid te volgen. We denken dat we het goed doen en dat we geprezen moeten worden als we ongeveer net zo goed zijn als onze arme onvolmaakte voorgangers in de kerk. Ga toch weer leven volgens die eerste lijn, mijn broeders. Volg Jezus na. Hij is gans begeerlijk. Als u dat eerste voorbeeld naschrijft, dan heeft u het betrouwbaarste en het beste voorbeeld ter wereld. Wij willen dezelfde ijver als Christus hebben, maar dan moeten we dat wel in evenwicht laten zijn met Zijn wijs beleid. We moeten net als Christus de liefde voor God zoeken en Zijn liefde voor de mens voelen, Zijn vergeving van onrecht, Zijn vriendelijke manier van spreken, Zijn onkreukbare oprechtheid, Zijn zachtmoedigheid en nederigheid, Zijn volkomen onbaatzuchtigheid, Zijn volledige toewijding aan de zaak van Zijn Vader. O, als we dat alles eens bezaten! Welk ander voorbeeld we ook kiezen, we maken een vergissing. We volgen dan niet het ware klassieke voorbeeld van de christelijke kunstenaar. Ons meesterlijke voorbeeld is “gans begeerlijk”. Wat is het heerlijk om onze Heere in dat dubbele aspect te bezien als ons Voorbeeld en onze Zaligmaker! Het wasbekken dat in de tempel stond, was van koper gemaakt. Daarin wasten de priesters hun voeten wanneer ze offerden. Zo reinigt Christus ons van zonde. Dat wasbekken was gemaakt van heel helder koper. Het diende als een spiegel. Elke keer dat de priesters erin keken, zagen ze hun eigen vuilheid erin. Wanneer ik tot mijn Heere Jezus kom, raak ik niet alleen mijn zonde en schuld kwijt, maar ik zie mijn eigen vuile vlekken in het licht van Zijn volmaakte beeld, en dan word ik nederig en leer ik het heilige te volgen.

			Het tweede gebruik dat we in dit vers zien is een heel zachte berisping voor enkelen onder u. Hoewel deze berisping heel zacht is, smeek ik u toch om haar diep in uw harten te laten doordringen. U ziet de liefelijkheid van Christus niet, terwijl Hij toch “gans begeerlijk” is. Ik zal geen harde woorden gebruiken, maar tot mijn verdriet moet ik u toch wel zeggen dat u beklagenswaardige schepselen bent. Ik hoor een verrukkelijke muziek, die eerder hemels dan aards klinkt. Het is een van de geïnspireerde oratoria van Händel. Daar zit een man die zegt: “Ik hoor niets dat ik kan aanbevelen.” Hij heeft het vermogen niet om de liefelijke verbindingen op te merken, die verrukkelijke harmoniëen van klanken. Kunt u hem dat kwalijk nemen? Nee, maar u, die wel oor heeft voor muziek, zegt: “Wat beklaag ik hem, hij mist de helft van de vreugde in het leven!” Hier is een schitterend landschap, met heuvels en valleien, en stromende rivieren, grote meren en golvende weilanden. Ik wil dat aan een vriend tonen die ik zeer waardeer, en tot hem zeggen: “Is dat nu geen prachtig gezicht?” Hij draait zijn hoofd naar mij toe en zegt: “Ik zie niets.” Dan bemerk ik dat hij niet genieten kan van iets dat ik zo geweldig mooi vind. Hij heeft maar een beperkt zicht, ziet alleen datgene wat dichtbij is en is blind voor alles wat verder weg is. Kan ik hem dat kwalijk nemen? Als hij toch met mij over dat landschap gaat praten, kan ik dan zeggen: “Je bent heel erg dwaas om zo enthousiast te zijn over een niet bestaand landschap, het is van jouw kant alleen maar opwinding”? Zal ik met hem gaan redetwisten? Moet ik boos worden op hem? Nee, maar ik zal erom huilen, en bij mezelf fluisteren: “Wat missen de blinden veel.” Nu, u die nog nooit muziek hebt gehoord in de Naam van Jezus, u bent zeer te beklagen, want u mist heel veel. U die nog nooit de schoonheid zag in Jezus, en die ook nooit zult zien, wij huilen om u. Het is al vreselijk genoeg om Christus niet lief te hebben! Het is de peilloze diepte van Tartarus en de hevigste vlam om niet te worden bekoord door de Christus Gods. Er is geen hemel die hemelser is dan Christus lief te hebben en te worden als Hij. Er is geen hel die erger is dan niet op Christus te lijken en dat ook niet te willen, maar om zelfs een weerzin te voelen tegen de oneindige volmaaktheid van de “gans begeerlijke.” De Heere opent die blinde ogen en die dove oren van u, en geeft u het nieuwe geestelijke leven. Dan zult u meedoen en zeggen: “Ja, Hij is gans begeerlijk.”

			Het laatste gebruik van de tekst is die van tedere aantrekkelijkheid. “Ja, Hij is gans begeerlijk.” Waar staat u vanmorgen? U, die overtuigd bent van zonde en een Zaligmaker nodig hebt, waar bent u naartoe gekropen? Hebt u zich verstopt, zodat ik u niet zien kan? Laat in ieder geval deze zoete gedachte u raken. U hoeft niet bang te zijn om tot Jezus te komen, want Hij is “gans begeerlijk.” Er staat niet dat Hij vreselijk is, dat is uw misvatting over Hem. Er staat niet dat Hij een beetje begeerlijk is en soms bepaalde zondaren wil ontvangen. Nee, “Hij is gans begeerlijk.” Daarom is Hij altijd bereid om zelfs de allerslechtste te verwelkomen. Let op Zijn Naam. Die is Jezus, de Zaligmaker. Is dat niet begeerlijk? Denk aan Zijn werk. Hij is gekomen om het verlorene te zoeken. Dat is Zijn werk. Is dat niet begeerlijk? Denk aan wat Hij heeft gedaan. Hij heeft onze zielen verlost door Zijn bloed. Is dat niet begeerlijk? Denk aan wat Hij nog steeds doet. Hij pleit voor zondaren voor de troon van God. Bedenk wat Hij op dit ogenblik geeft. Hij is verhoogd om verzoening van zonden te geven. Is dat niet heerlijk? Jezus Christus is in alle opzichten begeerlijk voor zondaren die Hem nodig hebben. Kom dan, kom en wees welkom. Niets kan u verhinderen, alles nodigt u uit te komen. Laat deze zondag, waarop ik Christus heb gepredikt en Hem heb verhoogd, de dag zijn waarop u tot Hem getrokken wordt, om Hem nooit weer te verlaten, maar voor eeuwig de Zijne te zijn.

			Amen.

			Zien op Jezus

			“Zij hebben op Hem gezien, ja, Hem als een waterstroom aangelopen; en hun aangezichten zijn niet schaamrood geworden.”

			Vrij vertaald: Zij hebben op Hem gezien, en straalden van vreugde, en hun aangezichten zijn niet schaamrood geworden. Psalm 34:5

			Uit het verband begrijpen we dat ”Hem” verwijst naar ”Heere” in het voorafgaande vers. “Zij hebben de Heere gezien, en hebben Hem als een waterstroom aangelopen.” Maar geen mens heeft ooit God gezien, zoals Hij is, en daar troost in gevonden, want ”onze God is een verterend vuur.” Alleen door de Heere Jezus Christus kan God troost bieden aan een hart vol zorgen. Wanneer we proberen op God te zien, dan zullen we verblind worden, want het licht van God is ondraaglijk. Net zomin als een sterfelijk oog naar de zon kan staren, kan een mens ooit naar God kijken, want het licht van God is zo stralend, dat we daardoor voor eeuwig verblind zouden raken. De enige manier om God te zien, is door de Middelaar Jezus Christus.

			God verhulde zich in de gedaante van de mens – zo kunnen we Hem aanzien, want zo is Hij tot ons gekomen. Zo kan ons beperkte bevattingsvermogen Hem begrijpen. Daarom zal ik mijn tekst vanmorgen gebruiken, volgens mij terecht, door te verwijzen naar onze Heere en Zaligmaker Jezus Christus. “Zij hebben op Hem gezien, en straalden van vreugde.” Want wanneer we op God zien zoals Hij geopenbaard is in Jezus Christus onze Heere, en de godheid zien zoals in de vleesgeworden Mens, geboren uit de maagd Maria, gekruisigd onder Pontius Pilatus, dan zien we dat wat het verstand verlicht en een sprankje troost biedt voor ons hart.

			Om mijn tekst goed duidelijk te kunnen maken, wil ik u eerst uitnodigen om vanmorgen te kijken naar Jezus Christus in Zijn leven op aarde. Ik hoop dat dat voor een aantal van u een verheldering zal zijn. Vervolgens zullen we Hem zien aan Zijn kruis. Daarna zullen we Hem zien in Zijn opstanding. We zullen Hem zien in Zijn middelaarswerk. En ten slotte zullen we Hem zien in Zijn wederkomst. Wanneer we met het oog van het geloof op Hem zien, kan het zijn dat het vers voor onze ervaring vervuld wordt. Dat is het beste bewijs van de waarheid, als het waar wordt in ons eigen hart. We zullen ”op Hem zien” en we zullen verlicht worden.

			In de eerste plaats zullen we dus zien op de Heere Jezus Christus in Zijn leven.

			Hierin zullen de mensen die zich bezwaard voelen de meeste verlichting vinden: in het voorbeeld, in het geduld en in het lijden van Jezus Christus. Kom hierheen, kinderen van God, en wat u ook benauwt, of het nu tijdelijk is of geestelijk, in het leven van Jezus Christus en in Zijn lijden zult u voldoende vinden om u op te vrolijken en u te troosten, wanneer de Heilige Geest uw ogen zal openen om op Hem te zien.

			Er zijn mensen in mijn gemeente van wie ik zeker weet dat ze in zware armoede leven. U moet heel hard zwoegen. Met veel zweet op uw voorhoofd eet u uw brood. Het zware juk van de overheerser drukt op uw nek. Misschien lijdt u op dit moment zelfs honger. U hebt een knagend gevoel van de honger, en hoewel u in het huis van God bent, protesteert uw lichaam, want u voelt dat u in een diep dal zit. Zie op Hem, arme verdrukte broeder in Jezus! Zie op Hem en u zult stralen van vreugde.

			“Why dost thou complain of want or distress,
Temptation of pain? – He told thee no less;
The heirs of salvation, we know from His word,
Through much tribulation must follow their Lord.”

			Kijk naar Hem! Veertig dagen vast Hij en lijdt honger. Kijk nog eens naar Hem. Hij gaat een moeilijke weg. Ten slotte zit Hij zeer dorstig op de rand van de bron van Sichar. En Hij, de Heere der heerlijkheid, Hij Die de wolken in Zijn hand houdt, Hij zei tot een vrouw: “Geef Mij te drinken.” Zal de dienstknecht meer zijn dan zijn Meester en de discipel hoger dan zijn Heere? Wanneer Hij honger lijdt en dorst heeft en naakt is, heb dan goede moed. In al deze dingen bent u navolger van Jezus. Troost u daarom en zie op Hem, en u zult stralen van vreugde.

			Misschien heeft u zorgen van een andere aard. U bent hier vandaag gekomen met de pijn van de gespleten tong van die adder – laster. Uw karakter lijkt verloren te zijn voor de mensen, hoewel het voor God zuiver en vlekkeloos is. Die vuile laster probeert u iets af te nemen dat voor u nog kostbaarder is dan het leven zelf, namelijk uw persoonlijkheid, uw goede naam. U bent vandaag vervuld met bitterheid en dronken van de alsem omdat u beschuldigd bent van misdaden die u verfoeit. Kom toch, kind vol verdriet, dit is werkelijk een zware slag. Armoede is als de zweep van Salomo, maar laster is als de schorpioen van Rehábeam. Maar in dat alles mag u troost putten uit Christus. Kom, zie op Hem, en straal van vreugde.

			De Koning der koningen werd een Samaritaan genoemd. Ze zeiden dat Hij bezeten was door de duivel. Hij bezat oneindige wijsheid en toch werd Hij ervan beschuldigd gestoord te zijn. Hij was zuiver en heilig en ze noemden Hem een dronkelap en een wijnzuiper. Ze zeiden dat Hij duivelen uitwierp door Beëlzebul, de prins van de duivels, terwijl Hij de verheerlijkte Zoon van Zijn Vader was.

			Veeg die tranen toch weg, arme belasterde mens. Als ze al van de Meester zeiden dat Hij van het huis van Beëlzebul was, hoeveel te meer zullen ze dat van u beweren? Als ze Hem geëerd hadden, dan had u ook mogen verwachten dat ze u zouden eren. Maar omdat ze Hem bespot hebben en Zijn eer en aanzien weggenomen hebben, moet u zich ertoe zetten de verwijten en de schande te dragen. Hij is met u. Hij draagt Zijn kruis voor u, en dat kruis was zwaarder dan het uwe. Zie dan op Hem en u zult stralen van vreugde.

			Daar zegt iemand: “Ja, maar mijn probleem is nog veel groter. Ik heb vandaag de dag niet te lijden van laster en ik ga ook niet gebukt onder armoede, maar de hand van God ligt zwaar op me. Hij heeft mij mijn zonden laten zien en het heldere licht van Zijn aangezicht weggenomen. Eens geloofde ik in Hem en wist ik van mijn raad en staat, maar nu zit ik in een diep dal. Hij heeft me opgeheven en weer neergeworpen. Zoals een worstelaar heeft Hij me opgetild en me met grote kracht tegen de grond gesmeten. Mijn beenderen zijn gebroken en mijn geest is verslagen.” Kom, mijn beproefde broeder, zie op Hem, en straal van vreugde. Zucht niet langer over uw eigen ellende, maar kom met me mee, en zie op Hem als u kunt. Ziet u de Olijvenhof? Het is een koude nacht, de grond kraakt onder uw voeten want het vriest. Daar in de schemer van de Olijvenhof knielt uw Heere. Luister naar Hem. Kunt u de muziek begrijpen van Zijn kreunen, de betekenis van Zijn zuchten? Uw beproeving was vast niet zo zwaar als de Zijne, toen druppels bloed op Zijn huid stonden en het bloedige zweet de grond bevlekte! Vertel eens, waren uw worstelingen heviger dan de Zijne? Als Hij moest strijden tegen de machten van de duisternis, dan zult u dat ook moeten doen. In dat laatste uur van Zijn uiterste beproeving zei Hij: “Mijn God, Mijn God, waarom hebt Gij Mij verlaten?” Als u dat hoort, moet u maar niet klagen, alsof u iets vreemds is overkomen, als u net als Hij zou moeten zeggen: “Lama sabbachtani”. “Ze zagen op Hem, en straalden van vreugde.”

			Het is mogelijk dat hier iemand zit die zwaar vervolgd is door mensen. “Ach!” zegt iemand, “ik kan niet vrij voor mijn geloof uitkomen. Mijn vrienden hebben zich tegen mij gekeerd. Ik word bespot, uitgelachen en gehoond vanwege mijn geloof in Christus.” Kom, christen, wees daar niet bang voor, maar zie op Hem, en straal van vreugde! Denk er eens aan hoe ze Hem vervolgd hebben. Denk eens aan de schande en het bespuwen, het uitrukken van het haar, de beschimping van de soldaten. Denk aan die vreselijke tocht door de straten, toen iedereen Hem uitjouwde. Zelfs degenen die met Hem gekruisigd werden, bespotten Hem. Bent u ooit slechter behandeld dan Hij? Het lijkt me dat dit genoeg is om u nog eens uw wapenrusting aan te laten doen. Waarom schaamt u zich ervoor om net zo onteerd te worden als uw Meester? Deze gedachte vrolijkte de martelaren vroeger op. Wanneer ze een bloedige strijd leverden, wisten ze dat ze de bloedrode kroon zouden winnen. De robijnen kroon van het martelaarschap. Daarom verdroegen ze het, als ziende de Onzienlijke. Dit vrolijkte hen op en troostte hen. Ze dachten aan Hem Die zo’n tegenspraak van zondaren had verdragen dat ze vonden dat ze zelf niet zwak mochten zijn. Ze weerstonden tot den bloede toe en vochten tegen de zonde, omdat ze wisten dat hun Meester hetzelfde had gedaan, en dit voorbeeld troostte hen. Ik ben ervan overtuigd, geliefde broeders en zusters, dat onze zorgen niet zo zwaar zouden vallen als we meer op Christus zagen. Zelfs in de donkerste nacht zal het zien op Christus de zwarte lucht laten opklaren. Wanneer de duisternis heel dicht lijkt zoals toen in Egypte, een haast tastbare duisternis, zelfs dan zal het zien op Jezus zijn als een heldere lichtflits, even helder maar niet vergankelijk. Een glimp op Hem is voldoende voor al ons zwoegen terwijl we op weg zijn. Opgevrolijkt door Zijn stem, met nieuwe moed door Zijn kracht, zijn we bereid te lijden zoals Hij, zelfs tot de dood toe, als Hij maar tot het einde bij ons is.

			Dit was ons eerste punt. We vertrouwen erop dat de beproefde christenen onder u niet zullen vergeten op Hem te zien, en ze zullen stralen van vreugde!

			
Nu moet ik u uitnodigen voor een wat somberder beeld.

			Hoe vreemd het ook is, als het beeld zwarter wordt, wordt het voor ons juist helderder. Hoe dieper de Zaligmaker dook in de diepten van ellende, des te helderder waren de parels die Hij naar boven bracht. Hoe groter Zijn verdriet, des te groter onze vreugde, hoe groter Zijn oneer, des te meer is onze glorie. Kom dan met me mee, arme twijfelende trillende zondaren en heiligen, kom mee naar het kruis van Golgotha. Daar, op de top van die kleine heuvel, buiten de poorten van Jeruzalem waar de misdadigers gewoonlijk gedood werden, daar staan drie kruisen. De middelste is voor de grootste misdadiger. Kijk dan! Ze hebben Hem aan het kruis genageld. Het is de Heere van leven en glorie, voor Wiens voeten de engelen vol vreugde de fiolen van glorie uitgieten. Ze hebben Hem aan het kruis genageld. Daar hangt Hij, tussen hemel en aarde, bloedend, stervend. Hij heeft dorst, Hij roept. Ze brengen Hem edik en houden dat voor Zijn mond. Hij lijdt en heeft medeleven nodig, maar ze bespotten Hem en ze zeggen: “Anderen heeft Hij verlost, Zichzelf kan Hij niet verlossen.” Ze leggen Zijn woorden verkeerd uit. Ze dagen Hem uit om de tempel af te breken en in drie dagen weer op te bouwen. Terwijl dat juist vervuld wordt, bespotten ze Hem met Zijn machteloosheid om het te volbrengen. Kijk eens naar Hem, in een doodsstrijd die niet om aan te zien is. Kijk toch naar Hem! Was er ooit een gezicht zo zwaar getekend? Was er ooit een hart zo in folterende pijn? Waren er ooit ogen zo vol van het vuur van lijden, als die grote poelen van zware beproeving? Kom en zie op Hem. De zon is verduisterd, weigert Hem te beschijnen. De aarde beeft, de doden staan op. De gruwelen van Zijn lijden zijn voor de aarde zelf verbijsterend. “Hij sterft! De Vriend van zondaren sterft!” Neemt u dat beeld eens in u op, zodat u zult gaan stralen van vreugde. Waaraan twijfelt u? Wat het ook mag zijn, hier ligt een oplossing, door het zien van Christus aan het kruis. U bent misschien hier gekomen met twijfel aan de genade van God. Kunt u daar nog aan twijfelen wanneer u Christus aan het kruis ziet? Als God niet vol genade zou zijn en overvloedig in Zijn ontferming, zou Hij dan Zijn Zoon gegeven hebben om te bloeden en te sterven? Denkt u werkelijk dat een Vader, Die Zijn geliefde Kind aan het kruis zou nagelen om een schandelijke dood te sterven voor ons, hard, genadeloos en zonder ontferming kan zijn? God verhoede zo’n goddeloze gedachte! Er moet wel genade zijn in het hart van God, anders was er nooit een kruis geweest op Golgotha.

			Twijfelt u aan de kracht van God om te redden? Zegt u bij uzelf: “Hoe kan Hij een zo grote zondaar als ik ben vergeven?” O! Kijk daarheen, zondaar, kijk daar naar de grote verzoening die Hij bracht, daar is de volledige losprijs betaald. Denkt u dat het bloed niet krachtig genoeg is om te vergeven en te rechtvaardigen? Het is waar, zonder dat kruis zou die vraag niet te beantwoorden zijn. Hoe kan God rechtvaardig zijn, en tegelijkertijd de goddeloze rechtvaardigen? Kijk naar de bloedende Plaatsvervanger en weet dat Hij Zijn lijden heeft aanvaard, gelijkwaardig aan het lijden van alle gelovigen. Laat het niet in uw geest opkomen om te denken dat er niet voldoende is van het bloed van Christus om God in staat te stellen het recht te handhaven en toch genade te hebben voor zondaren.

			Nu zult u wel zeggen: “Ik twijfel niet aan Zijn algemene genade, ook niet aan Zijn macht om te vergeven, maar aan Zijn bereidheid om mij te vergeven.” Dan smeek ik u bij Hem Die dood was en leeft, om vanmorgen niet in uw eigen hart te kijken of u daar een antwoord op dat probleem kunt vinden. Ga niet op uw zonden zitten staren. Die hebben u in gevaar gebracht en kunnen u er niet uit helpen. Het beste antwoord dat u ooit zult krijgen, ligt aan de voet van het kruis. Ga eens een halfuur zitten in rustige overpeinzing wanneer u straks thuiskomt. Ga aan de voet van het kruis zitten en mediteer over de stervende Zaligmaker. Daarna zal ik u uitdagen om te zeggen: “Ik twijfel aan Zijn liefde voor mij.”

			Het zien op Christus werkt het geloof. U kunt alleen in Christus geloven door op Hem te zien. En wanneer u op Hem ziet, zult u leren dat Hij in staat is te redden. U zult Zijn goedertierenheid gaan zien. Nadat u Hem gezien heeft, kunt u niet meer aan Hem twijfelen. Dr. Watts zegt:

			“His worth, if all the nations knew,
Sure the whole world would love Him too.”
Dat kan ik ook vast en zeker zo lezen:
“His worth, if all the nations knew,
Sure the whole world would trust Him too.”

			Zie toch op Hem en uw twijfel zal snel verdwijnen. Er is niets dat zo snel alle twijfel en vrees doodt als een blik op het liefdevolle oog van de bloedende, stervende Heere. Iemand zegt: “Mijn twijfel betreft mijn eigen redding in dit opzicht. Ik kan niet zo heilig zijn als ik wil zijn.” “Ik heb heel hard geprobeerd om al mijn zonden kwijt te raken, en ik kan het niet. Ik heb alles in het werk gesteld om zonder slechte gedachten te leven en zonder onheilige daden. Toch merk ik dat mijn hart vol bedrog is en ik dwaal steeds bij God vandaan. Zolang ik zo ben als nu kan ik vast niet behouden worden.” Wacht eens! Zie op Hem en u zult stralen van vreugde. Wat voor nut heeft het om uzelf bezig te houden met op uzelf te zien? Een zondaar moet in de eerste plaats niet met zichzelf bezig zijn, maar met Christus. U moet tot Christus komen, zieke, vermoeide, vol zielenleed, en vraag of Christus u wil genezen. U moet niet proberen eerst zelf te dokteren en dan pas naar Jezus gaan. Kom zoals u bent. Het is uw enige redding om op Christus te vertrouwen, eenvoudig, onvoorwaardelijk en naakt. Maak Christus tot de enige pilaar van uw hoop en zoek nooit iets om die pilaar te stutten. Hij is bekwaam en Hij is bereid. Alles wat Hij van u vraagt is dat u op Hem vertrouwt. Uw goede werken volgen daarna wel. Dat zijn vruchten van de Geest. In de eerste plaats moet u niets doen, maar geloven. Zie op Jezus, en stel uw vertrouwen alleen op Hem.

			“O meneer”, roept iemand. “Meneer, ik ben bang dat ik mijn nood niet voldoende voel.” U kijkt weer naar uzelf! Dat is helemaal verkeerd. Daardoor ontstaan al onze twijfels en angsten. We kijken de verkeerde kant op. Kijk toch nog eens naar het kruis. Dat deed die arme moordenaar ook toen hij stervend was. Hij zei: “Heere, gedenk mijner wanneer Gij in Uw koninkrijk zult komen.” Doe toch hetzelfde. Zeg het Hem maar, dat u niet genoeg voelt dat u Hem nodig heeft. Leg het feit dat u vreest dat u niet genoeg doordrongen bent van uw grote schuld maar bij uw andere zonden. Voeg die uitroep maar toe aan al uw bekentenissen: “Heere, help me om mijn zonden beter te belijden; help me om er meer berouw over te voelen.” Bedenk echter wel dat het niet uw berouw is dat u behoudt. Dat kan alleen door het bloed van Christus, dat stroomt uit Zijn handen en voeten en Zijn zijde. O, ik smeek u als dienaar van Hem, sla uw ogen toch op het kruis van Christus. Daar hangt Hij vandaag, hoog voor u. Zoals Mozes de slang omhooghield in de woestijn, zo hangt de Zoon des mensen hoog voor uw ogen, zodat iedereen die gelooft niet verloren gaat, maar eeuwig leeft.

			Kinderen van God, ik wend me tot u, want u kent ook twijfels. Wilt u ervan verlost worden? Wilt u zich verheugen in de Heere met een geloof dat onwankelbaar is? Zie dan op Jezus en u zult stralen van vreugde. Ik weet niet hoe het met u staat, mijn geliefde vrienden, maar ik ben vaak nogal twijfelmoedig. Dan vraag ik me af of er wel enige liefde tot Christus in mij is. Ondanks het feit dat sommigen een beetje moeten lachen om dat lied, moet ik het toch zingen:

			“Tis a point I long to know,
Oft it causes anxious thought;
Do I love the Lord or no?
Am I His, or am I not?”

			Volgens mij heeft elke christen wel perioden van twijfel. De mensen die nooit twijfelen, zouden dat misschien juist wel moeten doen. Wie nooit over zijn behoud denkt, doet dat misschien pas wanneer het te laat is. Ik ken iemand die zei dat hij dertig jaar lang geen twijfel had gekend. Toen vertelde ik hem dat ik iemand kende die dertig jaar lang geen twijfel over hem had gekend. “Hoe kan dat?” zei hij, “dat is vreemd.” Hij dacht dat het een compliment was. Ik zei: “Ik kende een man die dertig jaar lang niet aan jou twijfelde. Hij wist al die tijd dat je de grootste hypocriet was die hij ooit ontmoet had, daaraan twijfelde hij absoluut niet.” Maar die man twijfelde niet over zichzelf. Hij was een uitverkoren kind van God, dierbaar voor de Allerhoogste. Hij hield van de leer van de uitverkiezing, dat was op zijn voorhoofd geschreven. Toch was hij de ergste slavendrijver en de wreedste onderdrukker van de armen die ik ooit ben tegengekomen. Toen hij zelf aan lager wal raakte, zag je hem vaak door de straten zwalken. En dat was nu een man die dertig jaar lang geen twijfel had gekend! De beste mensen zijn echter altijd aan het twijfelen. Er zijn mensen die vlak voor de hemelpoort leven en toch bang zijn uiteindelijk in de hel te worden geworpen. Daartegenover heb je mensen die op de brede weg naar de ondergang lopen en geen enkele vrees kennen. Wanneer u echter nog eens van uw twijfels verlost wilt worden, wend u dan tot Christus. U weet dat dr. Carey deze troostrijke woorden op zijn grafsteen had laten zetten:

			“A guilty, weak, and helpless worm,
Into Christ’s arms I fall;
He is my strength and righteousness,


			My Jesus and my all.” Iemand zei tot een vooraanstaand Schots geestelijke toen hij stervende was: “Wat doet u nu?” Toen zei hij: “Ik verzamel al mijn goede werken en gooi die overboord. Vervolgens klamp ik me vast aan de plank van de vrije genade, en hoop dat ik zo naar de heerlijkheid kan zwemmen.” Doet u dat ook maar. Houd elke dag uw oog alleen op Christus gericht. Zolang uw oog maar die ene kant opkijkt, zal en moet uw hele lichaam verlicht zijn. Maar wanneer u ook maar één keer scheel kijkt, eerst naar uzelf en dan naar Christus, dan zal uw hele lichaam vol duisternis zijn. Haast u dan, christen, naar het kruis. Wanneer die grote zwarte hellehond u achterna zit, ga dan snel naar het kruis! Als een schaap dat naar de schaapherder gaat wanneer het wordt aangevallen door de hond. Die hond is bang voor de herdersstaf. U hoeft daar niet bang voor te zijn, want u put daar juist troost uit. “Uw stok en Uw staf ondersteunen mij.” Ga naar het kruis, mijn broeder, wanneer u van uw twijfel wilt worden verlost. We moeten meer met Jezus leven, meer zijn als Jezus en meer vertrouwen op Jezus. Ik weet zeker dat we dan zelden zouden twijfelen of bang zouden zijn. We zouden dan net zo zijn als de eerste emigranten die in Australië kwamen en helemaal geen last hadden van distels. Ze vonden geen distels en dat zou ook zo zijn gebleven als ze daar niet naartoe gebracht waren. Wanneer we eenvoudig leven uit het geloof in het kruis van Christus, dan leven we in een land waar geen distels zijn. Maar wanneer we uit onszelf leven, dan zullen we een overvloed aan doornen en distels hebben en er zullen ook doornstruiken en netels groeien. “Ze zagen op Hem, en straalden van vreugde.”

			Nu wil ik u een heerlijk beeld tonen van de opstanding van Christus. Kom hier eens kijken hoe de oude slang zijn hiel vermorzelt!

			“Hij sterft! De Vriend van zondaren sterft,
en de dochters van Salem wenen.”


			Hij werd in doeken gewonden en in Zijn graf gelegd. Daar sliep Hij drie dagen en nachten. Op de eerste dag van de week verrees Hij uit de dood. De banden van de dood konden Hem niet houden en Zijn vlees is niet vergaan. Ook was Zijn ziel niet in het dodenrijk. Hij was tevergeefs in doeken gewonden. Hij maakte ze Zelf los, en door Zijn eigen kracht rolde Hij ze netjes op en legde ze aan de kant. Tevergeefs waren de steen en het zegel. De engel verscheen en rolde de steen weg en de Zaligmaker kwam naar buiten. Tevergeefs waren de wachten. Vol vrees vluchtten ze weg. Hij verrees als Overwinnaar van de dood, de Eersteling van degenen die ontslapen zijn. Door Zijn eigen kracht en macht kwam Hij weer tot leven. Ik zie dat in de gemeente een aantal mensen het rouwkleed draagt. U hebt een van uw dierbaarste familieleden verloren. Er zijn ongetwijfeld ook anderen die voortdurend angst hebben voor de dood. Uw hele leven wordt beheerst door de gedachte aan het zuchten en de doodsstrijd van mensen die de rivier de Jordaan naderen. Kom, kom toch, ik smeek het u, wenende en bange mensen, zie, Jezus Christus is verrezen! Bedenk dat dit een geweldige waarheid is. “Nu is Christus verrezen uit de doden, en de Eersteling geworden van hen die ontslapen zijn.” Een lied verwoordt het zo:

			“What though our inbred sins require
Our flesh to see the dust,
Yet as the Lord our Saviour rose,
So all His followers must.”

			Wanneer u weduwe bent, huil dan niet meer om uw man, wanneer hij gestorven is in Jezus. Zie op de Meester. Hij is verrezen uit de doden. Hij is geen spook. In het bijzijn van Zijn discipelen eet Hij een stuk geroosterde vis en een gedeelte van een honingraat. Hij is geen geest, want Hij zegt: “Raak Mij aan en ziet; want een geest heeft geen vlees en benen, gelijk gij ziet dat Ik heb.” Dat was een echte opstanding. Daarom moet u leren, geliefden, wanneer u huilt, om uw verdriet te bedwingen, want uw geliefden zullen eens weer leven. Niet alleen hun geest, maar ook hun lichaam.

			O! bedenk eens dat de worm uw kinderen niet heeft opgegeten, en uw vrienden, uw man, uw vader, uw oude ouders. Het is waar, het lijkt of de wormen hen verteerd hebben. Maar de worm is immers slechts een filter waardoor ons arme vuile vlees moet gaan? In een oogwenk zullen we verrijzen als onvergankelijken bij het geluid van de bazuin, en de levenden zullen veranderd worden. U zult weer in de ogen kunnen kijken die nu gesloten zijn. U zult de hand weer kunnen vastpakken die nu levenloos omlaag viel. U zult de lippen weer kussen die nu steenkoud zijn en wit, en u zult de stem weer horen die nu in het graf verstomd is. Ze zullen weer leven. U die bang bent voor de dood, waarom bent u bang om te sterven? Jezus stierf voor u en Hij ging door de ijzeren poorten, en zoals Hij u voorgegaan is, zo zal Hij komen om u te ontmoeten. Jezus leeft, Hij kan het doodsbed zo zacht laten lijken als donzen kussens. Waarom zou u wenen? Jezus is uit de doden verrezen, en u zult verrijzen. Heb dan goede moed en geloof. U bent niet verloren wanneer u in het graf wordt gelegd. U bent alleen maar het zaad dat gestrooid wordt om te ontkiemen tot de eeuwige oogst. Uw geest gaat naar God. Uw lichaam slaapt een tijd en wordt weer tot leven gebracht in het eeuwige leven. Het kan alleen weer tot leven worden gebracht wanneer het eerst gestorven is. Maar als het gestorven is, zal het nieuw leven ontvangen, het zal niet worden vernietigd. “Zij zagen op Hem, en straalden van vreugde.” O! Wat is dat kostbaar om naar te kijken – een verrezen Zaligmaker. Er gaat niets boven een waar zicht op de opstanding van Jezus Christus uit de doden. Dan hebben we geen vrienden verloren, dan zijn ze ons voorgegaan. Wij zullen niet sterven, het lijkt wel alsof, maar we zullen leven, want er staat geschreven:

			
“He lives to die; he dies to live;
He lives to die no more.”

Laat dat het lot zijn van ons allen! Zo kort mogelijk wil ik u uitnodigen om te zien op Jezus Christus die opvaart naar de Hemel.

			Na veertig dagen neemt Hij Zijn discipelen mee naar de heuvel. Terwijl Hij met hen spreekt, stijgt Hij plotseling op. Hij wordt van hen gescheiden, en een wolk ontvangt Hem in heerlijkheid. Misschien mag ik even dichterlijk worden als ik het beeld probeer te beschrijven nadat Hij opvoer in de wolken. De engelen kwamen uit de hemel:

			“They brought His chariot from on high
To bear Him to His throne;
Clapped their triumphant wings and cried,
The glorious work is done.”

			Ik twijfel er niet aan dat Hij met onvergelijkelijke triomf de heuvel vol heerlijkheid opging en naar de hemelstad ging. Bij het naderen van de portalen van die geweldige hemelstad riepen de engelen: “Heft uw hoofden op, gij poorten; en verheft u, gij eeuwige deuren.” De verheerlijkte geesten riepen vanuit brandende vestingen: “Wie is deze Koning der ere – wie?” En het antwoord klonk: “De Heere, sterk en geweldig, de Heere, geweldig in de strijd. De Heere der heirscharen, Die is de Koning der ere.” Dan zingen degenen die op de muren zijn samen met degenen die bij de wagen lopen nogmaals het lied. Een machtige zee van muziek, die zo met haar golven slaat tegen de hemelpoorten dat ze wel open moeten gaan, klinkt: “Heft uw hoofden op, gij poorten, en verheft u, gij eeuwige deuren, opdat Koning der ere inga!” En toen ging Hij naar binnen. De engelenscharen wierpen hun kronen voor Zijn voeten. Degenen die door Zijn bloed gewassen waren, kwamen naar voren om Hem te ontmoeten. Ze wierpen Hem geen rozen toe, zoals wij dat doen als er overwinnaars in de straat zijn, maar ze wierpen onsterfelijke bloemen, een onvergankelijk eerbetoon. En steeds weer klonk er in de hemel dit lied: “Voor Hem die ons heeft liefgehad, en onze zonden heeft gewassen in Zijn bloed, en ons tot koningen en priesters heeft gemaakt voor God Zijn Vader, Hem zij de glorie voor eeuwig en altoos.” En al de heiligen en de engelen zeiden: “Amen.”

			Nu dan christen, hier is uw troost. Jezus Christus heeft overwonnen en Hij is opgevaren naar Zijn glorietroon. U vecht nu wel en u worstelt met geestelijke vijanden, niet van vlees en bloed, maar met machten en overheden. U bent in oorlog en het kan zijn dat de vijand u zwaar belaagt, zodat u bijna bent gevallen. Het is nog een wonder dat u de strijd niet de rug hebt toegekeerd, want u bent vaak bang geweest dat u zou moeten vluchten als een lafaard. Wees toch niet bevreesd, uw Meester was meer dan een overwinnaar, en dat zult u ook zijn. De dag nadert waarop u met minder pracht dan Hij, maar wel net zo groots, door die gezegende poorten zult gaan. De engelen zullen u ontmoeten in de stroom wanneer u sterft, en als uw bloed verkoelt door de koude stroom, zal uw hart verwarmd worden door een andere stroom, een stroom van licht en warmte door de grote fontein van alle vreugde. U zult staan aan de overkant van de Doodsjordaan en de engelen zullen u ontmoeten, gekleed in smetteloze klederen. Zij zullen u begeleiden op de heuvel vol licht en zullen zingen tot lof van Jezus en u begroeten als een trofee van Zijn macht. Wanneer u de hemelpoorten binnengaat, zult u Christus, uw Meester, ontmoeten, en Hij zal tot u zeggen: “Goed gedaan, gij goede en getrouwe dienstknecht, kom binnen in de vreugde uws Heeren.” Dan zult u ervaren dat u deelt in Zijn overwinning, zoals u ook eens deelde in Zijn strijd en Zijn oorlog. Vecht door, christen, uw glorierijke Aanvoerder heeft een grote overwinning behaald. Een vlag die nooit bevlekt is geweest met de nederlaag, hoewel hij vaak gedoopt werd in het bloed van de gevallenen.

			Nogmaals, zie op Hem, en u zult stralen van vreugde.

			Kijk, daar zit Hij in de hemel. Hij heeft de gevangenen gevankelijk weggevoerd, en nu zit Hij aan de rechterhand van God, om voor eeuwig voor ons te bemiddelen. Kunt u Hem vandaag in geloof aanschouwen? Hij staat met uitgestrekte armen, zoals vroeger de grote hogepriester. Er is majesteit in Zijn houding. Hij is geen onderdanige kruiperige smekeling. Hij slaat zich niet op de borst en Hij slaat Zijn ogen ook niet neer, maar Hij pleit met gezag, op de troon verheven in glorie. Op Zijn hoofd draagt Hij de blinkende mijter van Zijn priesterschap. Op Zijn borst glinsteren de kostbare stenen waarop de namen van Zijn uitverkorenen voor eeuwig staan ingegraveerd. Hoort u Hem pleiten? Hoort u niet wat dat is? Is dat niet uw gebed dat Hij noemt voor de troon? Het gebed dat u vanmorgen uitsprak voor u naar het huis van God kwam, brengt Christus nu voor de troon van de Vader. Uw bede: “Heb medelijden en heb genade”, spreekt Hij hier uit. Hij is het Altaar en de Priester en met Zijn eigen offer bewierookt Hij onze gebeden. Toch kan het zijn dat u vele malen in gebed bent geweest en geen antwoord kreeg. Arme wenende smekeling, u zocht de Heere en Hij heeft u niet gehoord, of in ieder geval u niet zo geantwoord dat u verlichting vond. U hebt tot Hem geroepen, maar de hemel leek wel van koper, en Hij sloot uw gebed buiten. U bent vol donkerheid en zwaarmoedigheid, maar “zie op Hem, en u zult stralen van vreugde.” U kunt het niet redden, maar Hij wel! Al blijft uw bemiddeling onopgemerkt, die van Hem kan niet over het hoofd worden gezien. Al Zijn uw gebeden als water dat over een rots stroomt en niet verzameld kan worden, Zijn gebeden zijn zo niet. Hij is de Zoon van God, Hij pleit en moet zegevieren. God kan Zijn eigen Zoon niet weigeren waar Hij nu om vraagt, omdat Hij die genade eens gekocht heeft met Zijn bloed. O! heb goede moed, blijf volhouden met uw smeken. Zie op Hem, en u zult stralen van vreugde.

			Ten slotte zijn er hier mensen die moe zijn van het lawaai van deze wereld, van de onrust en de verdorvenheid.

			Heel uw leven lang vecht u al tegen de macht van de zonde, en het lijkt wel alsof al uw inspanningen vruchteloos zijn gebleven. De pilaren van de hel staan nog net zo stevig als altijd, en het zwarte paleis van het kwaad ligt nog niet in puin. U hebt het voor uw idee, met alle macht van God, bestormd met uw gebeden. En toch zondigt de wereld nog steeds, stroomt er nog steeds bloed door de rivieren, worden de hoogten nog geschonden door wellustige dansen en is het oor vervuild door een schunnig lied en gevloek. God wordt niet geëerd. De mens is nog boosaardig. Misschien zegt u wel: “We vechten tevergeefs, we hebben een taak op ons genomen die we niet kunnen volbrengen. De koninkrijken van deze wereld kunnen nooit koninkrijken worden van onze Heere en van Christus.” Kom, christen, zie op Hem, en u zult stralen van vreugde. Zie Hij komt, Hij komt spoedig! Wat Hij in zesduizend jaar niet gedaan heeft, kan Hij in een ogenblik doen. Zie! Hij komt, Hij komt om te regeren. Wij kunnen wel proberen Zijn troon te bouwen, maar het zal ons niet lukken. Wanneer Hij komt, zal Hij Zijn troon Zelf bouwen, op stevige pilaren van licht. Hij zal zitten en oordelen in Jeruzalem, tussen Zijn heiligen, vol glorie.

			Misschien komt Christus vandaag wel, terwijl wij hier bijeen zijn. “Want van die dag en dat uur weet niemand, zelfs de engelen in de hemel niet.” Christus Jezus zou terwijl ik spreek kunnen verschijnen op de wolken vol heerlijkheid. We hebben geen reden om te raden naar de tijd van Zijn wederkomst. Hij zal komen als een dief in de nacht. Of dat bij het gekraai van de haan zal zijn, of midden op de dag, of ‘s nachts, daar moeten wij maar niet naar raden. Dat is voor ons volslagen onbekend, alle profetieën van mensen ten spijt. Niemand weet er iets van, behalve dat het staat te gebeuren. Ik hoop van ganser harte dat Hij komt tijdens mijn leven. Misschien is een van u er wel bij! Wat een heerlijke hoop! Wij zullen veranderd worden. Het kan zijn dat Hij nu wederkomt en dat wij samen met de Heere in de lucht op zullen stijgen en zo voor eeuwig met Hem zullen zijn. Maar wanneer u sterft, Christen, dan is dit uw hoop: Ik zal wederkomen, en u zult bij Mij zijn, zodat waar Ik ben, gij ook zult zijn. Uw taak is: “Zo waakt dan, want op een tijd waarvan gij niet weet zal de Zoon des mensen wederkomen.” Ik zal doorwerken, want Christus staat voor de deur! Ik blijf zwoegen, want mijn Meester komt en Hij heeft Zijn loon bij zich en Zijn werk wacht op Hem, namelijk om ieder mens te belonen naar zijn werk. Ik zal er niet wanhopig bij gaan liggen, want de bazuin klinkt al. Ik hoor het gestamp al van het overwinningsleger. Het zou kunnen zijn dat de laatste machtige helden van God al in deze wereld geboren zijn. Het uur van deze opleving is het keerpunt in de strijd. Het gevecht is hevig geweest, de strijd heet en fel, maar de overwinningsbazuin begint te klinken, de engel zet hem al aan de mond. De eerste klanken zijn al gehoord van over de zee, en we zullen het weer horen. En als we het niet in onze dagen horen, dan is er toch de hoop. Hij komt, Hij komt, en ieder oog zal Hem zien, en degenen die Hem gekruisigd hebben zullen wenen en klagen voor Hem, maar de rechtvaardige zal zich verheugen en Hem verheerlijken. Zij zagen op Hem, en straalden van vreugde.

			Ik heb eens een preek in Exeter Hall besloten met deze drie woorden: “Jezus, Jezus, Jezus!” Dat ga ik vandaag denk ik weer doen, maar niet voor ik eerst iets gezegd heb tot die ene verloren ziel die daar staat en zich afvraagt of er genade voor hem is. Hij zegt: “U zegt dat nu wel, meneer, “Zie op Jezus”, maar veronderstel dat ik niet kan zien? Als ik blind ben, wat dan?” O! mijn arme broeder, draai uw rusteloze ogen naar het kruis, en dat licht dat de zienden laat stralen van vreugde zal ook het zicht geven aan de blinden. Wanneer u dat nu niet kunt geloven, blijf er dan over nadenken, blijf het overwegen, en dat zal u helpen om te geloven. Jezus vraagt niets van u. Hij smeekt u om te geloven dat Hij voor uw zonden stierf. Wanneer u denkt dat u verloren bent, schuldige zondaar, alles wat Hij vraagt is dat u in Hem gelooft. Dat betekent Hem vertrouwen. Is het niet weinig wat Hij vraagt? Toch is het veel meer dan wij bereid zijn te geven, als de Geest ons niet gewillig maakt. Kom, werp u op Hem. Pleit op Zijn belofte. Het is zinken of zwemmen, vertrouw op Hem, en u weet niet half wat een vreugde u zult ervaren vanaf het ogenblik dat u in Hem gelooft. Vorige week was u zo onder de indruk van de preek, en bent u de rest van de week weer onrustig geweest? Dan hoop ik dat ik u nu een goede boodschap heb gebracht, tot uw troost. “Zie op Mij, en u zult behouden worden, alle gij einden der aarde”, zei Christus, “want Ik ben God en buiten Mij is er geen ander god.” Kijk nu toch, en al ziende zult u leven. Ga dan heen als gezegenden, en denk aan die Ene Die wij liefhebben: “Jezus, Jezus, Jezus!”

			Amen

			Liefde tot Jezus

			U, Die mijn ziel liefheeft.” Hooglied 1:7

			Het leven van een christen wordt soms met een offer vergeleken. Nederigheid vormt daarvan de grondslag voor het altaar. Het gebed zorgt voor de onbehouwen stenen en stapelt die een voor een op. Berouw vult de greppel rond het altaar met water. Gehoorzaamheid legt het hout op zijn plek. Geloof pleit voor de vreze des Heeren en plaatst het slachtoffer op het altaar. Maar dan ontbreekt er nog iets, want waar is het vuur? Liefde, liefde alleen kan het offer voltooien door voor het noodzakelijke vuur uit de hemel te zorgen. Wat we ook tekortkomen in onze vroomheid, het is noodzakelijk dat we in Christus geloven, en net zo nodig is het dat we Hem liefhebben. Het hart dat verstoken is van oprechte liefde tot Jezus is zeker dood in zonden en misdaden. Wanneer iemand durft te beweren dat hij in Christus gelooft, maar geen liefde voor Hem voelt, dan durven wij net zo stellig te beweren dat zijn geloof ijdel is. Misschien is een tekort aan liefde wel het grootste probleem voor het geloof in deze tijd. Soms kijk ik zo eens naar de wereld in het algemeen, en de Kerk daarin, en dan ben ik geneigd te denken dat de Kerk wel licht heeft, maar geen vuur. Er is wel enige mate van waar geloof, heldere kennis en daarnaast nog veel kostbaars, maar het ontbreekt in grote mate aan die vlammende liefde waarmee ze eerst als een reine maagd met Christus wandelde door het vuur van martelaarschap. Toen toonde ze Hem haar reine onuitblusbare liefde in de catacombe van de stad en de grotten van de rots. De sneeuw van de Alpen zou de maagd kunnen overtuigen van de zuiverheid van de liefde van de heiligen. De rode vlek gaf aan dat er bloed vergoten was om onze bloedende Heere te verdedigen. Bloed vergoten voor Hem Die ze “beminnen zonder ophouden”, hoewel ze Zijn gezicht nooit gezien hebben.

			Ik heb vanmorgen de aangename taak om uw gedachten wat door elkaar te schudden, zodat u als deel van Christus’ Kerk ook iets van liefde voor Hem in uw hart zult voelen. Dan kunt u Hem misschien niet meer alleen aanspreken met “U, op Wie ik vertrouw”, maar met “U, Die ik liefheb.” Afgelopen zondag hebben we gewijd aan het eenvoudige geloof, dat weet u vast nog wel. We hebben geprobeerd het Evangelie te preken voor goddelozen. Nu wijden we ons aan de zuivere, door de Geest geïnspireerde vlam van de liefde.

			Al kijkend naar mijn tekst zal ik tot de volgende punten komen. Ten eerste zullen we luisteren naar de welsprekendheid van de mond zoals we het hier lezen in deze woorden: “Gy, Die mijn ziel liefheeft.” Vervolgens kijken we naar de logica van het hart die ons rechtvaardigt om een dergelijke naam aan Christus te geven. Ten slotte komt in de derde plaats iets dat welsprekendheid of logica overtreft, de volkomen toepassing in het dagelijks leven. Ik bid dat we in staat zullen zijn voortdurend door onze daden te bewijzen dat het werkelijk Jezus Christus is Die we liefhebben.

			1. Ten eerste moet de liefdevolle titel van onze tekst dus bekeken worden als uitdrukking van welsprekendheid van de mond. De tekst noemt Christus: “U, Die mijn ziel liefheeft.” We zullen deze titel eens ontleden.

			Een van de eerste dingen die ons zullen raken wanneer we ernaar kijken, is de werkelijkheid van de liefde die hier wordt uitgesproken. Werkelijkheid, zeg ik, en dan bedoel ik werkelijk niet als een tegenstelling van leugen of verzinsel, maar als contrast ten opzichte van wat schaduwachtig en onduidelijk is. Merkt u niet dat de echtgenote hier spreekt van Christus alsof het iemand is van wie ze echt weet dat Hij bestaat. Niet als iets abstracts, maar als een echte persoon. “U, Die mijn ziel liefheeft.” Dat lijken wel woorden van iemand die Hem aan haar hart drukt, die Hem met haar ogen ziet en Zijn spoor met haar voeten volgt. Iemand die weet dat Hij bestaat en dat Hij de liefde die Hem zo ijverig zoekt ook zal belonen. Broeders en zusters, er is vaak een groot tekort aan liefde van ons voor Jezus. We beseffen niet dat het de persoon van Christus is. We denken over Christus en we houden van het beeld dat we ons van Hem gevormd hebben. Hoe weinig christenen beschouwen hun Heere als een levensecht persoon als wijzelf zijn. Volkomen mens, een Man Die kon lijden. Een Man Die kon sterven, werkelijk van vlees en bloed. Waarlijk God, zo werkelijk alsof wij Hem in onze gedachten zouden kunnen omvatten. We willen een werkelijke Christus Die meer gepreekt wordt en meer volkomen liefgehad wordt door de kerk. Onze liefde schiet tekort omdat Christus voor ons niet zo werkelijk is als Hij voor de Vroege Kerk was. De Vroege Kerk preekte geen leer, ze preekte Christus. Ze hoefde maar weinig te vertellen van de waarheid over Christus. Het was Christus Zelf, Zijn handen, Zijn voeten, Zijn zijde, Zijn ogen, Zijn hoofd, Zijn doornenkroon, de spons, de edik, de nagels. Geef me maar liever de Christus van Maria Magdalena dan de Christus van kritische theologen. Geef mij liever het gewonde goddelijke lichaam dan het degelijke solide systeem van de theologie. Laat me eens uitleggen wat ik bedoel.

			Stel dat een kind bij zijn moeder is weggehaald en u zou proberen in dat kind een liefde voor die ouder te kweken door voortdurend een beeld van die moeder te beschrijven en te doen alsof dat de verhouding van moeder tot kind zou zijn. Mijn beste vrienden, het zou nog een moeilijke taak zijn om dat kind de echte ware liefde bij te brengen die het zou moeten voelen voor degene die hem gebaard heeft. Maar geef dat kind een moeder, en laat die hem aan de borst drukken en voeden vanuit haar hart. Laat hem die moeder zien en voelen en die kleine armpjes om de nek van die moeder slaan, en dan is het helemaal niet moeilijk om het van zijn moeder te laten houden. Zo is het ook met een christen. Wij willen Christus. Niet een abstracte leerstellig afgeschilderde Christus, maar een werkelijke Christus. Al preek ik vele jaren en probeer ik u de liefde tot Christus in te prenten, pas als u kunt voelen dat Hij een echt mens is, werkelijk tegenwoordig, en dat u met Hem mag spreken en Hem mag vertellen wat u nodig heeft, dan pas kunt u hartelijke liefde voelen zoals in de tekst, zodat u kunt zeggen: “U, Die mijn ziel liefheeft.” Ik wil u laten voelen, christenen, dat uw liefde voor Christus niet alleen een vrome genegenheid is. Net zoals u van uw vrouw houdt of van uw kind, of uw ouders, zo moet u Christus liefhebben. Hoewel uw liefde voor Hem uit een beter hout gesneden is, van een hogere orde, is zij net zo werkelijk als de wat meer aardse liefde.

			Nog een ander beeld. In Italië woedt een oorlog om vrijheid. De gedachte aan vrijheid alleen al geeft de soldaat moed. De gedachte aan een held maakt van een man al een held. Stel dat ik midden in dat leger zou gaan staan om hun te vertellen hoe ze helden moeten zijn en wat een dappere mannen ze zouden zijn wanneer ze voor de vrijheid zouden vechten. Mijn beste vrienden, de beste welsprekendheid zou maar weinig macht hebben. Maar als je tussen die mannen Garibaldi zou zetten, het grote voorbeeld van een held, die wel een oude Romein lijkt die uit het graf is opgestaan, dan zien ze voor zich wat vrijheid betekent en wat ze door moed kunnen bereiken en wat het heldendom kan doen. Daar staat hij, en aangemoedigd door zijn werkelijke aanwezigheid worden hun armen sterk, hun zwaarden scherp. Ze storten zich meteen in de strijd. Door zijn aanwezigheid is de overwinning zeker, want door hem beseffen ze wat een mens dapper en sterk maakt. Zo moet de Kerk de werkelijke Christus in haar midden voelen en zien. Niet het idee van onbaatzuchtigheid of toewijding of heiliging zal de Kerk ooit machtig maken. Er moet de gedachte zijn van vleeswording, versterkt in de persoon van een werkelijk bestaande Christus in het kamp van de vijanden van de Heere. Ik bid voor u, en bidt u maar voor mij, dat we allen een werkelijke liefde voor Christus mogen hebben, zodat we Hem kunnen aanspreken als “U, Die mijn ziel liefheeft.”

			Bekijk de tekst nog eens en dan zult u vast nog iets anders opmerken. De Kerk spreekt in de uitdrukking die ze gebruikt over Christus niet alleen van het werkelijk worden van Zijn aanwezigheid maar ook vol vaste zekerheid over haar eigen liefde. Velen van u die werkelijk Christus liefhebben, gaan zelden verder dan te zeggen: “U Die mijn ziel verlangt om lief te hebben, ik hoop dat ik U liefheb!” Deze zin zegt dat helemaal niet. Deze manier van aanspreken heeft geen spoor van twijfel of vrees: “U, Die mijn ziel liefheeft!” Is het niet heerlijk wanneer een kind van God weet dat hij Christus liefheeft? Dan kan hij bewust spreken en satan kan hem met al zijn redeneringen niet uit het veld slaan. Met de hand op het hart kan hij pleiten op Jezus en zeggen: “Heere, U weet alle dingen, U weet dat ik U liefheb.” Is dat geen heerlijke gedachte? Of liever gezegd, als ik de vraag omdraai, is het niet vreselijk triest wanneer we zonder die verzekerde liefde spreken van Jezus? O, broeders en zusters, soms raakt zelfs het meest liefdevolle hart aan het twijfelen of de liefde er echt is, omdat het zo intens en oprecht liefheeft. Dat zijn dan wel tijden van ellende, perioden van beproeving, nachten vol smart. Wie werkelijk Christus liefheeft, zal zich nooit slaap gunnen zolang hij twijfelt of zijn hart wel aan Jezus toebehoort. “Nee”, zegt hij, “deze zaak is te kostbaar voor me, ik moet weten of ik het bezit of niet. Dit is zo wezenlijk belangrijk dat ik het niet op een ”misschientje” kan gooien, alsof het een willekeurig iets is. Nee, ik moet weten of ik mijn Heere liefheb of niet, of ik de Zijne ben of niet.”

			Mocht ik vanmorgen iemand aanspreken die vreest dat hij Christus niet liefheeft, en daar wel op hoopt, dan smeek ik u, mijn beste vriend, wees niet gerust tot u op de rots staat en tot u er helemaal zeker van bent dat u werkelijk Christus liefhebt. Stelt u zich eens voor dat een van de apostelen tegen Christus zou zeggen dat hij dacht dat hij Hem liefhad. Denkt u het zich eens in dat uw echtgenote tegen u zou zeggen dat ze hoopte dat ze van u hield. Als uw kind op uw knie eens zou zeggen: “Vader, soms denk ik dat ik van u houd.” Het zou wel heel erg onder de maat zijn om dat tegen u te zeggen! Het kind zou haast net zo goed kunnen zeggen: “Ik haat u.” Iemand waar ik zo goed mogelijk voor zorg, of de vrouw die in mijn armen ligt, die laat me toch niet in het onzekere als het om liefde gaat? God verhoede dat we ooit zoiets in ons dagelijks leven zouden meemaken! Hoe kan het dan dat we dat in onze vroomheid wel toelaten? Is dat geen ziekelijke sentimentele vroomheid? Is het geen zieke, ja zelfs dodelijke toestand van het hart wanneer we daarmee tevreden zijn? Nee, we moeten pas tevreden zijn wanneer we door het werk van de Heilige Geest vast en zeker weten en zonder stamelen kunnen zeggen: “U, Die mijn ziel liefheeft.”

			Er is nog iets anders dat al onze aandacht waard is. De Kerk, de echt­genote, spreekt zo over haar Heere en leidt zo onze gedachten niet alleen naar haar vertrouwen in de liefde, maar ook naar het unieke van haar gevoelens voor Christus. Ze heeft niet twee geliefden, maar één. Ze heeft er maar één waar haar hart naar uitgaat. Al haar genegenheid is gebundeld tot die ene liefde, en die bundel van mirre en specerijen heeft ze op Christus geworpen. Hij is voor haar “gans begeerlijk.” Voor de zon van haar hart heeft ze een brandglas gezet, waardoor al haar liefde tot één brandpunt komt en met alle hitte en gloed op Christus Jezus gericht is. Haar hart, dat eens was als een fontein waaruit vele stromen vloeiden, heeft nu maar één kanaal voor het water. Alle andere stromingen heeft ze dichtgestopt en de andere pijpen heeft ze verwijderd, zodat nu een sterke stroom naar Hem toe loopt, en naar Hem alleen. De Kerk is hier in de tekst niet een aanbidder van God en van Baäl. Ze is geen opportunist, die elke gelegenheid benut. Ze is geen hoer, die voor iedereen de deur openzet. Nee, ze is zuiver, ze ziet niemand dan Christus. Ze begeert alleen haar gekruisigde Heer.

			De vrouw van een edele Pers was eens uitgenodigd om bij het bruiloftsfeest van koning Cyrus te zijn. Haar man vroeg vrolijk toen ze terugkwam of ze de koninklijke bruidegom geen zeer edel man vond. Haar antwoord was: “Ik zou het niet weten, want ik zag zozeer mijn man voor me, dat ik daarnaast voor niemand oog had. Ik heb alleen de schoonheid van mijn man gezien.” Als u dus de christen uit onze tekst vraagt: “Vindt u die of die niet knap?” Dan antwoordt ze: “Nee, mijn ogen waren volledig gericht op Christus. Mijn hart is zo vol van Hem dat ik niet zou kunnen zeggen of er nog ergens een knap persoon was. Alle schoonheid en liefelijkheid is in Hem.”

			Sir Walter Raleigh zei altijd: “Als alle verhalen over tirannen, wreedheid, bloed, lust en schande vergeten zouden zijn, dan zouden ze weer herschreven kunnen worden uit het leven van Henry VIII.” Het tegenovergestelde zou ik willen zeggen: “Als al de goedheid, liefde, vriendelijkheid en trouw die er ooit bestaan hebben, uitgewist zouden kunnen worden, dan zouden ze kunnen worden herschreven uit het levensverhaal van Christus.” Voor de christen is Christus de enige Die ze liefheeft. Ze heeft maar één enkel doel, niet twee aanbidders. Ze spreekt van Hem als van Degene aan wie ze haar hele hart heeft gegeven: “U, Die mijn ziel liefheeft!”

			Kom broeders en zusters, hebben wij Christus ook op die wijze lief? Houden we zo veel van Hem dat we kunnen zeggen: “Vergeleken met onze liefde voor Jezus is alle andere liefde niets.”? We hebben onze dierbaren hier op aarde, onze familie. Natuurlijk houden we van hen, anders zouden we nog minder zijn dan de beesten. Maar er zijn mensen die kunnen zeggen: “Wij hebben Christus lief boven onze man of vrouw, broer of zus.” Soms denken we dat we net als St. Jerome zouden kunnen zeggen: “Als Christus me zou vragen deze weg te gaan, terwijl mijn moeder bij me aandrong om een andere weg te gaan en mijn vader me in de weg stond en me met tranen in zijn ogen smeekte om niet te gaan en mijn kinderen aan mijn jas trokken om me een andere kant op te trekken, dan zou ik ze allemaal aan de kant moeten duwen, want ik moet Christus volgen.” We kunnen niet zeggen van wie we het meest houden tot er ergens een botsing is geweest. Als we een keuze moeten maken tussen de liefde van stervelingen die het ene van ons vraagt en de liefde van Christus die het tegenovergestelde vraagt, dan pas weten we van wie we het meest houden.

			Het waren harde tijden voor de martelaren. Denk eens aan die beste man, de heer Nicholas Ferrar. Hij was vader van twaalf kinderen, allemaal nog jong. Op weg naar de brandstapel hadden zijn vijanden het zo geregeld dat zijn vrouw hem zou ontmoeten met al die kleine kinderen. Ze had ze op een rij laten knielen langs de kant van de weg. Zijn vijanden hadden verwacht dat hij nu vast en zeker zijn woorden zou herroepen, om ter wille van zijn lieve kinderen te proberen zijn leven te redden. Maar nee! Hij heeft ze allemaal opgegeven voor God, en hij kon ze aan God toevertrouwen. Hij kon geen kwaad doen, zelfs niet voor deze kleine kuikentjes door ze onder zijn vleugels te nemen en ze te koesteren onder zijn veren. Hij drukte ze een voor een tegen zijn borst, en keek, en keek nog eens. Het behaagde de Heere woorden in de mond van zijn vrouw en kinderen te leggen die hem bemoedigden. Voor de vader bij hen vandaan ging, hadden die kinderen hem gezegd dat hij moedig voor Christus Jezus moest sterven.

			Ja mensen, wij moeten net zo’n liefde voor Christus voelen, ongeëvenaarde liefde. Het is als een overstroming. Bij elke vloed komt het water hoog op de kust, maar bij een overstroming komt het helemaal tot aan de rotsen en slaat ertegen en vult onze ziel tot aan de rand. Ik bid God dat we zo’n liefde voor Christus zullen leren kennen.

			Verder wil ik nog één bloem met u plukken. De tekst zegt ons niet alleen iets over de werkelijkheid, de verzekerdheid en het unieke, maar ook iets over de voortdurendheid. “U, Die mijn ziel liefheeft.” Niet gisteren liefhad of zal misschien morgen beginnen lief te krijgen, maar “U, Die mijn ziel liefheeft.” “U, Die ik heb liefgehad sinds ik U ken. U lief te hebben is even nodig voor me als mijn levensadem.” De ware christen is iemand die Christus voorgoed liefheeft. Hij speelt geen diefje-met-verlos met Jezus door Hem de ene dag te omhelzen en vervolgens Delila te zoeken, die hem met haar toverkracht in de ban houdt. Nee, hij voelt dat hij een Nazireër van de Heere is. Hij kan en wil zichzelf niet bezoedelen met de zonde, op welke tijd of plaats ook. Liefde voor Christus in het hart van een gelovige is als de liefde van de duif voor zijn maatje. Als de ene duif sterft, kan de andere nooit met een andere duif paren, maar blijft stil in haar til zitten en zucht en rouwt tot ze ook dood gaat. Zo moet het met een christen zijn. Zonder Christus zou hij sterven, want zijn hart is het eigendom van Christus geworden. Dus wanneer Christus er niet zou zijn, zou er geen liefde kunnen zijn. Zonder hart zou de mens doodgaan. Het hart is toch het wezenlijke deel van het lichaam. Is zo de liefde niet wezenlijk voor de ziel? Toch zijn er mensen die beweren dat ze de Meester liefhebben, terwijl ze alleen bij vlagen met Hem wandelen en verder hun eigen weg gaan. Zoals Dina in de tenten van de Sichemieten. Pas toch op, u die twee echtgenoten wilt hebben. Mijn Meester zal nooit een gedeelde echtgenoot willen zijn. Hij wil niet uw halve hart. Mijn Meester is vol mededogen, zeer teder, maar Hij heeft een te edele geest om zichzelf mede-eigenaar van een koninkrijk te laten zijn.

			Canute, de Deense koning, kon Engeland delen met Edmund de IJzervreter omdat hij niet het hele land kon innemen. Mijn Heere wil alles of niets van u. Hij wil helemaal in u heersen en anders wil Hij geen voet zetten op de aarde van uw hart. Hij is nog nooit een gedeeltelijke eigenaar geweest van het hart en Hij zal Zich nu ook niet tot zoiets verlagen. Wat zegt de oude puritein? “Een hart is maar zo’n klein ding, het is nauwelijks genoeg als ontbijt voor een havik, en u zegt dat het te groot is voor Christus om helemaal te bezitten.” Nee, geef het Hem maar helemaal. Het is maar klein als je het op waarde weegt en heel nietig ten opzichte van Zijn liefelijkheid. Geef het Hem helemaal. Laat uw ongedeelde hart, uw volledige toegenegenheid, voortdurend, elk ogenblik, voor Hem zijn.

			“Can ye cleave to your Lord? Can ye cleave to your Lord,
When the many turn aside?
Can ye witness He hath the living Word,
And none upon earth beside!

			And can ye endure with the Virgin band,
The lowly and pure in heart,
Who, whithersoever their Lamb doth lead,
From His footsteps ne’er depart?
Do ye answer: “We can?” Do ye answer: “We can,
Through His love’s constraining power?”
But ah, remember the flesh is weak,
And will shrink in the trial hour?
Yet yield to His love, who round you now,
The bands of His a man would cast;
The cords of His love, who was given for you,
To the altar binding you fast.”

			Laat dat uw levenslot zijn, om voortdurend in Hem te blijven, Die u heeft liefgehad.

			Ik wil nog één opmerking maken. Het kan zijn dat ik u vermoei door te proberen de leer van de liefde zo te ontrafelen. In onze tekst ziet u heel duidelijk een vurige liefde. De echtgenote zegt van Christus: “U, Die mijn ziel liefheeft.” Ze bedoelt niet dat ze Hem een beetje liefheeft, met gewone liefde, maar ze houdt van Hem in de diepere betekenis van het woord. O, christelijke mannen en vrouwen, ik vrees dat er duizenden zijn die nooit de betekenis van dit woord ”liefde” voor Christus gekend hebben. Ze kenden het wel als het om sterfelijke mensen gaat. Ze hebben de gloed gevoeld en gezien hoe alle kracht van hun lichaam en ziel erdoor in beslag genomen werd. Ze hebben niet die gevoelens gehad voor Christus. Ik weet dat u over Hem kunt preken, maar hebt u Hem ook lief? U kunt wel bidden tot Hem, maar hebt u Hem lief? U vertrouwt Hem, althans dat denkt u, maar hebt u Hem lief? Is er een liefde voor Jezus in uw hart, zoals bij die echtgenote toen ze kon zeggen: “Hij kusse mij met de kussen Zijns monds: want Uw uitnemende liefde is beter dan wijn.” 

			“Nee,” zegt u, “dat is me wat te vrijpostig.” Dan ben ik bang dat u Hem niet liefhebt, want liefde is altijd vrijpostig. Het geloof staat wat op een afstand, want zijn blik is verlossend. Liefde komt dichtbij, ze moet kussen, ze moet omhelzen. Welnu, geliefden, soms heeft de christen zijn Heere zo lief dat zijn taal wat onbeduidend wordt voor de oren van anderen die die ervaring niet kennen. Liefde heeft een hemelse tong van zichzelf, en soms heb ik haar zo horen spreken dat de mond van wereldlingen ermee spotte. Men zei: “Die man raast en tiert, hij weet niet wat hij zegt.” Zo wordt de liefde vaak mystiek en spreekt in een mystieke taal, waar een buitenstaander niets van begrijpt. O, u zou de liefde eens moeten zien wanneer haar hart vol is van de tegenwoordigheid van haar Zaligmaker, als ze uit haar kamer komt! Dan lijkt ze wel op een reus die verkwikt is door nieuwe wijn. Ik heb haar moeilijkheden zien overwinnen, over hete vuren van bezoeking zien lopen en haar voeten zijn niet verschroeid. Ik heb gezien hoe ze haar speer ophief tegen tienduizenden, en ze heeft ze allemaal in één keer verslagen. Ik weet dat ze alles heeft opgegeven wat ze had. Ze heeft zich zelfs uitgekleed voor Christus. Toch leek ze alleen maar rijker te worden. Ze werd bedekt met versierselen terwijl ze zichzelf had ontdaan van haar tooi. Alles wilde ze opgeven voor haar Heere. Kent u deze liefde, broeders en zusters in Christus? Een aantal van u wel, dat weet ik, want daar heb ik bewijzen van gezien in uw leven. De rest van u kan het nog leren, om zo boven die lage staat van het grootste deel van de Kerk van tegenwoordig uit te stijgen. Sta toch op uit de moerassen en vennen van het lauwe laodicisme, en kom mee, al hoger tot de top van de berg. Daar zult u staan met uw voorhoofden badend in het zonlicht. Beneden u ziet u de aarde, met stormen onder uw voeten, wolken en donkerheid rollen beneden in de vallei, terwijl u praat met Christus, Die tot u spreekt vanuit de wolk. U wordt bijna opgenomen tot in de derde hemel, om daar met Hem te wonen.

			Hiermee heb ik geprobeerd u de welsprekendheid van de tekst uit te leggen: “U, Die mijn ziel liefheeft.”

			2. Nu wil ik verder gaan met de logica van het hart.

			Die ligt ten grondslag aan onze tekst. Mijn hart, waarom zou je Christus liefhebben? Met welk argument wil je jezelf rechtvaardigen? Vreemdelingen die me over Christus horen vertellen, zeggen: “Waarom zou je zo veel van je Zaligmaker houden?” Mijn hart, je kunt ze niet zo antwoorden dat ze Zijn lieflijkheid ook gaan zien, want ze zijn blind. Maar je kunt wel gerechtvaardigd worden voor degenen die ervan weten. Ongetwijfeld hebben de maagden Hem lief wanneer u hun zult vertellen waarom u van Hem houdt. Onze harten noemen als reden voor hun liefde in de eerste plaats: we hebben Hem lief vanwege Zijn oneindige lieflijkheid. Als er geen andere reden was, als Christus ons niet had gekocht met Zijn bloed, dan voelen we toch soms dat als we een nieuw hart zouden hebben, we van Hem moeten houden omdat Hij voor anderen is gestorven. Het geweldige geschenk dat ik kreeg door Zijn kruis en Zijn allerkostbaarste liefde moet altijd het diepste motief voor liefde zijn. “Wij hebben Hem lief, omdat Hij ons eerst heeft liefgehad.” Toch heb ik soms wel eens het gevoel dat afgezien van dat alles er zo’n schoonheid is in de aard van Christus, zo’n lieflijkheid in Zijn liefde, zo’n glorie in die zelfopoffering, dat je wel van Hem móét houden. Kan ik in Uw ogen kijken en niet getroffen worden door Uw liefde? Kan ik naar Uw hoofd kijken met de doornenkroon zonder in mijn hart die doornen te voelen? Kan ik de koorts van de dood zien zonder zelf in koortsachtige vurige liefde voor U te zijn? Het is onmogelijk om Christus te zien en Hem niet lief te hebben. U kunt niet in Zijn gezelschap zijn zonder direct te voelen dat u nauw verbonden bent met Hem. Kniel maar naast Hem in de hof van Gethsemané. Ik ben ervan overtuigd dat elke druppel bloed die op de grond valt een onweerstaanbare reden is waarom u Hem zoudt liefhebben. Hoor hoe Hij roept: “Mijn God, Mijn God, waarom hebt U Mij verlaten?” Dat heeft Hij verdragen uit liefde voor anderen. Dan moet u Hem toch wel liefhebben? Wanneer u ooit de geschiedenis van Mozes hebt gelezen, dan gelooft u dat hij een geweldig mens was. U bewondert hem en ziet tegen hem op zoals tegen een machtige reus uit de oude tijden. Toch voelt u in uw hart nooit een sprankje liefde voor Mozes. Dat zou ook niet kunnen, daar is zijn aard niet naar. Daar is iets wat bewondering wekt, maar geen verbondenheid. Wanneer u naar Christus opziet, doet u meer. U voelt hoe u aangetrokken wordt. Het is niet zozeer bewondering als wel liefde. Geen aanbidding maar omhelzing. Hij verrukt, onderwerpt, overstelpt, en met die onweerstaanbare prikkel van heilige aantrekkingskracht wordt uw geest meteen naar Hem toegetrokken. Dr. Watts zei zo mooi:

			“His worth, if all the nations knew,
Sure the whole earth would love Him too.”

			Toch heeft de liefde nog een ander argument om Christus lief te hebben, namelijk Christus’ liefde voor haar. Hebt U mij liefgehad, Jezus, Hemelkoning, Heere van de engelen, Heerser over al de werelden? Hebt U Uw hart op mij gezet? Sterker nog, hebt U mij van den beginne liefgehad, mij in alle eeuwigheid verkozen? Bleef U van mij houden bij het voortschrijden van de tijd? Kwam U uit de hemel naar de aarde om mij als Uw bruid te winnen en hebt U mij zo lief dat U mij niet alleen laat in deze arme woeste wereld? Bent U nu een woning voor mij aan het bereiden waar ik voor eeuwig met U zal wonen? Wat zou ik een ellendeling zijn wanneer ik geen liefde voor U had. Ik moet U wel liefhebben, het is onmogelijk om U te weerstaan. Die gedachte dat U mij liefhebt, heeft mijn ziel gedreven om U lief te hebben. Mij! Mij! Wat was er in mij? Ik zie geen schoonheid in mezelf, U wel? Mijn ogen zijn rood van het huilen, vanwege mijn zwartheid en misvormdheid. Ik heb zelfs tegen andere mensen gezegd: “Zie mij niet aan, want ik ben zwartachtig, omdat mij de zon heeft beschenen.” En U ziet schoonheid in mij? Wat een scherp oog moet U hebben. Nee, het zal zo zijn dat U van mijn ogen een spiegel gemaakt hebt, en nu ziet U Uzelf in mij. Het is Uw beeld dat U liefhebt, want van mij kunt u toch niet houden. In die verrukkelijke tekst uit Hooglied zegt Jezus tot de bruid: “Geheel zijt gij schoon, Mijn vriendin! En er is geen gebrek aan u.” Hij heeft uw zwartheid weggedaan en in Zijn ogen bent u zo volmaakt alsof u nooit gezondigd had, zo vol lieflijkheid alsof u al was zoals u eens zult zijn wanneer u naar Zijn beeld gevormd wordt. O broeders en zusters, er zijn er onder u die met nadruk kunnen zeggen: “Als Hij mij liefheeft, dan moet ik Hem liefhebben.” Ik kijk de rijen langs. Daar zit een broeder die Christus liefheeft terwijl hij Hem een paar maanden geleden nog vervloekte. Daar zit een dronkaard, daar iemand die wegens misdaden in de gevangenis heeft gezeten. En Hij hield van u, zelfs van u. U die uw vrouw bedroog, omdat ze de dierbare Naam liefhad, u die vol genoegen Zijn dag ontheiligde en minachting toonde voor Zijn predikanten en liet zien hoe u Zijn zaak haatte, ondanks dat hield Hij van u. En van mij! Zelfs van mij! Ik vergat de smeekbeden van mijn moeder. Ik trok me niets aan van mijn vaders tranen. Terwijl ik veel licht had, zondigde ik zo veel. Toch hield Hij van mij en heeft Zijn liefde bewezen. Ik daag u uit, o mijn hart, bij de reeën en hinden van het veld, om uzelf helemaal te geven aan mijn Geliefde en u helemaal te verliezen in Hem. Eist u dat deze morgen van uw hart? O, dat moet u doen als u Jezus kent en weet dat Jezus u liefheeft.

			Liefde geeft ons een nog krachtiger reden. Liefde voelt dat ze zichzelf aan Christus moet overgeven, omdat Christus voor haar geleden heeft.

			Wanneer mijn leven ten einde loopt, kan het zijn dat ik veel geestelijke krachten verlies, maar in de herinnering zal de liefde blijven voor geen andere Naam dan die hier gegeven wordt. De beproevingen van Christus hebben Zijn naam in ons hart gebrand. Kijk hoe Hij bespot wordt door de soldaten van Herodes, hoe Hij veracht werd, bespuwd door slaven. De nagels doorboorden Zijn handen en Zijn voeten. Je kunt bij het zien van dat uiterste lijden alleen maar zeggen: “Wanneer U zo hebt willen lijden voor mij, dan moet ik U wel liefhebben, Jezus. Mijn hart voelt dat niemand daar zo veel recht op heeft als U, want niemand heeft zich zo overgeleverd voor mij als U. Anderen hebben geprobeerd mijn liefde te kopen met het zilver van aardse liefde en met het goud van een vurige en toegenegen aard, maar U hebt haar gekocht met Uw kostbaar bloed. U hebt er het meeste recht op. Zij zal voor eeuwig de Uwe zijn.”

			Zo is de logica van de liefde. Daar sta ik me de liefde van de gelovige voor zijn Heere te verdedigen. Ik wou dat er wat meer te verdedigen viel. Ik durf hier wel te staan om de uiterst overdreven spraak te verdedigen en de wildste, fanatiekste daden, wanneer die voor de liefde van Christus zijn gedaan. Nogmaals, ik wou alleen dat er meer te verdedigen viel, in deze tijd van neergang. Heeft iemand alles opgegeven voor Christus? Dat zou wijs zijn. Is er iemand gestorven voor Christus? Dat was zeker geen dwaas, maar iemand die de wijsheid had om zijn hart te geven voor Iemand Die Zijn hart doorboren liet voor hem. Laat de Kerk maar eens proberen om buitensporig te zijn. Laat haar maar eens breken met de strakke banden van haar gebruikelijke voorzichtigheid, en eindelijk eens opstaan om wonderen te durven doen. Laat de tijd van de wonderen terugkeren. Laat de Kerk haar armen bloot maken en de mouwen van de formaliteit opstropen en voortgaan vanuit een machtige gedachte. De wereldling zal haar uitlachen en bespotten. Maar ik zal hier staan om haar tegen die spottende wereld te verdedigen.

			O Kerk van God, u kunt geen buitensporige dingen meer doen voor Christus. U brengt wel uw Maria’s naar voren en ze breken wel albasten kruiken, maar Hij verdient een hele bron. U vergiet uw parfum en geeft Hem rivieren vol olie en tienduizenden van het vette van de beesten, maar dat verdient Hij ook. De Kerk was in de eerste eeuwen als een leger dat een stad bestormt. Een stad met een slotgracht eromheen. Er was geen andere mogelijkheid om de wal te bereiken dan door die slotgracht te vullen met de dode lichamen van de martelaren en gelovigen van de Kerk. Ziet u hen? Er is net een bisschop in gevallen, zijn hoofd is afgehouwen met een zwaard. De volgende dag zijn er bij de rechtbank twintig die willen sterven om hem na te volgen. De dag erna nog eens twintig. En dat blijft zo doorgaan tot de enorme slotgracht vol is. Dan klimmen de mensen die volgen tegen de wal op en planten de bloedrode standaard van het kruis op de top, de trofee van hun overwinning. Wanneer de wereld zou zeggen: “Waarom geschiedt dit bloedvergieten?” dan antwoord ik: “Hij is het waard.” De wereld zegt: “Waarom die verspilling en dat lijden? Waarom stop je zo veel energie in een zaak die je op zijn best fanatiek kunt noemen?” Ik antwoord: “Hij is het waard, al werd de hele wereld in het wierookvat gestopt, met al het mensenbloed als wierook, Hij is het waard dat dat alles voor Hem geofferd wordt. Al zou de hele Kerk een bloedbad zijn, Hij is het waard dat men dat offer brengt. Al zouden we allemaal liggen te rotten in een kerker, al zou het mos op onze oogleden groeien, al zouden onze lichamen aan de haviken worden gegeven en aan de kraaien, Hij is het waard om dat offer op te eisen. En dat alles zou nog een te geringe gift zijn voor Iemand als Hij.” O Meester, herstel in de Kerk de kracht van liefde die zo’n taal kan horen en voelen dat het waar is.

			3. Ten slotte kom ik nog kort bij mijn laatste punt. Welsprekendheid is goed, logica nog beter, maar een goede toepassing is het beste.

			Ik probeerde u welsprekendheid te leren toen ik de woorden van de tekst verklaarde. Ik trachtte voor u logica aan te dragen toen ik u redenen noemde voor de liefde uit deze tekst. Nu wil ik u, ieder persoonlijk, de toepassing van uw liefde voor Christus in uw dagelijks leven geven. Ik wil het wel, maar ik kan het niet. Laat de wereld zien dat het niet maar een etiketje is dat op u zit geplakt. Niet een etiketje voor iets dat niet bestaat, maar laat Christus werkelijk zijn “Hij Die uw ziel liefheeft!” U vraagt me hoe u dat moet doen? Mijn antwoord is: “Ik vraag niet of u uw haar wilt afscheren om monnik te worden, of in het klooster te gaan, mijn zuster, om een non te worden. Zoiets zou eerder uw liefde voor uzelf tonen dan uw liefde voor Christus. Ga maar naar huis en ga door met uw gewone werk. Ga met de mensen van deze wereld zoals u geroepen bent om te doen, en neem de roeping mee die Christus u gegeven heeft en kijk of u Hem kunt eren met uw roeping. Als dominee vind ik het dikwijls tot op een bepaalde hoogte minder eervol om Christus te dienen dan u, omdat mijn roeping me als het ware met goud bekleedt. Om daarvan een gouden beeld van Christus te maken, is niet zo veel werk, hoewel God weet dat het vaak mijn krachten te boven zou gaan als ik Zijn genade niet zou ontvangen. Maar u moet dat beeld van Christus maken uit ijzer of klei of uit het gewone metaal van uw alledaagse gesprek. Is het niet heerlijk! En dan te bedenken dat u Christus net zo goed in uw omgeving kunt eren als ik in de mijne. Misschien zelfs nog wel beter, want u kent wellicht meer problemen, meer armoede, meer verleidingen, meer vijanden. Wanneer u onder al die beproevingen Christus liefheeft, toont u veel beter dan ik ooit kan hoe groot uw liefde voor Hem is, en hoe bezielend. Ga dan en zoek morgen of overmorgen naar mogelijkheden om iets voor Christus te doen. Kom uit voor Zijn Naam wanneer iemand Die misbruikt.

			Wanneer u een van hen gewond vindt aan een van zijn ledematen, wees dan als Eleanoor, de vrouw van de koning van Engeland, en zuig het vergif uit. Wees bereid om liever uw naam misbruikt te zien dan dat Hij onteerd wordt. Kom altijd voor Hem op. Laat het Hem niet aan een vriend ontbreken, want Hij was een vriend voor u toen u verder niemand had die u hielp. Wanneer u enige behoeftigen tegenkomt, toon dan liefde om Zijnentwil, zoals David dat deed bij Mefiboseth uit liefde voor Saul. Geef hongerigen te eten, kleed de naakten. “Zoveel gij dat aan een van dezen hebt gedaan, hebt gij het Mij gedaan.” Zoek niet alleen het tijdelijke goed voor Zijn kinderen, maar probeer veel meer een christen te zijn voor hen die Hem nog niet kennen. Ga onder de goddelozen, de verlorenen, de losbandigen. Vertel hun over Hem. Vertel hun dat Jezus Christus in de wereld is gekomen voor zondaren. Ga naar Zijn verloren schapen. Wees een herder zoals Hij dat was en toon zo uw liefde. Geef zoveel u kunt voor Hem. Wanneer u sterft, maak Hem dan erfgenaam van een gedeelte van uw bezittingen. Een vriend van wie ik houd, die geef ik af en toe een geschenk. Zo zou ik Christus ook wat moeten geven uit liefde, een flink geldbedrag, het vette van mijn brandofferen. Onlangs hoorde ik over een oude man die lang getuigd had dat hij christen was. Er werd verteld hoeveel hij had nagelaten, tot iemand vroeg: “Heeft hij Christus ook iets nagelaten in zijn testament?” Er werd om gelachen, sommigen vonden het bespottelijk. Dat valt wel te begrijpen, omdat men Christus niet ziet als een persoon. Wanneer we ware liefde voor Hem hadden, zou het heel vanzelfsprekend zijn om Hem iets te geven, voor Hem te leven, en Hem dus ook in ons testament te gedenken als bewijs van aandenken aan Hem zoals Hij aan ons gedacht heeft in Zijn laatste testament.

			O broeders en zusters, we hebben in de Kerk meer overdadige liefde voor Christus nodig. U moet allemaal uw liefde voor Jezus tonen. Soms door iets te doen dat u nog nooit eerder gedaan heeft. Ik herinner me dat ik eens op een zondag gezegd heb dat de Kerk net zo goed als de wereld een plaats zou moeten zijn waar iets uitgevonden wordt. We weten niet welke machine er nog uitgevonden zal worden door de wereld. Iedereen is er wel in gedachten mee bezig iets nieuw uit te vinden. Zo zou iedereen in de Kerk zijn verstand moeten gebruiken, om een nieuw plan te bedenken om Christus te dienen. Robert Raikes bedacht de zondagsschool, John Pounds de armenschool. Nemen wij er genoegen mee voort te borduren op hun vindingen? Nee, we willen iets nieuws. In Surrey Hall dachten onze broeders onder de preek voor het eerst aan de middagdiensten die werden gehouden. Een gedachte die werd ingegeven toen ik preekte over de vrouw met de albasten kruik. Het eind is nog niet in zicht. Kan iemand iets nieuws bedenken voor Christus? Kan iemand iets meer voor Hem doen dan wat gisteren of eergisteren of de afgelopen maand ook al gedaan werd? Is er niemand die wil opvallen en in de ogen van de wereld fanatiek zal zijn? Want liefde is fanatiek in de ogen van mensen. Geloof me, als je al je bezittingen alleen voor jezelf houdt, is het geen liefde. Ik hoop dat de Heere het in uw hart geeft om een ongewoon dankoffer aan Hem te geven of Hem een dienst te bewijzen die u niet gewend was. Zo kan Christus geëerd worden met het beste van uw lammeren. Het vette van uw ossen wordt nog meer verheerlijkt als bewijs van uw liefde voor Hem.

			God zegene u als gemeente. Ik kan Zijn zegen alleen maar aanroepen, want mijn mond weigert te spreken over liefde die mijn hart kent, en die ik steeds meer wil voelen. Zondaar, vertrouw op Christus, als u Hem wilt liefhebben. Door op Christus te vertrouwen, wordt u behouden.

			Amen.

			Jezus over het werk van Zijn Vader

			“Jezus zei tot hen: Mijn spijs is, dat Ik doe de wil van Hem, Die Mij gezonden heeft, en Zijn werk volbrenge.” Johannes 4:34

			Het is bijzonder verheugend voor christenen om te bemerken welk belang het verlossingswerk voor God de Vader had. In het begin van onze bekeringstijd hadden we het idee dat God de Vader ons alleen maar genadig was door de verzoening van Christus. Christus was de Zaligmaker en de Vader was meer een strenge Rechter dan een dierbare vriend. Sinds die tijd hebben we de Vader leren kennen door de Zoon. Wij kunnen niet tot de Vader komen dan door Jezus Christus. Nu we Christus gezien hebben, hebben we de Vader gezien, en kennen we de Vader omdat we de liefde van Christus kennen, die uitgestort is in ons hart. Het is altijd verfrissend voor de wedergeboren christen om erbij stil te staan hoeveel belang het werk van de verlossing voor de Vader heeft. In dit vers wordt er driemaal op gewezen. Verlossingswerk wordt de wil van de Vader genoemd. “Het is niet de wil van uw Vader, Die in de hemel is dat een van deze kleinen zou omkomen.” Het is juist Zijn wil dat Zijn uitverkorenen, gekocht met het bloed van Christus, allen worden verlost uit de ellende en veilig naar het vaderhuis worden gebracht. Let er nog eens op dat er staat dat Jezus werd gezonden door de Vader. Hier ziet u opnieuw de inbreng van de Vader. Het is waar dat Jezus Zelf de heerlijke hemel verliet. Vanuit de hemelse heerlijkheid daalde Hij vrijwillig neer naar de verachting en de schande van deze wereld. Toch was dat ook een werk van de Vader. Hij gaf Zijn enige Zoon. Hij spaarde Zijn geliefde Kind niet, maar stuurde Hem naar de aarde met de boodschap van liefde voor de mens. Jezus Christus kwam vrijwillig, maar wel omdat Zijn Vader het zo beschikte en Hem stuurde. Er is nog een derde aanwijzing. De verzoening wordt hier het werk van God genoemd. “Mijn spijs is, dat Ik doe de wil van Hem, Die Mij gezonden heeft, en Zijn werk volbrenge.” Toen de wereld werd geschapen, deed de Vader dat niet zonder de Geest, want “de Geest Gods zweefde boven de wateren”, dacht na over de chaos en bracht orde in de verwarring. Ook de Zoon nam deel aan het scheppingswerk van de Vader. De apostel Johannes vertelt ons: “Zonder Hem was geen ding gemaakt dat gemaakt is.” Toch was de schepping het werk van de Vader. Zo is het ook met de verlossing. De Vader redt niet zonder de Geest, want “de Geest bezielt wie Hij wil.” Hij redt niet zonder de Zoon, want het is door de verdienste van de dood van de Verlosser dat we bevrijd worden van de schande van de zonde. God de Vader werkt als Schepper én Hij werkt aan de verlossing.

			Laten we dan met verlichte ogen zien op onze verzoende God en Vader. O Heere onze God, U zijt niet meer vertoornd! U bent geen strenge heerser! U bent niet uitsluitend de Rechter, maar U bent de grote Aartsvader van Uw volk! U bent hun grote Vriend! U hield nog meer van hen dan van Uw eigen Zoon! U hebt Hem niet gespaard – U stuurde Hem om te lijden en te sterven, om zo Uw kinderen thuis te brengen. “Glorie zij de Vader en de Zoon en de Heilige Geest; als in den beginne, nu en immer en tot in alle eeuwigheid.”

			Vanmorgen willen we voornamelijk Christus beschrijven wanneer Hij de wil van Zijn Vader doet en het werk van Zijn Vader volbrengt. Onze Heere en Meester had maar één gedachte, één wens, één doel. Hij gebruikte al Zijn kracht voor dat ene: “Mijn spijs is, dat Ik doe de wil van Hem, Die Mij gezonden heeft, en Zijn werk volbrenge.”

			De toewijding van Christus was zo groot dat Hij kon zeggen: “De ijver van Uw huis heeft Mij verteerd.”

			Bij het naar voren brengen van die grote waarheid van de totale toewijding van Christus voor het verlossingswerk wil ik u in de eerste plaats wijzen op het feit dat in de Evangeliën bewezen wordt dat Hij alles wat Hij deed met Zijn hele ziel deed. Let er maar eens op wanneer Hij bezig is goed te doen. Dat is geen vervelende taak voor Hem. Er zijn van die mensen die uitdelen aan de armen of de wezen, en dat met zo’n terughoudendheid doen, met zo’n koelheid, dat je merkt dat het alleen de buitenkant van die mens is die handelt, en dat hij het niet met zijn hart doet. Neem dan onze Heere. Waar Hij ook gaat, zie je Hem vol vuur. Hij geeft zich helemaal aan Zijn werk. Niets van Zijn macht sluimert, Hij is er volledig bij betrokken. Wat voelt Hij zich op zijn gemak tussen de arme vissers! Je merkt er niets van dat Zijn gedachten tevens koningen zijn. Hij is één met de vissers, vlees van hun vlees. Hij loopt tussen tollenaars en hoeren, en Hij voelt zich niet slecht op Zijn gemak. Het is niet alsof Hij Zich verwaardigt om werk te doen dat ver beneden Zijn stand is, nee, Hij is er blij mee, en geeft Zich met hart en ziel. Kijk eens hoe Hij de kleine kinderen op schoot neemt. Zijn discipelen wilden ze wegsturen, maar Hij is zo begaan met de armen, de zondaren, voor wie Hij kwam om hen te redden, dat Hij zegt: “Laat de kinderen tot Mij komen, en verhindert ze niet, want voor zulken is het koninkrijk der hemelen.” Wanneer u Hem aankijkt, ziet u niet iemand Die Zich plichtmatig vernedert. Zijn roeping wordt Zijn vreugde. Hij is pas gelukkig in de dienst van Zijn Vader. Hij werpt Zijn hele wezen, met hart en ziel, in het verlossingswerk van de mens.

			Mensen kunnen volledig door iets in beslag genomen worden. Als dat resultaat oplevert, is dat een reden tot blijdschap. Dat is een tweede bewijs van de toewijding van Christus.

			Let daar eens op in het leven van onze Zaligmaker. Wanneer Hij in het huis van de farizeeër gaat om brood met hem te eten, lijkt het altijd alsof Hij in verlegenheid wordt gebracht. In elk hoofdstuk dat vertelt wat Jezus zei in het huis van een farizeeër is er een gebrek aan levendigheid. Hij spreekt ernstig, het is duidelijk dat Zijn geest als verlamd is, Hij is ongelukkig. Hij weet dat Hij bekeken wordt door muggenzifters die zich tegen Zijn goede werk verzetten. Daarom zei Hij maar weinig, en wat Hij zei had weinig vreugdevols of sprankelends. Maar als Hij tussen de tollenaren is, bij Zachéüs, of in het huis van een arme komt en met hem aan de eenvoudige maaltijd zit, dan ziet u Jezus Christus met stralende ogen. Dan is Hij welsprekend, helemaal op Zijn gemak. “Nu ben Ik thuis”, zegt Hij. “Hier is Mijn werk, hier zijn de mensen voor wie Ik iets te betekenen heb.” U ziet de Heere Jezus als de kindervriend. Hij houdt Zichzelf niet meer in voor de toeschouwers, maar spreekt vrijuit over alles wat Hij op Zijn hart heeft. Meestal kunt u weten of iemand hart voor zijn werk heeft, door te kijken of hij het met plezier doet. Er zijn predikanten die naar de kansel lopen alsof ze aan het spit geroosterd gaan worden. Ze lezen hun preek alsof het hun laatste woord en belijdenis is. Hoe noemen ze het, denkt u? Ze doen hun plicht. Echte predikanten noemen preken een vreugde, geen plicht. Het is een vreugde om anderen te vertellen dat er een weg van behoud is en zo Christus groot te maken. Huurlingen komen niet verder dan het idee dat ze hun plicht doen wanneer ze dit geweldige Evangelie verkondigen. Zo was Jezus Christus helemaal niet. “Mijn spijs is, dat Ik doe de wil van Hem, Die Mij gezonden heeft.” Alleen wanneer Jezus tussen zondaren was, staat er dat Hij glimlachte en Zich verheugde. Toen “verheugde Jezus Zich in de geest, en zei: “Ik dank U, o Vader, Heere van hemel en aarde, dat U deze dingen voor de wijzen en verstandigen verborgen hebt, en hebt ze de kinderkens geopenbaard.” Als Hij iemand ziet die boete doet, een zondaar die kreunt en verdriet heeft over zijn slechte daden, een traan op de wang van een van Zijn luisteraars, dan begint Jezus Christus Zich te verheugen. Dan komt er even een glimlach op het bleke bedroefde gelaat van de Man van smarten. Altijd is er een barensnood bij de geboorte van zielen. Hij is alleen gelukkig wanneer het gezin van God groter wordt.

			U kunt er ook nog op een andere manier achter komen of iemand hart voor zijn werk heeft.

			Laatst stond een vooraanstaand man op in het Hogerhuis om zich uit te spreken over de schandelijke publicaties van Holywell Street. Ik was er vast van overtuigd dat deze man het heel ernstig meende, omdat hij boos werd. Nadat iemand het had gewaagd om de troep die uit die straat komt te verdedigen, alsof het iets met kunst te maken had, werd hij op een heel scherpe wijze van repliek gediend. Je merkte meteen dat deze man meende wat hij zei, en je voelde dat zijn werk belangrijk was. Nu, onze Heere Jezus Christus sprak soms vurig, maar Hij werd nooit kwaad, behalve wanneer iemand zich afzette tegen Zijn goede werk. En dan niet wanneer het door onwetendheid kwam, maar alleen wanneer het mensen betrof die zich tegen Hem verzetten uit trots en verwaandheid. Heeft u ooit iemand zo dreigend horen spreken als Christus tegen de Farizeeën toen Hij zei: “Wee u, gij Schriftgeleerden en Farizeeën, gij geveinsden! Want gij sluit het Koninkrijk der hemelen voor de mensen, overmits gij daar niet ingaat, noch degenen, die ingaan zouden, laat ingaan. Wee u, gij Schriftgeleerden en Farizeeën, gij geveinsden, want gij eet de huizen der weduwen op, en dat onder den schijn van lang te bidden; daarom zult gij te zwaarder oordeel ontvangen. Wee u, gij Schriftgeleerden en Farizeeën, gij geveinsden, want gij omreist zee en land, om een Jodengenoot te maken, en als hij het geworden is, zo maakt gij hem een kind der helle, tweemaal meer dan gij zijt. U blinde leidslieden, die de mug uitzijgt en den kemel doorzwelgt. U slangen, gij adderengebroedsels! Hoe zoudt gij de helse verdoemenis ontvlieden?” Wat zullen Zijn heilige wangen gegloeid hebben van goddelijke verontwaardiging. Als donderslagen wierp Hij het hun in het gezicht toen Hij de mannen aanklaagde die de poorten van de hemel sluiten, en er zelf niet zullen ingaan, en degenen die binnen willen gaan, worden door hen tegengehouden. Je ziet dat Hij het met Zijn hele ziel doet. Dat verklaart waarom Hij zo vurig wordt. De liefdevolle geest van Jezus, Die werd vertreden als een worm. Zichzelf wilde Hij nooit verdedigen. Hij had geen enkele wrok tegen Zijn aanklagers. Toen Hij beschimpt werd, deed Hij niets terug. Hij gaf zegeningen voor vervloekingen. Maar wat raakt Hij in vuur en vlam wanneer Hij vijanden ziet op het pad van Zijn arme volk, waarvoor Hij gekomen was om het te redden! Dan is Hij niet karig met Zijn woorden. Dan kan Hij de zweep met machtige hand gebruiken, en dan laat Hij hun zien dat de stem van Jezus even vreselijk kan zijn als de donder, terwijl die anders zo zoet kan zijn als harpspelers die de harp bespelen.

			Een overtuigend bewijs van iemands betrokkenheid bij zijn doel is dat hij huilt wanneer hij het niet bereikt.

			Kijk eens naar onze Heere. Heeft iemand ooit zo veel tranen vergoten als Hij toen Hij weende over Jeruzalem? Hij stond op de heuvels en zag zijn torens en de tempel, en Hij zag in de toekomst de dag waarop het met vuur verbrand zou worden. De ploegschaar van de verwoesting zou over Jeruzalems eens zo mooie nederzettingen gaan, die dan verlaten zouden zijn. En Hij huilt: “O Jeruzalem, Jeruzalem! Hoe menigmaal heb Ik uw kinderen willen vergaderen gelijk een hen haar kiekens vergadert onder haar vleugels, en gij hebt niet gewild!” Die klacht van Hem: “O Jeruzalem! Jeruzalem!” Doet dat u niet denken aan de woorden van God in een van de oude profeten, wanneer Hij weent over Efraïm en zegt: “Hoe zal ik u overgeven, Efraïm? U overleveren, o Israël? Hoe zou Ik u maken als A’dama, u stellen als Zebóim? Mijn hart is in Mij omgekeerd, al Mijn berouw is tezamen ontstoken.” De ingewanden van de Heere snakten ernaar om Efraïm aan Zijn borst te drukken. Zo is het ook met Jezus. Al spugen ze Hem in Zijn gezicht, Hij huilt niet. Al slepen ze Hem uit de synagoge en proberen ze Hem van de rand van de heuvel af te gooien, Hij zucht zelfs niet. Ze nagelen Hem aan het kruis en er vloeit geen traan. Het enige dat Hem aan het huilen maakt, is dat ze hun eigen genade verwerpen, hun enige hoop verstoten en weigeren te wandelen op de enige weg tot vrede. Dat alleen al kan dienen als bewijs van de krachtige inzet van Jezus voor Zijn grote doel. Hij moet anderen redden. Wanneer ze niet gered worden, weent Hij. Als anderen hun redding tegenwerken, wordt Hij boos. Niet voor Zichzelf, maar voor hen. Voor Zichzelf is Hij zorgeloos. Hij kent geen angst, geen boosheid over de wonden die Hem aangedaan worden. Met hart en ziel geeft Hij Zich voor dat ene grote werk om mensen te verlossen van zonde en zondaren te redden van de ondergang.

			Het gebeurt echter vaak dat er een vijand tevoorschijn komt wanneer we werkelijk serieus een bepaald doel voor ogen hebben.

			Misschien is hij zich niet bewust van onze goede bedoelingen. Hij probeert onze motieven verkeerd uit te leggen, ons te lasteren en onze goede naam door het slijk te halen. De verleiding in zo’n situatie is groot om onszelf te verontschuldigen. We willen vertellen over onze oprechtheid en ijver. Die verleiding komt zo sterk bij ons op omdat we vinden dat we zo druk zijn, zo nauw verbonden met het werk, dat het werk eronder zou kunnen lijden wanneer onze naam aangetast wordt. Vele goede mensen zijn in die val gelopen, zodat ze hun werk lieten liggen om voor zichzelf te kunnen zorgen. Hun vuur is wat gedoofd of heeft zich vermengd met het vuur dat ze voelen voor dingen die een andere vurigheid van geest nodig hebben, de ijver van de zelfverdediging. Nu, bij onze Heere Jezus Christus zie je niets van dat alles. Hij is zo gericht op Zijn doel dat Hij het niet ontkent wanneer Hij een dronkaard wordt genoemd. Als ze zeggen dat Hij een Samaritaan is en dat Hij gek is, dan laat Hij dat rustig toe. Het lijkt of Hij zegt: “Het zij zo, denk maar wat u wilt.” Af en toe hoor je een klacht, maar geen beschuldiging. Wanneer het werkelijk voor hun bestwil is, dan vermaant Hij ze en zegt: “Hoe kan Beëlzebul Beëlzebul uitwerpen?” Uitgebreide verdediging ligt niet in Zijn aard. Christus heeft in Zijn preken geen verontschuldiging aangeboden voor iets dat Hij gezegd had. Hij ging gewoon door met Zijn werk en liet de mensen denken wat ze wilden. Hij wist maar al te goed dat de smaad van mensen een onderdeel was van heerlijkheid en dat het ondergaan van minachting van een verdorven ras nodig was om verheerlijkt te worden in de tegenwoordigheid van Zijn Vader, te midden van Zijn heilige engelen. Toch zouden we ons kunnen afvragen (als we niet wisten wie Hij was) of niet soms een beetje persoonlijke verbittering Hem bekroop. Daar is echter geen spoor van te bekennen. Ik durf te beweren dat er velen waren van wie Hij wist dat ze Zijn ergste vijanden waren. Hij heeft geen woord tegen hen ingebracht. Op straat beledigden ze Hem. Hij lette totaal niet op hen. Ook waren er velen die allerlei boze geruchten over Hem verspreidden, maar Hij heeft nooit tegen Zijn discipelen gezegd dat ze daar een eind aan moesten maken. Hij deed de laster van de mensen af met stil mededogen. In de majesteit van Zijn goedheid ging Hij voort, terwijl Hij de mensen uitdaagt te zeggen wat ze wilden. Ondanks al hun laster verloor Hij nooit Zijn doel uit het oog, net zomin als een blaffende hond de maan stil kan laten staan in haar loop. Hij was te goed om egoïstisch te zijn, te heerlijk om Zich druk te maken om de hoogachting van anderen. Hij kon en wilde zich niet laten afleiden. Zoals een pijl van de boog van een sterke boogschutter haastte Hij Zich naar Zijn voorbestemde doel.

			Nog een bewijs van de toewijding van Christus voor Zijn dienst is dat Hij altijd aan het werk is.

			De drie jaren van de dienst van Christus waren jaren van onophoudelijke inspanning. Hij rustte nooit. Je vraagt je af hoe Hij in leven bleef. Geen wonder dat Zijn arme lichaam uitgemergeld was en dat Zijn gelaat meer getekend was dan dat van andere mensen. Die strijd met de satan in de woestijn was zo hevig dat als wij zoiets zouden moeten ondergaan onze haren in één nacht grijs zouden worden. Een mensenmenigte kwam tegen Hem op, als strijders tot de tanden toe bewapend, terwijl Hij daar stond als een weerloos Lam te midden van wrede wolven. Hij preekte, onderwees, maakte zieken en melaatsen beter, richtte verlamden weer op, genas de doven en blinden. Overal waar Hij kwam deed Hij goed en Hij was voortdurend op reis. Elke centimeter legde Hij te voet af, behalve wanneer Hij heen en weer geslingerd werd in de storm op het meer in een klein bootje van Zijn discipelen. Hij had geen huis om in te wonen. “De vossen hebben holen, en de vogels des hemels hebben nesten, maar de Zoon des mensen heeft niets waar Hij Zijn hoofd kan neerleggen.” Geen mens heeft zo hard gewerkt als Hij. Het lijkt wel of die drie jaren drie eeuwen zijn als je het leest, zo veel heeft Hij gedaan. Het is het leven van een Mens Die leeft met een ongeëvenaarde snelheid. Zijn minuten zijn uren. Zijn uren maanden. Zijn maanden jaren, of nog langer. Op één dag doet Hij genoeg om een mens voor eeuwig beroemd te maken. Toch doet Hij alsof het niets voorstelt en is Hij op weg naar iets dat nog moeilijker is. En dat blijft maar doorgaan, Hij zwoegt Zijn leven lang. De meest hardwerkende man onder ons slaapt uren. Als we genoeg slapen, kunnen we alles aan. We staan op als reuzen die verfrist zijn door de nieuwe wijn om opnieuw aan de slag te gaan. Maar Jezus slaapt niet.

			“Hij stond de hele dag te preken. Hij voedde duizenden. Vermoeid gaat Hij daarna de boot in en sluit Zijn ogen om wat te rusten. Dan komen de discipelen naar Hem toe en ze roepen: “Meester, waarom slaapt U? Word wakker, we vergaan!” En Hij staat op en vermaant de golven. Dan komen ze opnieuw bij de kust, en daar wacht weer werk, waaraan Hij zonder aarzelen begint. Het lijkt wel of Hij geen ogenblik rust heeft gekend. Hij preekt dag in dag uit, tot ’s avonds toe. Hij lijkt op een zon die nooit ondergaat, die altijd schijnt, altijd doorgaat in haar machtige baan. Er is niemand die zo’n werker, zo’ n zwoeger was als deze Heere Jezus, Die niet voor Zichzelf, maar voor anderen werkte.

			Nogmaals wil ik u een bewijs geven dat Zijn spijs was te doen de wil van Hem Die Hem gezonden had.

			Vele malen lijkt het of Hij totaal geen vermoeidheid voelde wanneer Hij hard aan het werk was. Hij had een dag lang gelopen in de hitte over een stoffige weg onder de brandende zon. Eindelijk kwam Hij bij de bron van Sichar. Zeer vermoeid ging Hij bij de bron zitten. Hij was ook hongerig, want Zijn discipelen waren weg om eten te kopen. De kleine beurs die Judas droeg, was vaak niet vol genoeg om eten te kunnen kopen. Ze konden alleen het hoognodige kopen. Ongetwijfeld zat er genoeg in deze kleine zak, die gevuld werd door vrijwillige giften van mensen onder wie Hij werkte, om deze twaalf mannen van hun dagelijks brood te voorzien, maar ze hadden niets over. Ik trek dus de conclusie dat onze Zaligmaker vlees nodig had, anders waren ze dat niet gaan kopen. Als ze vlees gekocht hebben en terugkomen, vinden ze hun Meester zittend bij de put en prekend tegen een vrouw. Zij gaat weg en ze vragen zich af waarom Hij niet eet. Dan zegt Hij dat Hij geen voedsel nodig heeft omdat Hij verkwikt is. Hij had gemerkt dat die vrouw bekeerd was. Een vrouw die vijf mannen had gehad en samenwoonde met een man met wie ze niet getrouwd was. Ze had naar Zijn stem geluisterd en ze was gered. Hij had haar weggezonden om het aan de andere mensen te vertellen. Hij verwachtte een oogst. Hij zag de velden wit en klaar voor de oogst. Dat had Zijn geest zo verkwikt dat Hij geen voedsel nodig had. Ook ergens anders lezen we dat Hij vergat brood te eten. Weer op een andere plaats dat de mensen zich verdrongen “zodat Hij niet in staat was te eten.” Toch kan Hij zeggen: “Ik heb een spijs te eten waarvan gij niet weet.” Het leek of Hij verfrist werd door Zijn werk, en zodoende al zwoegende sterker werd. In plaats van vermoeid te worden, vernieuwden Zijn krachten terwijl Hij doorging met Zijn heilige arbeid. Dat had Christus nooit kunnen doen wanneer Hij Zich niet met Zijn hele ziel aan Zijn werk had gegeven. Wie ooit heeft geprobeerd iets uit alle macht te ondernemen, weet dat je daarin zo kunt opgaan dat je vergeet wanneer het tijd is om te eten. Als het er dan uiteindelijk op lijkt dat het zal gaan lukken, en iemand zou u erop wijzen dat u brood nodig heeft, dan zou u hem wegduwen en zeggen: “Stoor me toch niet, laat me kijken of dit goed gaat lukken.” U hebt dan geen andere verkwikking nodig dan het goede resultaat. Ik heb dat zelf een tijdje terug aan den lijve ondervonden. ‘s Morgens vroeg kwam ik van huis en ik ging naar de kerk. Daar zat ik de hele dag te praten met mensen die tot Christus waren gekomen door de prediking van het Woord. Hun verhalen vond ik zo interessant dat de dag snel voorbijging. Het kan zijn dat ik wel een stuk of dertig mensen heb gesproken, die de een na de ander naar mij toekwamen. Ik was zo verheugd over hun verhalen en de wonderen van genade die God in hen had gewerkt, dat ik helemaal geen erg had in de tijd. Het werd zeven uur en het was tijd voor het avondgebed. Ik ging naar binnen en bad met de broeders. Daarna was er een bijeenkomst in de kerk. Vlak voor tien uur voelde ik me wat zwak, en ik ging bij mezelf na wanneer ik gegeten had, om tot de conclusie te komen dat ik helemaal niet gegeten had. Ik had er totaal niet aan gedacht en geen honger gevoeld, omdat God me zo blij had gemaakt over het resultaat. We zouden wel voort kunnen leven, bijna zonder voedsel, wanneer God ons dagelijks zou onderhouden met dat goddelijke manna, dat hemelse voedsel, in het winnen van zielen. Dat Hij geen voedsel nodig had bij deze zware arbeid liet zien dat onze Meester er met heel Zijn hart bij betrokken was.

			Nu, heb ik nog niet genoeg gezegd om u te overtuigen dat Hij met hart en ziel werkte? Dan wil ik opmerken dat er heel wat mensen zijn die als het ware getrouwd waren met een bepaald doel en in gedachten er een eeuwige verbintenis mee waren aangegaan, om toch ten slotte te scheiden van de geliefde zaak.

			Het leek alsof er een helder verlicht pad voor hen lag met wat roem aan het eind, en men ging over tot zelfverheerlijking. Maar onze Heere heeft een vooruitzicht zoals niemand dat ooit heeft gehad. Satan nam Hem mee naar de rand van de heuvel en bood hem alle koninkrijken van deze wereld aan. Dat was een machtiger rijk dan zelfs Caesar had. Maar dan moest Christus voor satan buigen en hem aanbidden. Die verleiding herhaalde zich in het leven van Christus nog duizend keer. U weet wel een kenmerkend voorbeeld: ze wilden Hem met geweld nemen om Hem koning te maken. Hij hoefde dat aanbod alleen maar te accepteren, op de dag dat Hij Jeruzalem binnenreed op een ezelsveulen. Ze riepen allemaal: “Hosanna!” en zwaaiden met palmtakken. Hij had alleen maar naar de tempel hoeven te gaan om met gezag de priester te bevelen om de heilige olie in het openbaar over Zijn hoofd uit te gieten, en dan zou Hij de Koning van de Joden zijn geweest. Niet die spotnaam die Hij aan het kruis kreeg, maar met een echte waardigheid had Hij dan koning van een land kunnen zijn. Zijn almacht had de Romeinse indringers kunnen wegvagen. Hij had Judéa weer tot een even grote glorie kunnen opwerken als in de gouden tijd van Salomo. Hij had Palmyras en Tadmors kunnen bouwen in de woestijn. Hij had Egypte kunnen bestormen en Rome in kunnen nemen. Geen enkel rijk zou tegen Hem opgewassen zijn. Met een bende zeloten uit dat land en een leider die wonderen kon doen in de voorhoede zou de ster van Judéa hebben kunnen rijzen met schitterend licht. Dan zou er een zichtbaar koninkrijk zijn gekomen, en Zijn wil zou op aarde worden gedaan, van de rivieren tot aan de einden van de aarde. Maar Hij kwam niet om een vleselijk koninkrijk op aarde op te richten. Hij kwam om de doornenkroon te dragen, om onze smaadheden op Zich te nemen. Om die reden bezweek Hij zelfs niet voor de allergrootste verleiding. Gooit u al die pracht en praal en de schitterende juwelen maar op een hoop. Hij vertrapt ze allemaal. Het kruis is voor Hem meer helder dan een kroon, het lijden dierbaarder dan rijkdom en eer. Hierin zien we dus weer hoe Hij vervuld was van Zijn doel, en hoe vastbesloten Hij was om de mens te redden en te verlossen.

			Nog een andere gedachte.

			Stel dat wij zouden weten dat een bepaald doel dat we voor ogen hadden nooit bereikt zou kunnen worden, tenzij we zouden sterven. Veronderstel dat we ons bloed zouden willen geven als prijs voor het succes. Dan weet ik wel dat we enorm tegen dat uur van onze dood zouden opzien, hoe vastbesloten we ook waren. Stel dat nog maar even uit, zouden we zeggen. En wanneer iemand ons zou zeggen dat de tijd nabij is, dan zouden we zuchten en de moed verliezen.

			Maar Christus niet. Is het u wel eens opgevallen hoe Hij heel Zijn leven lang haast heeft? Lees het Evangelie van Markus maar eens. Het evangelie van Markus is het Evangelie van de dienstknecht. Het beeld dat in de oude kerken Markus weergeeft is de os, de hardwerkende os. Elke evangelist heeft zijn eigen woordkeus. Markus gebruikt het woord Eutheos, dat betekent “direct”, “onmiddellijk”. U zult merken bij het lezen van Markus dat de woorden direct, onmiddellijk, in dat Evangelie veel vaker voorkomen dan in de andere evangeliën. Misschien zelfs nog vaker dan in de rest van de Bijbel. Het leert ons deze les dat Christus als dienstknecht haast had om Zijn opdracht te volbrengen. Hij treuzelde nooit, maar ging altijd direct aan het werk.

			Het lijkt wel of Hij altijd Zijn handen naar het kruis uitgestrekt had. Hij hield zich niet afzijdig alsof het Hem alleen maar overkwam omdat het nodig was. Nee, Hij zei: “Ik heb een doop waarmee Ik gedoopt ben, en daarom ben Ik gebonden tot het volbracht is.” Zijn geest haastte zich naar het kruis. Het leek wel of Zijn lichaam beperkt werd, gevangen, alsof het niet de drie jaar van werk kon uithouden. Zijn ziel snakte naar het lijden. Kreunend, het uitschreeuwend om de beker der verzoening tot de laatste druppel te mogen uitdrinken. Wat een majesteitelijk doel, om niet alleen te sterven, maar zelfs te verlangen naar de dood. Niet alleen de muur te beklimmen om de verlorenen hoop te bieden, maar er ook naar te verlangen om dat te doen. Uitzien naar de strijd, verlangend om te vechten, en te lijden, dat is heldhaftige ijver, ongeëvenaarde zelfopoffering. Ik zou me kunnen voorstellen dat iemand een uur van tevoren naar het gevecht verlangt. Maar om daar je hele leven naar uit te zien, om te snakken naar dat bloedige zweet, die spijkers, die schande, het spugen, dat liet zien hoe sterk onze Heere Jezus Christus al Zijn gedachten gericht had op het goddelijke doel om de wil van Zijn Vader te doen, en het werk van Zijn Vader te volbrengen.

			Verder wil ik niets meer zeggen over het bewijs van dit onderwerp. Heel kort wil ik nog het praktische gebruik ervan duidelijk maken. De eerste praktische gevolgtrekking is voor de gekwelde mensen die verlangen naar verlossing maar denken dat Christus hun die niet geven wil. Dat is een leugen tegen hun eigen ziel en een aanklacht tegen Hem. Wat! Hij zou niet willen geven wat Hij zo vrijwillig gekocht heeft tegen zo’n hoge prijs!? Ziet u ergens in Zijn leven dat Hij onwillig is om te redden? Er is wel een huivering geweest in Zijn menselijke natuur, maar die is nu voorbij. Geen doornenkroon meer, geen kruis en nagels meer. De menselijke natuur hoeft nergens meer voor te huiveren. Het is volbracht. De verlossing is volkomen. Denkt u werkelijk dat Hij zo ernstig en zo doelbewust bezig was met het verlossingswerk en dat Hij daar nu niet de vruchten van wil plukken? Weet u dan niet, arme boeteling, dat Hij stierf om u te redden? Zou er zo veel overredingskracht nodig zijn om het hart vol mededogen te bewegen dat eens doorboord werd? Zet die gedachte nu voor eens en voor altijd uit uw hoofd. U weet dat Hij in staat is te vergeven. Hij is evengoed in staat als bereid tot vergeven. Zijn vermogen om te vergeven is net zo oneindig als Zijn bereidheid daartoe. Ik smeek u om Hem te vertrouwen. Kom zoals u bent, met al uw zonden. Kom nu en stel uw vertrouwen op Hem. U zult ontdekken dat de hemelpoort niet kraakt in haar scharnieren, maar op een kier staat en gemakkelijk opengaat. John Bunyan zegt dat de posten van de poorten van de tempel gemaakt waren van hout van de olijfboom. Hij stelde zich voor dat ze van die vettige boom gemaakt waren zodat de scharnieren altijd gesmeerd open en dicht gingen. De schuchtere mensen die binnen kwamen vluchten, moesten zonder problemen de tempelpoorten kunnen openen.

			Al zouden moeders hun kinderen verstoten of vaders hun eigen nageslacht geen voedsel willen geven, Jezus is bereid te vergeven. Als een hardwerkende man onwillig zou zijn om zijn loon te nemen of een zwoegende politicus onwillig zou zijn om de eer te grijpen die hij behaald heeft, zelfs dan is Christus nog niet onwillig om Zijn schaap te zoeken dat gekocht is met Zijn eigen bloed en om uit de mesthoop dit juweel te plukken dat Hij door Zijn lijden verlost heeft. Hij is niet onwillig; u bent onwillig. Als er enige verharding van het hart is dan ligt dat aan u, niet aan Hem. De moeilijkheden op de weg naar de verlossing heeft u aan uzelf te danken, niet aan Hem. Kom en wees welkom. Dat is de uitnodiging die vandaag vanuit de hemelse feestzaal naar u uitgaat. Kom en wees welkom, zondaar, kom! Laat niets u tegenhouden. Hij verlangt ernaar u te redden en te zegenen. Hij wil graag de losprijs betalen. Vertrouw maar op Hem, en als u zich verheugt omdat u Hem vertrouwt, dan verheugt Hij Zich ook. Als de verloren zoon blij is wanneer hij thuiskomt, dan is de vreugde van de vader niet minder. Kom dus, en maak uw Zaligmaker blij. Dat is mijn eerste praktische conclusie.

			Er is nog een andere. Christenen, het is niet meer dan eerlijk dat wij u onderwijzen over een zaak zoals deze. Laat dit gevoelen in u zijn dat in Christus Jezus was. Ik wil niet kritisch zijn, maar in alle ernst, ik ben bang dat er niet erg veel mensen zijn die hun hele hart hebben gezet op de glorie van Christus. We hebben leden van de kerk, rijke mensen, die meer geld voor zichzelf uitgeven dan voor Christus. Mag ik daar dan niet uit opmaken dat ze zichzelf liever hebben dan Christus? Er zijn ook leden in onze kerken die betrekkelijk welvarend zijn. Zij geven meer aan hun pleziertjes uit dan aan Christus. Dan kan ik toch niet anders dan veronderstellen dat ze meer genieten van vleselijk vermaak dan van het dienen van Christus? We hebben tienduizenden in het leger van de Heere die hun eigen gevecht leveren met een sterke arm, net zoals koning Arthur in het bekende verhaal. Als ze echter voor Christus moeten vechten, dan vallen hun armen slap omlaag. Er zijn mannen die een en al oog, oor en hart zijn als het om zakendoen gaat, maar zodra ze in de kerk van Christus komen, zijn ze blind, doof en machteloos. In feite hebben we in te veel van onze kerken het omhulsel van de mens, maar niet het werkelijke lichaam. Ze geven ons hun naam, maar ze bewaren hun invloed voor de wereld. Zo, verdient Christus dat? Is dat de beloning voor Zijn zelfopoffering? Wilt u op die manier Hem terugbetalen: “Die anderen gered heeft maar Zichzelf niet kan redden”? En u belijdt dat u een volgeling bent van het Lam, op zo’n manier? U wilt Christus navolgen, en vindt u dat u zo een beeld van Hem bent? O mannen, de gelijkenis is bedorven en bezoedeld. U bent maar slechte beeldhouwers wanneer u vindt dat u naar het beeld van Christus gevormd bent.

			Broeders en zusters, misschien vindt u dit niet zo belangrijk, maar volgens mij is het van het allergrootste belang voor de wereld die verdorven is. Wanneer we meer op Christus zouden lijken, dan zou het een gelukkige dag zijn voor de arme stervende mensen. O, werden onze verschillende doelen maar eens ingewisseld voor een eenheid van het hart. Werd het beetje ijver dat wij hebben maar eens verbruikt voor de intense liefde tot Christus. Dan zouden we heel wat betere mensen zijn. Wat zou de wereld dan een stuk gelukkiger zijn. Denkt u dat u God een plezier doet wanneer u vijftig doelen najaagt in plaats van één? Wanneer u uw lauwe liefde bij Christus brengt, uw geringe ijver, denkt u dat Hij dan bij u is, en uw offer aanvaardt? O kerk van Laodicéa, u bent van Azië naar Engeland verhuisd, en nu woont u in Londen! De Heere zou tegen heel wat van onze kerken in Londen kunnen zeggen: “U bent noch koud, noch heet, u bent lauw, en Ik zal u uit Mijn mond spugen.” Er is niets waar God een grotere afkeer van heeft dan van ons koude christendom zoals we dat tegenwoordig kennen. Een geloof dat beweert te leven, maar dat alleen leeft als een hijgend, zwak, trillend schepsel, op de rand van de dood. U denkt dat u de wereld in beroering brengt terwijl u zelf rilt van de koorts door uw koude onverschilligheid! U roept tot God: “Sta op”, en u kunt zelf niet opstaan! U vraagt wel om een zegening, maar u wilt er niets voor doen! U snakt naar overwinning terwijl uw zwaarden verroesten in hun scheden! Stop toch eens met dat huichelen, mensen! Begin eerst met te vragen om eenheid van ziel, een toegewijdheid aan het doel. En wanneer u die krijgt, dan zullen er dagen komen waarin u verkwikt zult worden door de tegenwoordigheid van de Heere. Dan zullen zondaren bekeerd worden en Christus zal de vrucht zien op Zijn werk. Voor dat alles hebben we de werking van de Heilige Geest nodig, want anders kunnen we nooit ons hele hart geven aan de heilige roeping van het winnen van zielen voor Christus.

			Geest van de levende God! Daal in ons neer en in Uw heiligen, en vervul hen met liefde voor onsterfelijke zielen, en daal neer in de zondaar en breng hem tot deze Zaligmaker en maak hem bereid op de dag van Uw heerkrachten.

			Amen.
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